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Kadın Kurtuluş Hareketi de Feminizm de Türkiye solu için nispeten yeni sayılabilecek kavramlar. Her ne kadar Türkiye devrimci hareketinin 1960. sonrasındaki yükselişi, Batı'da kadın kurtuluş mücadelelerinin doğuşuna ve yükselişine tekabül etti ise de, Türkiye için bu gelişmelerden ciddi boyutlarda bir etkilenme sözkonusu olmadı. 
O nedenle ülkemizde teorik düzeyde bu alandaki tartışmaların, aynı konudaki yoksul pratiğin bir yansıması olduğunu kabul etmek gerek. 


Ancak son yıllardaki gelişim, gerek Türkiye solunun gerekse yığın hareketinin gelecek yıllarında, bu konunun küçümsenemez bir yeri 
olabileceğinin kimi göstergelerini vermekte. Diğer bir deyişle 12 
Eylül sonrasının sol düşüncede gözlemlenen değişimlerden biri de, sınıf mücadelesinin önemli elemanlarından biri olan Kadın Kurtuluş Hareketi ile ilgili çeşitli problemlerin yavaş yavaş tartışma konusu olmaya başlaması. 


işte Tartışma Defterleri Yayınları'nın ilki olarak sunduğumuz bu broşürün, bu yeni gelişime olumlu ve ciddi bir teorik katkı olacağı kanısındayız. 


Sosyalist Devrim ve Kadınların Kurtuluşu Mücadelesi, Dördüncü Enternasyonal'in ii. Dünya Kongresinde kabul edilen bir karar metni. Bu karar, uluslararası işçi hareketi açısından bir anlamda bir “yeniliği, diğer taraftan da bir tarihsel devamlılığı ifade etmekte. Bu o metin, uluslararası marksist hareketin son 0 yıldır kadınların kurtuluş kavgası, bunun sınıf mücadelesi içindeki yeri ve sosyalist. 
devrimin bir parçası olarak önemi üzerine, en kapsamlı ve bütünlüklü. 
bir dokümanı olarak öne çıkmaktadır. Uluslararası işçi sınıfının o tarihinde, kadın kurtuluş problemi üzerine bütünlüklü bir diğer resmi “doküman için, Üçüncü Enternasyonal * in ilk dört kongresine gi tmek gerekir. Bilindiği üzere, Üçüncü Enternasyonal'in 1921 deki 3.Kongresi'nde, Marx ve Engels'in bu konu üzerindeki düşüncelerinin ışığı altında İ9.yüzyıldan 2Öö.yüzyıla geçilirken yaşanan kadın kurtuluşu mücadelesi deneylerinin özümlenmesi ile, aynı konuda bir karar alınmıştı. Ru iki dokümanın taşıdığı tarihler arasındaki uzun sürenin, sadece kadın hareketindeki bir duraklamayı değil, hatta ondan da “ fazla, uluslararası işçi hareketinde, bir özelliği de kadın-düşmanlığı olan, karşı-devrimci stalinist bürokrasinin hakimiyetini simgelediğini belirtmek gerek. 


Ve işte son onyıllarda gerek işçi hareketinde, gerekse kadın kurtuluş hareketindeki muazzam yığınsal canlanmadır ki, marksizmin devrimci özünü yaşatan troçkist geleneğin, bu konu üzerine en yetkin teorik ve politik dokümanlardan birini hazırlamasının yolunu açmıştır. 
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Kadınların ezilmesi konusundaki temel marksist tavır, Dördüncü Enternasyonal'in programatik temellerinin bir parcasıdır. Ancak, kadınların kurtuluşu üzerine Dördüncu Enternasyonal tarafından alınan ilk kapsamlı ve tan karar budur. Bu kararın amacı, kadınların ezilmelerinin 


niteliği konusundaki temel görüşümüzü ortaya koymak ve Dünya devriminin her üç kesimindeki (ileri kapitalist ülkeler, sömürge ve yarı sömürge ülkeler ve işçi 


devletleri) perspektiflerimizde bu baskıya karşı mücadeleyi formüle etmektir. 


I. KADINLARIN EZİLMESİNİN Nİ TELİIGĞGİ 


Kadir m Mücadelesi ndeki 


1960'ların sonlarından beri, kadınların kadın oldukları ıçin ezilmelerine karşı bir başkaldırının gittikçe 


büyüyerek ortaya çıktığını görüyoruz. Tüm dünyada, başta. 


genç kadınlar olmak üzere milyonlarca kadın -öğrenci, işçi, ev kadını- yüzyıllardır süregelen ezilmelerinin en temel yönlerinden bazılarına meydan okunmaya başlıyorlar. 


Kadınların radikalleşmelerinin kitlesel olarak ortaya çıktığı ilk ülke Amerika Birleşik Devletleri oldu. Bu olgunun ilk göstergeleri, binlerce kadın kurtuluş gurubunun ortaya çıkmasında ve 26 Ağustos 1970'de Amerikan (kadınlarının Oy hakkını (kazanmalarının 50.yılını kutlama gösterilerinde on binlerce kadının harekete (geçmesinde görüldü. Kadınların kurtuluş hareketinin tüm diğer ileri kapitalist ülkelerde de kısa sürede ortaya çıkışı, Kuzey Amerika'daki yeni mücadele dalgasının istisnai ve bu ülkeye özgü bir olgu olmadığını açık bir şekilde ortaya koydu. 


Yeni kadın kurtuluş hareketi tarih sahnesine, dünya işçi sınıfının ve dünyanın sömürülen ve ezilen tün kesimlerinin genel bir yükselişinin parçası olarak çıktı. Bu yükseliş, ekononik grevlerden ulusal baskıya karşı (mücadelelere, öğrenci gösterilerinden çevre korunması için taleplere ve Vietnam'daki emperyalist savaşa karşı uluslararası bir hareketin oluşmasına kadar bir çok biçimler aldı. Kadın hareketi, öğrenci ve meslek sahibi kadınlar arasında başlamış olmakla bereber, yükselttiği talepler kapitalist sisten içinde büyüyen çelişkilerle kaynaşarak, daha geniş kesimleri harekete geçirmeye, işçi sınıfının hen erkek hen kadın, önemli bir bölümünün bilincini, beklentilerini ve eylemlerini etkilemeye başladı. 


Birçok ülkede kadınların mücadelesinin yeni yükselişi, örgütlü işçi hareketinin savaşkanlığındaki 


Yeni Yükseliş gelişmelerinden önce ortaya çıktı. İspanya gibi bazı ülkelerde ise kadınların mücadelesi işçi sınıfının her cephede patlayan mücadelesiyle iç içe geçmişti. Fakat hemen her durumda kadın hareketi, bu yeni olguyu daha sonra dikkate almak zorunluluğu duyacak olan işçi sınıfı kitle örgütlerinin dışında ve onlardan bağımsız olarak yükseldi. Böylelikle, kadın hareketinin gelişini burjuvazinin ve Onun işçi sınıfı içindeki temsilcilerinin egemenliğini kırmak için verilen politik ve ideolojik mücadelenin önemli bir unsuru haline geldi. 


Hızla gelişen kadın kurtuluşu hareketinin gerek uluslararası planda, gerekse tek tek ülkelerde, sınıf mücadelesinin derinleşmesinde oynadığı rol, kadınların kurtuluşu Ouğruna kavganın dünya devriminin yeni yükselişinde temel bir unsur olarak hesaba katılması gerektiğini doğrulamıştır. 


2. Ekonomik, sosyal ve politik alandaki kaynananın derinliğini göstermesi ve kapitalist baskı ve sömürüye karşı mücadeleyi içermesi açısından kadınların bu radikalleşmesi, eşi görülmemiş bir gelişmedir. 


Ardı ardına bir ülkeden diğerine gittikçe artan sayıda kadınlar, gerici kürtaj ve doğum kontrolü mevzuatına, baskıcı evlilik yasalarına, yetersiz cocuk bakın olanaklarına ve eşitlik konusundaki yasal sınırlamalara karşı yürütülen geniş kampanyalarda yer alıyorlar. 
Kadının siyaset, iş hayatı ve eğitimde, sokakta ve evde 


maruz kaldığı baskı ve şiddeti de içeren, günlük 


yaşamın en özel ve kişisel yönlerine kadar, Seksizmin (cins ayırımcılığının -ç.n.) dile getirildiği alanları açıklıyor ve buna karşı direniyorlar. | 


Kadınlar, kapitalist düzen içinde ezilmelerine yol açan baskının özel biçimlerine karşı talepler yükseltiyorlar. 
Yine kadınlar, evden aldi kadar uzanan geniş bir 


alanda, kadınla erkek arasında kökleri derinlere dayalı geleneksel iş bölümünü her geçen gün daha fazla 


sorguluyorlar. - Giderek eskiden kadınlara kapalı olan bütün alanlarda kapıları açmak ve kurunlaşmış yüzlerce yıllık ayrımcılığın üstesinden gelmek için, daha etkin önlemlerin alınması yönünde taleplerde bulunuyorlar. 


Sosyal, ekonomik ve kültürel faaliyetin tün biçimlerinde tan bir eşitlikle yer alma, eşit eğitim, eşit işe alınma, eşit işe eşit ücret haklarında direniyorlar. 


Bu eşitliği olanaklı kılabilmek için kadınlar, ev içindeki köleliklerini sona erdirecek yollar arıyorlar. 
Ev işlerinin Sosyalleştirilmesini ve bunların artık "kadınların işi” olarak düzenlenmemesini talep ediyorlar. En bilinçlileri, küçüklerin, hasta ve yaşlı insanların Sorumluluğunu tek tek aile biçimlerinin değil, toplumun alması gerektiğini görüyorlar. 


Günümüz (kadın kurtuluş hareketinin ana ekseninde, kürtajın suç olmaktan çıkarılarak tüm kadınların yararlanacakları bir hak haline getirilme kavgası yer alıyor. Kendi vücutlarını kontrol hakkı, çocuk doğurup doğurmanayı, ne zaman ve kaç çocuk sahibi olacağını seçme (hakkı, milyonlarca kadın tarafından kurtuluşlarının en basit önkoşulu olarak kabul ediniştir bile. 


Bu tür talepler, kadınlar üzerinde aile aracılığı ile gerçekleşen özgül baskının can damarına dokunmakta ve sınıflı toplumun temel direklerini sarsmaktadır. Bunlar aynı zamanda, kadınların kurtuluş mücadelesinin tün insan ilişkilerini değiştirici, yeni ve daha yüksek bir düzeye çıkartıcı bir nitelik taşıdığını gösteriyor. 


3. Kadın kurtuluş hareketinin, 1970'lerin ortalarında kapitalizmin Dünya ölçeğindeki ekononik çelişkilerinin derinleşmesinden önce uluslararası bir olgu olarak ortaya çıkması, kadın isyanının derin kökleri olduğunu vurgulamaktadır. Bu, burjuva düzeninin bugün içine düştüğü sosyal krizin şiddetinin en açık belirtilerinden birisidir. 


Bu mücadeleler köhnemiş kapitalist ilişki ve kurumların, 


toplumun her kesimindeki çelişkilerinin derinleşmesine neden olduğunu ve sınıf mücadelesinin yeni biçimlerine 


hızla yol açtığını gostermektedir. Kapitalizmin can 


çekişmesi yeni yeni tabakaları burjuvazinin en tenel gereksinmeleri ve imtiyazlarıyla doğrudan çatışmaya sokarak işçi sınıfı için yeni müttefikler yaratmakta ve kapitalist sistemi alaşağı etme mücadelesinde işçi sınıfını güçlendirmektedir. Kadınların ezilmişliklerine karşı mücadeleleri, daha Şimdiden egemen sınıfı, ezilen ve sörürülenleri bölmek ve zayıflatmak için uzun süredir kullandığı başlıca silahların birinden yoksun bırakmaya başlamıştır. 


4. Kadının ezilmesi, çağlar boyunca süregelen sınıflı toplumun temel bir özelliği olagelmiştir. Bunun nedenlerini ortadan kaldıracak ve etkileriyle savaşacak pratik görevler, kapitalizmden sosyalizme geçiş çağında önce kitlesel bir ölçüde oluşamaz. Kadınların kurtuluş mücadelesi işçilerin kapitalizmi ortadan kaldırmaya yönelik mücadelelerine ayrılmaz bir biçimde bağlıdır; sosyalist devrimin ve sınıfsız bir toplumun komünist 


perspektifinin kopmaz bir parçasıdır. 


Özel mülkiyete dayalı ataerkil aile sisteminin yerine insan ilişkilerinin üstün bir örgütlenmesini geçirmek, sosyalist devrimin en başta gelen bir hedefidir. Yeni komünist düzenin maddi ve ideolojik temelleri geliştikçe bu süreç hızlanacak ve derinleşecektir. 


Kadınların bu günkü kurtuluş mücadelesi sınıf mücadelesini ilerletmekte, sınıf mücadelesi güçlerini artırmakta ve sosyalizmin olasılığını kuvvetlendirmektedir. 


5. Kadınlar ancak dünya sosyalist devriminin zaferiyle kurtuluşlarına ulaşabilirler. Bu amaç ise ancak, kadın yığınlarını sınıf mücadelesinin güçlü bir unsuru olarak harekete geçirmek ve örgütlemekle gerçekleştirilebilir. 
Kadınların kurtuluşu için mücadelenin objektif devrimci dinamiği bundan kaynaklanmaktadır. Yine aynı nedenle, Dördüncü Enternasyonal'in bu konu üzerine eğilmekte ve kurtuluşları uğruna mücadele eden kadınlara devrimci bir önderlik sağlamak için çalışmaktadır. 


Kadınlar ırı ezilrelerririrı kökemi 


ve miteli = i 


1. Kadınların ezilmeleri birçoklarının iddia ettiği gibi. 
onların biyolojik yapılarınca (o belirlenmenektedir. 


Kökenleri ekonomik ve sosyal bir nitelik taşımaktadır. 


ilkel ve sınıflı toplumların evrimi boyunca, kadınların çocuk doğurma fonksiyonu hiç değişmeden hep aynı kalmıştır. Fakat sosyal statüleri, daima erkeğin denetim ve yönetimine tabi aşagı bir ev hizmetkarı düzeyinde değildi. 


2. Sınıflı toplumun gelişmesinden önce, Marksistlerin geleneksel olarak ilkel konünizm olarak nitelendirdikleri tarihsel dönemde, toplumsal üretin toplu halde örgütleniyor ve üretimden seğlanan ürün eşitçe opaylaşılıyordu. Bir gurubun yada cinsiyetin diğeri tarafından sömürülmesi ve ezilmesi, böylesi toplumsal ilişkiler için hiç bir maddi tenelin olmayısından dolayı söz konusu değildi. Her iki 


cinsiyet de sosyal üretime katılarak herkesin 


beslenmesine ve varlığını sürdürmesine (yardımcı oluyordu. &erek erkeklerin o ve gerekse kadınların toplumsal statüleri, bu üretin sürecinde oynadıkları vazgeçilmez rolleri yansıtıyordu. 


3. Kadınların ezilmesinin kökeni sınıf öncesi toplumdan sınıflı topluMa geçişle içiçe geçmiştir. Bu karmaşık geçişin tam olarak nasıl gerçekleştiği, tarihsel materyalist görüşe bağlı olanlar arasında bile sürekli bir araştırma ve tartışma konusudur. Bununla birlikte, kadınların ezilmesinin ortaya çıkışı ana hatlarıyla açık seçiktir. Kadının sosyal statüsündeki değişiklik tarıma ve hayvanların evcilleştirilmesi ile 

yetiştirilmesine dayalı olarak insan emeğinin artan üretkenliğine, zenaat ve ortaya çıkan yeni iş bölümüne, artan toplumsal artık ürünün özel kişilerin elinde toplanmasına ve bazı insanların başkalarının - emekleri 


sayesinde zenginleşme olanağı bulmalarına parelel olarak 


gelişti. 


insanların ayrıcalıklı az sayıda kişiler tarafından sönürülmesinin karlı bir iş haline geldiği bu özgün sosyo-ekonomik koşullarda, kadınlar üretimdeki biyolojik rolleri nedeniyle değerli bir mal haline geldiler. 
Köleler ve büyük baş hayvanlar gibi kadınlar da bir çeşit zenginlik kaynağı oldular. Onlar, sadece emekleri sönürülecek olan yeni nesillerin üreticisiydiler, Böylece kadınların ileride doğacak çocukları dahil tün haklarıyla birlikte erkeklerce satın alınması, özel mülkiyete dayalı yeni düzenin ekonomik ve sosyal bir kurumu olarak ortaya çıktı. Giderek kadının birincil sosyal rolü, ev ve çocuk doğurucu olarak belirlendi. 


lenginliğin (özel (kişilerin elinde toplanmağa başlamasıyla, ataerkil aile, toplumun üretici olmayan üyelerinin -özellikle çocuklar- sorumluluğunun bir bütün olarak toplumdan alınıp, onlarla özdeşleştirilibilecek bir bireye yada küçük bireyler topluluğuna devredildiği bir kurum olarak gelişti. Aile toplumun bölünnüşlüğünü, yani mülk sahibi olan ve başkalarının emeğiyle üretilen değerlerle yaşayanlar ile mülksüz ve yaşamak için başkalarına (çalışmak zorunda Olanlar arasındaki bölünmüşlüğü bir nesilden diğerine sürdürecek en tenel sosyo-ekonomik (kurumdu. ilkel komünizmin eşitçi ve komünal gelenek ve yapılarının yok edilmesi sömürücü bir sınıfın yükselmesi ve zenginliğin özel ellerde hızla birikmesi için esastı. 


Ataerkil ailenin kökeni buydu. Gerçekten de aile sözcüğünün kendisi Latin kökenli olup, ev kölesi anlamına gelen famulus'dan ve tek bir erkeğe ait olan kölelerin (topluluğu (anlamına gelen fanilia'dan gelmektedir ve latin kökenli dillerde bugün hala kullanılmaktadır... | - 


Kadınlar (sosyal (o üretimdeki (bağımsız yerlerini kaybettiler. Onların üretici rolü, bağlı oldukları aile 


ve tabi oldukları erkek tarafından belirleniyordu. 
Ataerkil ailenin uyumunu ve sürekliliğini korumanın 


şartı olan bu ekonomik bağımlılık aynı zamanda kadının ikinci Sınıf sosyal statüsünü de belirlemiştir. Eğer kadınlar, ekonomik ve sosyal güçlüklere düşmeksizin basitçe çocuklarını alıp gideni sererdi; ataerkil aile binlerce yıldır süregelnezdi. 


Ataerkil aile ve kadınların boyunduruğu böylece, doğmakta Olan sınıf ayrışmalarını desteklemek ve zenginliklerin özel ellerde birikimini sürdürmek amacıyla, sınıflı toplumun ortaya çıkışıyla oluşan diğer kurumlarla birlikte oluşmaya başladı. Devlet, polisi ve ordusuyla, yasaları ve mahkemesiyle bu ilişkileri pekiştirdi. Hakim sınıfların ideolojisi, din de dahi! 
olmak üzere bu temel üzerinde yükseldi ve kadın cinsinin KE Eaa REN haklı göstermede temel bir rol 


oynadı. 


Kadınların beden ve akılca erkeklerden altta oldukları ve bu yüzden "doğal olarak" ya da biyolojik olarak ikinci gelen cins oldukları söylendi. Ayrı sınıflardan gelen kadınların bağımlıklarının her zaman farklı sonuçları olmasına rağmen, tün kadınlar (kadın. 
olmalarından dolayı (o ezilmişlerdir ve hala da ezilmektedirler. 


4. Rile sistemi sınıflı toplumda kadın cinsinin ezilmesinin özgün niteliğini elan beyen ve bunu koruyan temel kurumdur. 


Sınıflı toplumun tarihi boyunca aile sistemi, sınıf egemenliğinin bir kurumu olarak değerini ispatlanmıştır. 
Üretim tarzı ve özel mülkiyet biçimleri farklı gelişme aşamalarından geçtikçe aile biçimi de evrime uğradış ve eğemen sınıfın değişen ihtiyaçlarına ayak uydurdu. 
Klasik köleci toplumdaki aile sistemi feodalizmdeki aile sisteminden farklıydı (gerçek bir köle ailesi yoktur). 
Her iki aile biçimi de çoğu kez "çekirdek aile" olarak tanımlanan bugünün kent ailesinden tamaren farklıydı. 


Ayrıca, aile sistemi, çıkarları taban tabana zıt, farklı üretim rolleri ve mülkiyet hakları olan sınıflara ilişkin değişik ekonomik ve toplumsal ihtiyaçları da bütünüyle karşılamaktadır. Örneğin, serf "ailesi ve 


asilzade “ailesi birbirinden çok farklı sosyo ekononik biçimlerdi. Bununla beraber ikisi de, sınıflı toplum 


tarihinin her aşamasında vazgeçilmez bir rol oynayan sınıf egemenliğinin bir kurumu olan aile şisteninin birer parçasıydılar. 


Sınıflı toplumlarda pek çok insan için aile, sevgi ve 


dostluk . gibi bazı temel insan ihtiyaçlarının 


karşılanabileceği tek yerdir. Birçokları için aile bu ihtiyaçları (karşılamadığı halde bile özel mülkiyet 


sürdükçe başka bir gerçek seçenek yoktur. İnsani ilişkileri için kapitalizmde henüz daha üstün bir çerçeve geliştirilemediğinden ailenin dağılması acıyı ve sefaleti de beraberinde getirir. 


Fakat aile sisteminin niteliğini belirleyen, sevgi ve dostluk gereksininlerinin karşılanması değildir. Aile sistemi (fonksiyonları Şöyle özetlenebilecek Olan ekononik ve toplumsal bir kurumdur: 


a. Aile, egenen sınıfların, işgüçlerini sömürdüğü 


yığınların ekonomik durumlarına ilişkin toplumsal sorumluluğu (üzerinden atmasını sağlayan . başlıca mekanizmadır. Egemen sınıf her aileyi münkün olduğunca kendi halinden sorunlu tutmaya uğraşır. Böylece de gelirlerin, sosyal statülerin ve zenginliğin eşitsiz dağılımını kurunlaştırır. 


b. Aile sistemi, özel mülkiyetin nesilden nesile aktarılmasını sağlar. Toplumun sınıflara bölünnüşlüğünü sürdürmenin tenel toplumsal mekanizmasıdır. 


ce Yönetici Sınıf için aile sistemi, insan eneğinin yeniden üretilmesinde en ucuz ve ideolojik olarak en kabul edilebilir bir mekanizma sağlamaktadır. Ailenin çocuklarının bakımından Sorunlu tutulmasıyla, özel mülkiyete geçirilmiş olan toplumsal servetin emekçi sınıfların yeniden üretimi için kullanılan bölümü asgariye indirilmektedir. Ayrıca, her ailenin atomize durunda birer birim olarak yaşamlarını sürdürebilne uğraşısı, en fazla Sönürülen ve ezilen insanları ortak eylemde birleşmeden alıkoymaktadır. 


d. Aile sistemi, kadınlara esas olarak çocuk doğurma ve 


buna doğrudan bağlı olarak diğer aile fertlerinin bakımı 


görevini yükleyerek bir toplumsal işbolümü pekiştirir. 
Böylece aile kurunu, kadınları ekonomik bağımlılık içinde tutan ve evde köleleştirilmelerini sağlayan bir toplumsal işbölümüne dayanmakta ve onu güçlendirmektedir. 


e. Sınıflı toplun bir bütün olarak korumak için gerekli, hiyerarşik ve otoriter ilişkileri kendi içinde üreten aile sistemi, baskıcı ve tutucu bir kurumdur. Sınıf ayrımlarını sürdürmek için gerekli olan sahiplik duygularını, rekabetçi (ve saldırgan tavırları geliştirir. 


Aile siteni, küçüklükten yetişkinliğe kadar çocukların davranış ve karakterlerini biçimlendirir. Onları belirli bir doğrultuda yönlendirir, disipline eder, denetin 


altına alır; onlara, kurulu otoriteye tabi olmayı 


öğretir. İsyankarlığı, tutuculuğa karşı dürtüleri 


dizginler. Her çeşit cinselliği baskı altına âlır ve 


çarpıtır, onu üreme amaçlarına ve sosyo-ekonomik rollere uygun toplumsal olarak benimsenen erkek ve kadın cinsel davranış biçimlerinde kalıba sokar. Bireylere, sınıflı 


toplumda yaşanlarını sürdürebilmeleri ve hakin sınıfa tabi olmaları için uymak zorunda oldukları toplumsal değerleri've. davranış biçimlerini öğretir. İnsanlara ekonomik zorunluluk, bireysel bağımlılık ve cinsel baskıyı dayatarak tüm insanlar arası ilişkileri çarpıtır. 


5. Daha önceki tarihsel çağlarda olduğu gibi kapitalizmde de aile evrime uğramıştır. Fakat aile sistemi, yukarıda özetlenen bütün ekononik ve toplumsal 


işlevleri yerine getirerek sınıf yönetininin ği 


bir kurunu olmaya devan etmektedir. 


Bur juvalar arasında aile, özel mülkiyetin nesilden nesile geçmesine sağlar. Evlilikler özellikle sermaye biriminin ilk aşamasında genellikle karlı ittifakları güvence altına almayı yada li ser naye parçaya birleştirmeyi sağlar. 


Çiftçi, zanaatçı yada küçük dükkan sahibi gibi klasik küçük burjuva kesiminde aile, aynı zananda aile fertlerinin emeğine dayanan bir üretin biçimidir. 


işçi sınıfına gelince, bireyleri için bir dereceye kadar karşılıklı koruma görevi görse de aile, en tenel anlamında işçi sınıfına dayatılan yabancı bir kurumdur ve işçilerin değil, burjuvazinin ekonomik çıkarlarına hizmet eder. Emekçiler daha çocukluktan itibaren aileyi (ücretli emek,özel mülkiyet ve devlet gibi) insan ilişkilerinin en doğal ve dokunul nazı olarak gorne konusunda şartlandırılırlar. 


a. Kapitalizmin ve işçi sınıfının gelişmesiyle, işçi ailesi işgücünün tüketiminin ve yeniden üretiminin örgütlendiği temel birim olarak kalmakla birlikte bir küçük burjuva üretim birini olmaktan çıkar. Ailenin her üyesi iş gücünü iş pazarında tek tek satmaktadır. Daha önceleri sömürülen ve ezilenlerin aile yapısını ayakta tutan terel ekonomik bağ, yani yaşayabilmek için ortak çalışma zorunluluğu giderek çözülmeğe yüz tutmaktadır. 
Kadınlar da iş pazarına çekilerek, sınıflı toplunun ortaya çıkışından beri ilk kez belirli bir düzeyde ekonomik bağımsızlığa ulaşmaktalar. Bu durun kadınları eve bağımlılığı kabullenmeneye yöneltmektedir. Sonuç olarak aile sisteminin temeli sarsılmaktadır.. 


b. Artan sayıda kadının iş pazarıyla bütünleşmesi ile ailenin varlığını sürdürmesi arasında bir çelişki vardır. Kadınlar daha fazla ekonomik bağımsızlık ve eşitlik kazandıkça, aile kurunu parçalanmaya başlar. 
Fakat aile sistemi sınıf yönetiminin vazgeçilmez bir direğidir. Eğer kapitalizm var olacaksa, aile kurunu korunmak zorundadır. 


c. Özellikle hızla büyüne dönemlerinde artan sayıda kadının iş pazarında yer alması, kapitalist sınıf için derin bir çelişki yaratmaktadır. Bir yanda kapitalistler 


œ e oo 


kadınların aşırı sönürülmelerinden yararlannak için daha fazla kadını işe almak zorundalar. Öte yandan ise “ kadınların çalıştırılması, onların temel sorumluluğu 


olan (para) karşılıksız çocuk yetiştirme görevlerini 


yerine getirme olanaklarını azaltmaktadır. Bu yüzden devlet daha önce ailenen yerine getirdiği eğitim, çocuk bakımı v.s bazı sosyal ve ekononik işlevlerin gerçekleşmesine yardım ederek, aileyi desteklemek zorundadır. Fakat bu tür sosyal hizmetler, kadınların karşılığı ödenmeyen ev işinden daha masraflıdır. Sermaye sahiplerince el konulacak olan artı-değerin bir kısmını enmektedir. Yani, kardan bir parçayı götürmektedir. 
Ayrıca, butür toplumsal programlar, üretici olmayan toplun fertlerinin bakımından ailenin değil toplunun sorunlu olması gerektiği düşüncesini besler. İşçi sınıfının toplumsal beklentilerini artırır. 


d. Kadınların karşılığı ödenmeyen ev eneği -yenek 


pişirme, temizlik, çamaşır, çocuk bakımı, vb., kapitalist düzende özel bir rol oynar. Bu ev emeği, kapitalistlere satılan iş gücünün (kadının, kocasının, çocuklarının veya bir başka aile ferdinin işgücü) yeniden üretilmesinin zorunlu bir unsurudur. 


Diğer etkenler aynı kalmak üzere, eğer kadınlar işçi ailelerinde bu karşılıksız emeği sağlamasalardı genel ücret düzeyinin artması gerekirdi. Gerçek ücretlerin halen aile içinde üretilen tün mal ve hizmetlerin satın alınabilmesi için yeterli bir (düzeyde (olnası gerekecekti. (Elbetteki iş gücünün yeniden üretilmesi için gerekli genel yaşam düzeyi, belirli bir zamanda ve ülkede tarihsel olarak belirlenir. işçi sınıfının ezici bir yenilgisi Olmadan bu düzey aşırı derecede düşürülemez.) ; 


Kadınların ödenmemiş ev eneğindeki herhangi bir genel azalma, karla ücretler arasındaki oranı o proleterya lehine değiştirerek toplam karın azalmasını getirir. 


Ne denli yararlı olursa olsun, bir kadının ev işi pazar için bir mal üretmenekte ve bu nedenle bir değer ya da artı-değer (o üretmemektedir. Bu çalışma, doğrudan kapitalist sömürü sürecine girmenektedir. Değer cinsinden ifade edilecek olursa, ailedeki ödenmemiş ev eneği sadece artı-değer oranını etkiler. Bu da dolaylı olarak toplumsal artı-değerin toplan miktarını artırır. 
Bu, ev işi ister kadınlar tarafından yapılsın isterse erkeklerce de paylaşılsın her durumda aynen geçerlidir. 


Kadınların ödenmeyen ev eneğinden kar o sağlayan kapitalist sınıftır, yoksa genel olarak erkekler değil, hele ücretli erkekler hiç değil. Yükünü ağırlıkla kadınların taşıdığı emekçi ailelerin bu şekilde *sönürüsü", ancak kapitalizmin yıkılması ve sosyalist kuruluş sürecinde sıkıcı ve köreltici ev işlerinin sosyalleştirilmesi ile yok edilebilir. : 


e. Ailenin vazgeçilmez rolü ve artan sayıda kadının çalıştırılmasıyla hakin sınıf için doğan ikilem ekononik “kriz dönemlerinde belirginleşir. Bu durunda hakin sınıflar iki hedefi gerçekleştirmek zorundadırlar: 


“Yedek işgücü ordusunu koruyabi Inek ve ücret düzeyini 


düşük tutabilmek için önemli sayıda kadının iş gicu alanından sürülüp atilmis Der ekmek kelle, 


Devletçe siai sosyal hizmetlerin artan masraflarının kısıması ve bu hizmetlerin karşıladığı sorumluluğun ve ekonomik yükünün yeniden tek tek işçi ailelerinin üzerine yıkılması. 


Bu hedeflerin her ikisini de gerçekleştirebilmek için 


“hakim sınıf, kadınların eşitlik ve bağımsızlık 


anlayışına karşı ideolojik bir saldırıya geçnek ve çocuklar, (yaşlılar, hastalar (konusunda ailenin sorumluluğunu artırmak zorundadır. Ailenin tek "doğal" insancıl ilişkiler biçimi olduğu imajını güçlendirmeli, bağımlı statülerine karşı isyan etmeye başlayan kadınları ancak eş, ana ve ev kadını olarak "doğal" ve esas - rollerini yerine getirmekle gerçek mutluluğa erişebileceklerine inandırılmalıdır. Ancak kapitalistler, bugün ekonomik kriz uyarılarına ve kemerleri sıkma çağrılarına rağren, yeterli sayıda kadını tekrar eve bağlamsının, onların sanayi ordusuna bütünleşmeleri ölçüsünde daha da zor olduğunu şaşırarak ğe yorlar: 


f. Sanayileşmenin ilk aşamalarında, kadınların ve çocukların kuralsız, dizginsiz, vahşice sömürülmeleri O kadar ilerilere gidiyordu ki, işçi sınıfının âile yapısını aşındırıyor ve onun iş gücünü örgütleyen, denetleyen ve yeniden üreten bir sistem olarak işlevlerini tehdit ediyordu. 


Marx ve Engels'in 19. yüzyıl İngiltere'sinde dikkat çektikleri eğilim buydu. İşçi sınıfı içinde ailenin hızla ortadan kalkmakta olduğunu belirtmekteydiler. Marx ve Engels'in kapitalist toplumdaki ailenin rolü konusundaki temel düşünce ve anlayışları doğruydu, fakat kapitalizmin kendi içsel çelişkilerinin gelişmesini yavaşlatma yeteneğini yanlış değerlendirdiler. Hakin “sınıfın, kadınların ve çocukların çalıştırılmalarının düzenlenmesine (müdahale ederek kapitalist sistemin esenliği için aileyi O(desteklenedeki (yeteneğini küçumsediler. Kadınların ve çocukların O vahşice sönürülmesine karşı işçi sınıfının yoğun baskısı sonunda, devlet kapitalist sınıfın uzun vadeli çıkarları uğruna müdahelede bulundu -hernekadar bu müdahale her işçiyi günde onaltı saat çalıştırarak kanının her her damlasını enmekten ve işçileri otuz yaşında ölüme terk etmekten geri (kalmayan tek tek kapitalistlerin naksatlarına ters düşmüş olsa da. 


g. Hakim sınıfın çıkarlarını korumak ve savunmak üzere 


politika oluşturmaktan sorumlu burjuva politikacılar kapitalist (düzende vazgeçilmez o sosyal,ekononik ve politik rolü dolayısıyla aileyi temel toplumsal çekirdek olarak korumak gerekliliğinin son derece bilincindedirler. "Ailenin savunulması" sadece aşırı Sağa özgü demogojik bir slogan değildir. Kapitalizmin toplumsal ve ekonomik gereksinmeleri sonucu dayatılan aile sisteminin korunması, kapitalist devletin temel bir politikasıdır. 


b. Kapitalizmde aile sistemi, aynı zamanda kadınların ücretli işçiler olarak (aşırı sönürülmelerinin mekanızmasını da Sağlar. 


a. Aile sistemi, kapitalizme gerektiği zaman iş hayatına çekilebilecek ya da tekrar eve gönderilebilecek olan son derece esnek bir işgücü birikimi sağlar. Bu iş gücünün, yedek işgücü ordusunun tüm diğer kesimlerinden çok daha az olan bir toplumsal maliyeti vardır. 


Tün ideolojik üst yapının kadının yerinin ev olduğu uydurmasını pekiştirmesi nedeniyle, kadınlar arasında yüksek işsizlik oranı nisbeten daha düşük toplumsal tepkiye yol açmaktadır. Neticede kadının ailenin mevcut gelirine sadece ek yardımda bulunmak için çalıştığı söylenir. Diğer taraftan kadınlar çlışmadıkları zamanlar ev işleriyle uğraşırlar ve "işsiz" sayılmazlar Kadınların duydukları öfke ve kızgınlıkları, genelinde ayrı ve tek tek evlerde tecrit ve atomize bir konunda olmaları nedeniyle ciddi bir toplumsal tehdit düzeyine varamaz. Bu yüzden, her hangi bir ekonomik kriz döneminde hakim sınıfın kemer sıkma tedbirleri arasında kadınların yarım gün çalışmaya zorlanması, "ev kadınlar"ının işsizlik haklarından kesintilerde bulunmak ve çocuk bakımı gibi toplumsal hizmetlerde kısıntılara başvurmak türden tedbirler her zaman yer alır. 


b. Kadınların "doğal" yerlerinin sözde ev olduğu düşünüldüğünden bu anlayış kapitalizmin aşağıdaki uygulamalarına münasip bir kılıf oluşturur. 


i. Kadınların az ücretli, kalifiye olmayan işlerde çalıştırılmaları, "Onları yetiştirmeye değmez, çünkü evlenip ya da hamile kalıp işi bırakacaklardır." 


ii. Kadınlara düşük ve eşit olmayan ücret uygulanması. 
"Onlar sadece lüks eşya ve ev aletleri almak için çalışıyorlar." | 

iii. İşçi sınıfı içindeki derin bölünmeleri sürdürmek. 
"Kadınlar erkeklerin yapması gereken işleri alıyor." 

iv. Kadın işçilerin sendikalar ve işçi Sınıfının diğer 


E örgutlerinde sayıları ile orantılı bir düzeyde 


bütünleşmelerinin engellenmesi. "Kadınlar toplantılara koşturmak yerine evde çocukların bakımıyla meşgul olmalıdırlar." yi 


c. Tüm ücret yapılanmaları alttan yukarıya doğru oluşturulduğundan kadınların yedek işgücü olarak süper sömürüsü, erkeklerin ücretlerini de düşük tutmada eşsiz bir rol oynanmaktadır. 

d. Kadınların aile sisteminin boyunduruğunda olmaları, onların sömürülmesini olanaklı kılan ekononik,toplunmsal ve politik temelleri oluşturmaktadır. Kadın işçiler, 


sadece ücretli işçi olarak değil, fakat aynı zamanda cinsiyetlerinden ötürü bir alt işçi kesimi olarak da sönürülmektedir. i g 


J]. Tarihsel olarak kadınların ezilmesi, toplumun sınıflara bölünmesi ve sınıflı toplumun temel birini olarak ailenin rolü ile iç içe geçtiğinden, kadınlar üzerindeki baskı, ancak üretim araçları üzerinde özel mülkiyetin ortadan kaldırılması ile sona erebilir. 
Günümüzde, tek tek: ailelerin kapitalizmde üstlendiği toplumsal ve ekonomik işlevlerin bir bütün olarak 


o topluma devredilmesinin önünde duran, insanlığın üretin 


kapasitesi değil, üretimde var olan sınıf ilişkileridir. 


8. Kadınların kurtuluşunu sağlayacak çapta bir progran ve perspektifin geliştirilmesi için kadının ezilmesinin tarihsel (kökeni ve ekonomik kökleriyle (ilgili metaryalist tahlil esastır. Bu bilimsel yaklaşını reddetmek, şu iki yanlıştan birine yol açar: 


a. Birinci yanlış, Marksist yöntemi izlediğini iddia eden birçoklarınca yapılmaktadır. Bu, tüm sınıflı toplumun tarihi boyunca kadınların bu cinsiyetlerinden ötürü ezildiklerinin inkar edilmesi ya da en azından önemsenmemesidir. Bunlar kadınların ezilmesini, sadece ve Sadece işçi Sınıfının sönürülmesinin bir yönü olarak görürler. Bu görüşe göre kadınların mücadelesi, sadece iş yerinde ücretli işçilerin mücadelesi temelinde bir ağırlık ve önem kazanır. Buna göre kadınlar, Sosyalist devrimle kurtulacaklardır; bu yüzden de kadınların kendi istemleri için savaşmak üzere örgütlenmelerine özel bir gerek yoktur. 


Kadınların (o ezilmelerine karşı örgütlenmelerini reddetmekle bu görüş, sadece işçi sınıfı içindeki bölünmeleri güçlendirmekte .ve tabi konumlarına karşı isyan etmeye başlayan kadınlar arasında sınıf bilincinin gelişmesini geciktirmektedirler. 


b. Simetrik bir hata da, kadınlar üzerinde erkek egemenliğinin sınıflı toplumlardan da önce var olduğunu ileri sürenlerce işlenmektedir. Onlara göre bu durun, cinsiyet (temelinde gerçekleşen o iş bölümüyle sonutlaşmıştır. Bu yüzden ataerkil baskı, özel mülkiyet ve sınıflı toplumun gelişmesinden başka nedenlerde 


aranmalıdır. Bunlar ataerkilliği sınıf ilişkilerine 


paralel, fakat onlardan bağımsız bir dizi baskı ilişkilerinde görmektedirler. 


Bu tahlili sistemli biçimde geliştirenler genellikle 


kadının üremedeki rolünü ayırıp tek başına bu nokta 


üzerinde (yoğunlaşmaktadır. İnsan toplumunun özünü oluşturan birlikte çalışmanın önemini geniş ölçüde ihmal ediyor ve her tarihsel aşamadaki üretin sürecinde 


kadının yerine pek az önem veriyorlar. Baskının 


kökenlerini sosyal ilişkilerin meteryalist temellerinden koparıp, biyolojik ve psikolojik etkenlerde arayarak kolaylıkla tarihsel idealizme düşen psikoanalitik izahlar ileri sürüyorlar. 


Bazan "radikal feministler" olarak örgütlen bu akın, hem bilinçli anti-Harksistleri hem de "HMarksizmi feminist açıdan yeniden açıkladıklarını” ileri sürenleri kapsamaktadır. Fakat, kadınların ezilmelerinin sınıf sönürüsünün başlaması ve gelişmesinden kaynaklanmadığı, ona paralel olarak var olduğu yolundaki görüş, sınıf 


Yerni 


1. Bugünkü kadın kurtuluş hareketi,kadın hareketinin bu 


yüzyılın başındaki ilk mücadelelerinin yarattığı zeminde 


yükselmektedir. İ 

Sanayi kapitalizminin 19. yüz yıl boyunca yerleşmesi ile gittikçe artan Sayıda kadın iş pazarına çekildiler. 
Kadınların pazarda işgücünü satan ücretli işçiler olarak 


yeni ekonomik statüleri ile feodalizmden miras kalan 


sosyal ve yasal statüleri arasındaki mesafe, yadsınamaz 


çelişkiler ortaya çıkardı. Kapitalizm hakim sınıfın 


kadınları için de ekonomik bağımsızlığın kapısını 


açmıştı. Bu çelişkilerden, erkeklerle yasal eşitliği | 


elde etmeğe yönelik ilk kadın mücadeleleri ortaya çıktı. 


Kadın hakları için mücadele edenler arasında farklı politik akımlar yer almaktaydı. Kadınların oy hakları 


için mücadele edenlerin bir çoğu, hakin sınıfa 


kapitalist sistemin sadık savunucuları olduklarını göstererek bu hakkı kazanacaklarına inanan kadınlardı. 


Bazılarıysa oy hakkı mücadelesini I.Dünya Savaşı'nda desteklenmesine (bağlayıp genellikle nülksüz erkek ve kadınlar, göçmenler ve siyahların oy 


emperyalizmin kullanma hakkına karşı çıktılar. 


Fakat birçok ülkede, kadın hakları için kavgayı işçi 


sınıfının mücadelesinin bir parçası olarak gören ve bu temel üzerinde işçi sınıfı kadın ve erkeklerinin desteğini sağlayan güçlü bir sosyalist kadın hareketi de 


nevcutte. Bunlar oy hakkı için savaştılar ve örneğin Anerika da oy hakkının kazanılmasında belirleyici bir rol oynadılar. Ayrıca eşit ücret ve doğun kontrolü gibi ta!-pleri ileri sürdüler ve savundular, 


kadiın r adi kalıl 


mücadelesinden bağımsız görünmek isteyen "feninist” bir programa dayalı bir siyasi parti ihtiyacını ortaya koymaya yol açar. Bu görüşün yandaşları, gerek sınıf sönürüsünü gerekse kadınların üzerinde baskıyı sona 


erdirecek olan bir devrimci işçi sınıfı program temelinde kadınların ve erkeklerin birlikte örgütlenme 


anlayışına düşmandırlar ve bunu reddetmektedirler. O nedenle, diğer ezilen ve sönürülenlerle mücadelede ittifaklar kurmaya pek gereksinme duymazlar. 


Bu tek yanlı yaklaşımların her ikisi de sınıf mücadelesinin bir biçimi olarak kadın kurtuluşu mücadelesinin devrimci dinamiğini inkar ediyor. Her iki düşünce de kadınların kurtuluşunun başarıya ulaşması için kapitalist mülkiyet ilişkilerinin ötesine gitmesi gerektiğini göremiyor. Her iki yaklaşımda bu gerçeğin işçi Sınıfı ve onun devrimci Marksist önderliği açısından taşıdığı anlamı reddediyor. 


eşe sinin kökleri 


Şili, Arjantin ve Meksika gibi bazı yarı sömürge 


ülkelerde bile aynı dönemde feminist gurupların ortaya o çıktığı görülür. 


İleri kapitalist ülkelerin kadınları, mücadeleleri 


sonucunda yüksek eğitim hakkı, ticaret ve mesleklere girme hakkı, kendi ücretlerini kendilerinin alma ve harcama yetkisi (bu kocanın ya da babanın hakkı olarak kabul edilerdi), mülkiyet sahibi olma hakkı, boşanma hakkı, siyasi örgütlere katılma hakkı gibi birçok demokratik hakkı kazandılar. Birçok ülkede bu ilk yükseliş, oy hakkı için yığınsal mücadelelerde doruğa ulaştı. 


2. Bazan birlikte erkekler için genel oy hakkı ileveya sonra elde edilen kadınların oy hakkı, işçi sınıfı için önemli bir nesnel kazanımdı. Bu kazanım, kadınların sosyal statüsündeki değişimi yansıttı ve bunu ileriye götürdü. Sınıflı toplunda ilk kez kadınlar, özel ev sorunları dışında sosyal ve siyasi sorunlarda da seslerini duyurma hakkına sahip yurttaşlar durumuna 


geldiler. 


Her ne kadar kadınların bağımlı statülerinin altında, eşitliklerinin formel yasalarla inkar edilmesinden çok bizzat sınıflı toplumun özü ve kadınların aile içindeki rolleri yatmaktaysa da, kadınların demokratik haklarının genişlemesi, onlara daha geniş bir hareket alanı tanıdı ve daha sonraki nesiller kadınının esas eziliş 


- kaynaklarının daha derinlerde yattığını görmesine 
yardıncı oldu. i 2 


3. Kadınların yeni radikalleşmesinin kökleri, kapitalist ekonemide kadınların statüsünde ve ataerkil aile sistemindeki çelişkilerin derinleşmesine yol açan 2.Dünya Savaşı sonrası yıllarının toplumsal ve ekononik değişikliklerinde aranmalıdır. Kapitalist dünya pazarına dahil bütün ülkelerde bu faktörler, farklı düzeylerde etkiler yarattılar. Ancak bugün kadın hareketinin yeniden canlanışının, bu değişiklik ve çelişkilerin en gelişmiş olduğu Amerika, Kanada ve İngiltere gibi kapitalist ülkelerde ortaya çıkması şaşırtıcı değildir. 


a. Tıp biliminde, doğum kontrolü ve kürtaj alanındaki ilerleneler kadınların üreme fonksiyonlarında daha fazla kontrol sağlayabi:welerine olanak tanıyan araçları yarattı. Kadınların kendi vücutları üzerindeki kontrolleri, kadınların kurtuluşunun bir ön şartıdır. 


Bu tür tıbbi tedbirlerden daha gviş ölçüde yararlanmak mümkünken, bu kez burjuva adetleriyle gittikçe pekiştirilen gerici yasalar, dini yobazlık ve sınıflı 


toplumun tüm -deolojik üst yapısı, kadınların kendi 


üreme fonksiyonlarını kontrol etmelerine engel olurlar. 
Kadınların çocuk doğurup doğurmana ve bunun zamanını saptama konusunda tercih hakkı kullanmasını engellenek için ekonomik, yasal, psikolojik ve "ahlaki" engeller yaratılır. Bunların yanısıra kadınların yaşamlarının seksist hor görülüşüne uygun olarak ve kapitalizmin kar endişesi nedeniyle (tıbbi araştırmalara konan sınırlamalar, en elverişli doğun kontrol yöntenini kullanan kadınlar için bile sağlık riskinin sürmesi anlamına relmektedir. 


Olanaklı olanla gerçekte var olan arasındaki bu çelişki, bütün kadınların yaşamlarını etkilemektedir. Bu durun, uluslararası kadın hareketinin merkezinde yer alan kürtaj hakkı konusunda güçlü mücadelelerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. l 


b. Savaş sonrasının uzun dönemli hızlı ekononik gelişmelesi, kadınların iş gücündeki oranını önemli ölçüde artırmıştır. Amerika Birleşik Devletleri'ni örnek olarak alırsak, 1950'de 186'le 64 yaş arasındaki bütün kadınların yüzde 33.9'u işgücüne dahildi. 1975'te bu oran yüzde 54'e yükseldi. 1960-1970 yılları arasında ortaya çıkan yeni işlerinse aşağı yukarı üçte ikisinde kadınlar çalışmaktaydı. 1950'de toplan iş gücünün yüzde 29.1'ini kadınlar oluştururken, 1978'de bu sayı yüzde 43'e yükseldi. a 


Bunun kadar önemli olan bir diğer özellik de, çalışan 


kadınlar arasında çocuk sahibi ve aile reisi olanların sayılarının olağan üstü artışıydı. ; 


İspanya'da, bugün çalışan kadınların sayısı 1930 yılı ile kıyaslandığında üç misli daha fazladır. ingiltere'de 
1881 ile 1951 arasında, çalışma hayatında kadınların 
sayısı oldukça sabit ve yüzde 25-27 civarındaydı. 1965'e 


gelindiğinde 16 ile 64 yaş arasındaki bütün kadınların yüzde 34'ü tam gün, yüzde 17.9'u yarın gün çalışmakta ve toplan yüzde 54.3'ü de "ekonomik olarak aktif" kategorisi içine girmekteydi. Çalışan kadınların henen henen üçte ikisi de evliydi. 


2.Dünya Savaşı'ndan sonra, sadece tarın işçilerinin işgücünün hala yüksek bir yüzdesini oluşturdukları bazı ülkelerde, çalışan kadınların sayısında bir düşüş gözlenir. Bu, kentlere göç sonunda birçok kadının yeniden aktif nüfus diye tanımlanan çalışan kesine dahil 


oolamayışıyla açıklanabilir. ttalya'da örneğin, bu faktör 


bir tür "kadın sektörü" oaln küçük işletmelerde kitle halinde işten çıkartmalarla birleşince iş gücündeki kadın işçi oranı düşmüştür, 


Güney İtalya ve Kuzey Portekiz gibi aşırı :erecede yoksul bölgelerde bu gerileme gerçekte önemli ölçülerde yeniden canlanan evde üretim ile birleşiverdi. Kadınlar evlerde kendi dikiş makinalarında parça başı iş yapmaya itildiler, böylelikle patronlar fabrikaların bakımı, sağlık ve sosyal güvenlik ödentileri, grevler ve örgütlü iş gücünün yol açacağı diğer (O "sorun'lardan kurtulmuşlardır. 


Ancak çalışma hayatına bu kadın akımına rağren, ücretler konusunda (kadınlara uygulanan ayrımcılıkta bir değişiklik olmamıştır. Birçok ülkede erkek-kadın arasındaki ücret farklılığı gerçekte daha da atmıştır. 


Bunun en başta gelen nedeni, artan sayıda kadın çalışanların bütün meslek kategorileri arasına yeterince dağılmanış olmasındandır. Neredeyse bütün ülkelerde tekstil, ayakkabı, giyin, tütün ve diğer hafif sanayi dallarında, yani ücretlerin en düşük olduğu sektörlerde, çalışan işgücünün yüzde (| 70-90'ını kadınlar 


oluşturmaktadır. Ayrıca, hizmet sektöründe çalışanların yüzde 70 ya da daha fazlası kadındır ve bunların büyük 


bir çoğunluğu sekreterlik, büro memurluğu sağlık işçiliği, ilk okul öğretmenleri gibi en az kazançlı işlerde alir e ei 


Bunlara ek olarak, birçok iş alanında aynı işe eşit olmayan ücretlerle ağırlaşan ayırımcılık, bu konuda işçi hareketinin en çetin mücadeleler verdiği ülkelerde bile kadınların ortalama ücretlerinin erkeklerinkinin ancak yüzde 75'ine ulaşabilmesinin temel nedenidir. Bu durun 


“ayrıca, kadınların kitle halinde ekonominin en düşük 


ücretli alanlarına girmesiyle farkın genişleyeceğini de göstermektedir. Örneğin, tüm yıl boyunca tan gün çalışan kadınların ortalama geliri 1955'de erkeklerin ortalama gelirinin yüzde 64'ü iken, 1974'de yüzde 39'a kadar düştüğü ABD'de durun budur. 


Çalışanlar arasında artan sayılarına rağren, ücretli işlerinin. yanısıra kadınlar, ev işlerinin tamamını olmasa bile çoğunu üstlenmeye zorlanmaktadırlar. Bunun 


sonucu olarak da, çocuk sahibi oldukları zaman, özellikle de çokça fazla mesai yapmaları istendiğinde geçici olarak işlerini bırakmakta ve daha sonra yeni iş bulmakta güçlük çekmektedirler. Çalışmaya devan ettikleri taktirde ise çocukları hastalandığında evde kalmak zorundadırlar. 


Tan gün iş bulamamaları ya da ev işleriyle başka türlü baş çıkamamaları nedeniyle, yarım gün işlerde çalışan kadınların sayılarında önemli bir artış vardır. Fakat yarım gün iş daha düşük ücretleri, sınırlı iş güvenliğini, daha az sosyal güvenlik haklarını ve daha az (Oo sendikalaşma O Olasılığını da beraberinde getirmektedir. j 


Çalışma hayatında kadınların artan ağırlığı, erkek iş arkadaşlarının tavırlarında güçlü bir etki yaratmıştır. 


Bu özellikle kadınların daha önce dışında tutuldukları 


temel sanayi alanlarına girdikleri durumlar için 


doğrudur. 
Fakat kadın işçiler hala patronların kışkırtığı, örgütlediği ve sürdürdüğü ayrımcılık ve seksist horlamanın birçok biçimleriyle karşılaşmaktadırlar. 
Erkek iş arkadaşları genellikle bunlardan habersizdir ve bazan da aynı geri tavırları ifade etmektedirler. İşçi bürokrasisi ise, çalışan kadınların ücretli doğum izni, özellikle hamilelikte bir kat daha tehlikeli olan sağlık riskleri, formen ve ustabaşların cinsel ilişki kurmak amacıyla kadınlar üzerindeki baskıda bulunmaları gibi özel sorunların üstesinden gelinmesi için sendikaların örgütlü gücünü seferber etmeye yanaşmamaktadırlar. 


c. Kadınların ortalama eğitim düzeylerinin yükselmesi, çelişkileri daha da artırmaktadır. Emeğin üretkenliği arttıkça ve işçi sınıfının genel kültür düzeyi yükseldikçe daha fazla kadın Orta (o öğretinini tananlanaktadır. Yine kadınlar, eskiye oranla niteliksel olarak daha yüksek sayılarda yüksek öğretim kurumlarına girmektedirler. 


Ancak, iş istatistiklerinin gösterdiği, kadınların büyük bir yüzdesinin henüz eğitim düzeylerine uygun işlerde çalışmadıklarıdır. Sanayiden serbest mesleklere kadar iş pazarının bütün alanlarında, daha üst düzeyde eğitin görmüş kadınlar, daha az eğitim görmüş erkeklerin gerisinde kalmaktadırlar. Ayrıca, tüm ilk ve orta okul eğitimleri süresince kız ögrenciler -zorunlu dersler ya da daha dolaylı baskılarla- kadınlara uygun görülen iş alanlarına ve rollere itilmektedirler. 


Daha yüksek eğitimden geçtikçe ve toplumsal mücadeleler onların kişisel beklentilerini arttırdıkça, ev işlerinin boğuculuğu, düşünmeyi körletici sıkıcılığı ve aile hayatının darlığı kadınlar için gittikçe daha tahammül edilmez olmaktadır. Kadınların eğitin düzeylerindeki artış, şiddetlenen sınıf mücadelesi ile çakıştığında, 


derinleştirmektedir. 


. Marksist 


ortaya çıkan durum, kadınların artan yetenekleri ve genişleyen özlemleriyle onların mevcut sosyal ve ekonomik statüleri arasındaki çelişkiyi daha da 


d. Gelişmiş kapitalist toplumda aile biriminin işlevleri sürekli olarak daralmaktadır. Gerek tarımda ve gerekse ev içinde (konservecilik, dokumacılık, dikiş ve fırın işleri vs.) bir küçük üretim birimi olarak ailenin önemi azalmıştır. Bugünün çekirdek kent ailesi, daha önceki 


yüzyılların üretken çiftçi ailesinden çok uzaklardadır. 
Beri yanda, tüketim malları üreten kapitalist sanayi ve 


reklam şebekeleri, her eve bir çamaşır makinasını, kurutucusunu, elektrik süpürgesini, bulaşık makinasını vs. Satmak için ev işinin atomizasyonunun azamiye ulaşmasını isterler, 


Hayat standardı yükseldikçe, her ailedeki ortalama çocuk sayısı kesin bir düşüş kaydetmektedir. Sanayi ürünü gıdalar ve diğer kolaylıklar gittikçe artmaktadır. 
Ancak, bu teknolojik ilerlemelere rağmen, birçok emperyalist ülkede yapılan araştırmalar tan gün çalışan ve birden fazla çocuğu olan kadınların haftada 80 ile 
100 saat arasında çalıştığını göstermektedir. Bu süre, 
1926'da ve 1952'de yapılan benzer incelemelerin ortaya 


çıkardığı sonuçlardan daha yüksektir. Belirli elektrik 


aletleri ev işlerinin bir kısmını hafifletirken ortalama aile biriminin küçülmesi kadınların büyükanne, teyze ya da kız kardeşlerinden yardım isteme olanaklarının azalması anlamına gelmiştir. 


Bütün bu değişiklikler, kadınları eve hapsetmenin objektif temelini gittikçe zayıflatmaktadır. Buna karşılık, hakim sınıfın ihtiyaçları aile sisteminin korunmasını (dayatmaktadır. Burjuva ideolojisi ve toplumsal şartlanma, kadının kişiliği ve mutluluğunun eş-anne-ev kadını rolünden geçeceği yolundaki gerici uydurmaları pekiştirmeye devam etmektedir. Gittikçe artan Sayıda kadın için gerçekle böylesi efsaneler arasındaki çelişki daha açık ve dayanılmaz bir hal alıyor. Çok yüksek sayıda boşanmalar, artan sayıda evden kaçan çocuk sayısı, evlerde şiddet olaylarındaki artış, bütün bunlar günümüzde “ailenin krizi" olarak ifade edilmektedir. 


4. Daha geniş demokratik haklar ve toplumsal imkanlar 


kadınları "tatmin" etmediği gibi, sosyal statü ve ekonomik (bağınmlılıklarını pasifçe kabul etmeneyede itmektedir. 


Kadınların sorunlarını örgütlü ve açık bir biçinde ilk dile getirenler, göreceli olarak daha fazla Seçne özgürlüğüne sahip olan ve genellikle genç, yüksek eğitin görmüş, 1960'lardaki radikal gençlik hareketinden en fazla etkilenen kadınlar oldu. Bu durun, kendini sayan kimilerince, kadın kurtuluş 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hareketlerinin devrimciler ve işçi sınıfı kadın yığınları için çiddi bir önemi olmayan, temelde bir orta sınıf ya da bir burjuva protesto hareketi olarak değerlendirilmesine açtı. Bundan daha büyük bir yanlış düşülenezdi. | 


Kadın kurtuluş hareketinin başlangıçtaki (gelişmesi, kadınların (o ezilmişliğinin çapını ve derinliğini vur gul anaya hizmet etti. Eğitimlerinde ve diğer bir çok bakımdan avantajlı durumda olan kadınlar bile, bu harekete çekildiler ve hala bu hareket içinde yer 


alıyorlar. En fazla ezilen ve Sönürülenlerin 


hoşnutsuzlukları ilk olarak ifade edenler olması her zaman beklenemez. 


5. Son yıllarda birçok gelişmiş kapitalist ülkede sosyal hizmetlerde kısıntılara yönelik girişimler, kadın kurtuluş hareketinin büyümesine yol açtı ve işçi sınıfından kadınların bu harekete  katılışını hızlandırdı. 2.Bünya Savaşı'ndan sonra, özellikle Avrupa'da burjuvazi, (devletin sosyal hizmetleri sağlaması için işçi sınıfının yükselttiği taleplere bağlı olarak, konut yapımı, sağlık hizmetleri ve aile yardımları programlarını artırmağa zorlandı. Daha sonra ise, 1950 ve 60'ların ekonomik büyümesi kadın iş gücü için bir talep yaratınca kadınları iş aramaya teşvik için kreşler, çamaşırhaneler vb. gibi olanaklar yaygınlaştırıldı. 


Bugün ise, derinleşen ekonomik sorunlarla karşı karşıya gelen hakim sınıflar, sosyal hizmetleri kısarak, bu hizmetlerin yükünü özellikle kadınlara getireceği tün sonuçlarıyla birlikte tekrar tek tek ailelerin sırtına devretmeyi amaçlamaktadır. Fakat kadınların, işgücünde yeni elde ettikleri yerlerinden uzaklaştırılmaya karşı direnişleri ve kreşlerin kapatılması gibi sosyal hizmetlerdeki kısıntılara karşı geniş muhalefeti, bir çok ülkede hakim sınıflar için beklenmeyen sorunlar yarattı. Her geçen gün daha da kuvvetlenen bir feminist bilinçle hareket eden kadınlar, mevcut ekononik krizin büyük bir ölçüde kendi sırtlarına yüklenmesine karşı daha az uysal ve daha mücadeleci bir tavır almışlardır. 


b. Kadınların radikalleşmesinin, ezilmelerinin özel niteliğiyle ve yukarıda anlatılan objektif değişikliklerle belirlenen bağımsız bir dinamiği olmasına rağmen, bu hareket bugün yer almakta olan sınıf mücadelesinin genel yükselişinden bağımsız değildir. Her ne kadar diğer toplumsal güçlere doğrudan bağımlı değilse ve onların önderliğinde ve insiyatifinde değilse 


i de kadın hareketi diğer toplumsal (Rücadelelerin 


yükselişiyle derin bir içsel bağlantı içindedir. Ve bu 


mücadelelerin her biri ise işçi sınıfının tümünün 


bilincini etkilenmektedir. 


a. Kadın mücadelesinin yeni yükselişi, başından beri, 


uluslararası gençlik radikalleşmesinden ve buna eşlik 


siyahların 


eden (burjuva değerlerine ve kurumlarına karşı başkaldırıdan güçlü bir şekilde etkilenmiştir. Genç erkek ve kadınlar dini sorgulamaya, yurtseverliği reddetmeye, aileden okula, fabrikadan orduya kadar otoriter (hiyerarşiye meydan okumaya, yabancılaşmış emeğin damgaladığı bir yaşamın kaçınılmazlığını reddetmeye (başladılar. Radikalleşen gençlik, cinsel baskıya karşı isyana ve cinselliği ürene faaliyetiyle 


eşleştiren (geleneksel (ahlak (anlayışına karşı başkaldırmaya başladı. Bu başkaldırı, kadınlar için onları cinsel olarak pasif, hassas, ürkek ve utangaç 


yaratıklar olarak yetiştirmeye yönelik geleneksel 


eğitime karşı çıkmayı da içermekteydi. Kadınlar da dahil olmak üzere gençlik yığınları cinsel sefilliklerinin daha fazla bilincine vardılar ve daha içerikli kişisel ilişkiler kurma yollarını aranmaya başladılar. 


b. Gençlik hareketinin uluslararası ölçüde radikalleşmesinde rol oynayan faktörlerden birisi de, hen sönügelerde ve hen de ileri kapitalist ülkelerde ezilen ulus ve milliyetlerin kurtuluş mücadeleleri oldu. 
Bu mücadelelerin genel olarak kadınların ezilnişliği konusunda da insanların bilincinde güçlü bir etkisi oldu. Örneğin, Amerika Birleşik (Devletleri'nde mücadelesi, ırkçı önyargıların farkedilmesinde ve reddinde önemli bir rol oynadı. Yine ırkçı tavırlarla, kadınları aşağı, duygusal, bağınlı, aptal fakat mutlu yaratıklar olarak tanımlayan seksist önyargılar (arasındaki açık benzerlikler, bu tür karikatürleştirmelerin reddedilmesi yönünde gittikçe şiddetlenen bir duyarlılık yaratmıştır. 


Feminist hareketin (ileri kapitalist ülkelerde gelişmesinin yanısıra ezilen ulusların kadınları da gittikçe belirgin bir rol oynanmaya başladılar. Bu ülkelerin kadınları ezilen ulusun insanları olarak, kadın olarak ve genellikle de aşırı sömürüye maruz kalan işçiler olarak, iki katlı hatta çoğu kez de üç katlı bir baskıya uğrarlar. Toplumdaki objektif yerleri işçi sınıfı ve müttefikleri içinde strate;.k olarak önemli bir rol oynayabilmeleri için elverişlidir. 


Fakat, ezilen ulus kadınlarının kadın olarak özel bir ezilmişlik içinde olduklarının bilincine varmaları genellikle daha geç gerçekleşmektedir. Bunun çeşitli nedenleri vardır. Birçokları için, ulusal ezilnişliğin ağırlığı, kadın olarak ezilmişliklerini başlangıçta gölgeler. Diğer taraftan, birçok radikal ulusal hareket, kadınların taleplerini ulusal kurtuluş mücadeleleri için bölücülük Olarak niteleyerek bunları  beninseneyi reddetmektedir. Bu ülkelerde örgütlü kadın hareketi bir çok kez kadınların en çok sömürülen ve ezilen kesinlerinin sorunları üzerine (eğilmeyi ve karşılaştıkları özel güçlükleri kavr anayı başaramamıştır. Bunlara ek olarak, ırkçılığın korkunç şiddetine ve kültürel baskısına kısmi bir tanpon oluşturan aile birimine bağlılık, ezilen ulus kadınları 


arasında özellikle gürlüdür. 


Bununla beraber, deneylerin gösterdiği radikalleşmenin bir kez başlayınca patlayıcı bir nitelik kazandığıdır. 
Ezilen ulusların kadınları, feminist hareketler kadar, işyerindeki, Ssendikadaki, okullardaki ve mahallelerdeki 


bir çok sosyal ve politik mücadelenin önderliğine yönelnektedirler.. Kadınlar, kadın olarak ezilmişliklerine karşı mücadelenin, ulusal baskıya karşı mücadeleyi (| zayıflatmadığını, (tam tersine Onu güçlendirdiğini hızla kavramaktadırlar. 


c. Geleneksel örgütlü dinlerin, özellikle de Katolik kilisenin krizi kadın hareketinin yükselişine yardıncı olmuştur. Gizemcilik ve mistisizmin gelişmesiyle bir arada giden kilisenin etkisindeki zayıflara, burjuva toplumunun ideolojik krizinin açık bir göstergesidir. 
Sınıflı toplumun üst yapısının bir parçası olan bütün örgütlü dinler, kadının değersiz (bazan şeytanın ve 


hayvansallığın insanda cisimlenişi) olduğu < anlayışı 


üzerine oturur ve bu anlayışı güçlendirir. Gelişmiş kapitalist ülkelerin kültürlerine damgasını © vuran o hıristiyanlık ve musevi dinleri, daima kadınların eşit olmadıklarını savunmuş, kadınların üreme işlevinden ayrı bir cinselliği olduğunu inkar etniştir. 


Katolik kilisesinin özellikle güçlü etkisinin olduğu ülkelerde, kilisenin yetkilerine ve ideolojik etkisine başkaldırının ön saflarında çoğu kez radikal kadınlar bulunmaktadır. italya'da kürtaj hakkı için gösteri yapan onbinlerce kadın, ya da 1976'da İspanya'da zina yasalarına karşı yürüyüşler bunu göstermektedir. 


israil'de ise kürtaj hakkı için mücadele Begin hükümetini sarsmıştır. 


Milli baskının tahribatına karşı adeta tek sığınak olarak Guebeck, İrlanda ve Euzkadi (Bask ülkesi) gibi ezilen ulusların pek çoğunda ve Chicano halkı (Meksika kökenli Amerikalılar) arasında katolik kilisesinin baskıcı ideolojisi, ailenin merkezi ve toplumsal, duygusal ve politik istikrarın tek direği anlamında “kadın-anne" miti ile özellikle baskıcı bir karakterde kaynaşmıştır. Övebek'de bu bileşim, kadınların çok çocuk doğurarak ulusu asimilasyondan kurtaracaklarını vazeden "beşiğin intikamı" kavramında ifade edilmiştir. 


d. Lezbiyenleşcinsel)-feminist hareket, kadınların radikalleşmesiyle bağıntılı, fakat onun ayrı bir yönü olarak ortaya çıkmıştır. Lezbiyenler, eşcinsellerin hakları için oluşan hareketin bir parçası Olarak 


o örgütlendiler. Ve eşcinsel kadınlar olarak özgün 


taleplerinin bu hareket içinde tanınması için mücadele 


ettiler. Fakat lezbiyenler aynı zamanda kadın olarak da 


ezilmektedirler. Birçoğu önce kadın olarak radikalize oldular ve cinsel eğilimleri nedeniyle karşı karşıya kaldıkları ayırının, genel olarak kadınların kendi hayatlarını belirlemede karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sınırlamaların sadece biri olduğunu gördüler, 


Bu nedenle birçok eşcinsel kadın, daha ilk baştan feminist hareketin en ön saflarındaydı. Ayrılıkcı lezbiyenlikten devrimci Marksizme kadar, kadın kurtuluş 


hareketi içinde var olan her politik akımın içinde yer . aldılar ve hareketin tümünün eşcinsel kadınların 


karşılaştıkları baskının özgün biçimleri konusunda aydınlanmasına yardımcı oldular. 


Lezbiyen hareket kadınların erkeklerden bağınsız olarak 


- yaşama hakkını ısrarla Savunduğu için çoğu kez . gericiliğin saldırılarına özel bir hedef oluşturur. 


Lezbiyen ve lezbiyen harekete karşı nefret dolu propoganda, fiziki şiddete kadar varan saldırılar, gerçekte bir bütün olarak kadın hareketine yöneliktir. 
Eğer kadın kurtuluşu için mücadele ileriye gidecekse lesbiyenler üzerinde yoğunlaşan kışkırtmalarla kadın hareketini bölme çabaları, açık ve uzlaşmaz bir biçimde geri püskürtülmek zorundadır. 


e. belişmiş kapitalist ülkelerin bir çoğunda göçmen kadın işçileri de özel bir rol oynamaktadır. Onlar, iş gücünün bir parçası olarak aşırı derecede sömürülmenin yanısıra, özel ayırımcı yasaların da kurbanlarıdırlar. 
Kendileri için iş garantisi olmaksızın söz konusu . 
ülkelere eşleriyle birlikte gelme hakkına çoğu kez sahip değillerdir. Aralarında iş bulanları bile, eşleriyle başka bir bölgeye gitmeleri gerektiğinde, çoğu kez O işten vaz geçmek zorundadırlar. Son yıllarda birçok gelişmiş kapitalist ülkede göçmen işçilerin sayılarını azaltmak için alınan önlemler, bu yasalara dahada ayırınmcı bir içerik kazandırmıştır. 


Göçmen işçilerin sanayideki iş gücünün yüzde 530'unu oluşturduğu İsviçre gibi ülkelerde ve göçmen kadınların sağlık vb. gibi bazı sektörlerde çoğunlukta oldukları diğer Avrupa ülkelerinde, göçmen kadın işçiler kadın hareketinin politik bilincini yükseltmede belirleyici rol oynamışlardır. Bunlar ağırlıklı olarak kadın işçilerin çalıştıkları sanayi dallarındaki mücadelelerin yürütülmesine ve daha da önemlisi kadın hareketi içinde egemen sınıfın ekonomik ve toplumsal siyasetiyle ilgili tartışmaların açılmasında yardımcı olmuşlardır. Genel olarak ayırımcı göçmen yasaları; yabancı düşmanlığı, ırkçılık ve bunların işçi sınıfında © yarattığı bölünmelerden göçmen kadınların etkilenişiş sendikaların ve kadın hareketinin toplumun en fazla sönürülen kesimlerinin çıkarları için mücadele etmelerinin önemi; gerek kendi evlerinde ve gerekse yaşadıkları düşmanca çevrede tecrit edilen kadınların karşılaştıkları sorunlar, işte bütün bunlar, kadın hareketinin en önemli yönlerini öne çıkaran sorunlarıdır. 


J]. Savaş Sonrası ekonomik yükselişi kaybolmağa yüz tutması ve 1970-75 uluslararası resesyonunun Öne çıkardığı (emperyalizmin dünya ölçeğindeki ekononik, toplumsal ve politik sorunlarının ağırlığı, her düzeyde 


kadın haklarına saldırının şiddetlenmesine yol açtı. Bu 


durum kadın mücadelelerinin gerilemesine ya da daha 


güçlü toplumsal güçlerin öne geçmesiyle kenara itilmesine yol açmadı. Örgütlü işçi sınıfı mücadelesinin son yıllarda keskinleşmesiyle birlikte kadın hareketinin zayıflaması bir yana, feminist bilinç ve kadın mücadelesi daha da yaygınlaşmaya ve işçi Sınıfının 


Buur Ju vaz i den Wwe 


içimdeki 


i. Kadın mücadelesinin yeni yükselişini köreltmek ve radikal saldırısının yönünü değiştirmek üzere nasıl bir tavır alınacağı konusunda, kapitalist sınıf içinde hızla bölünmeler ortaya çıktı. tlk olarak başvurulan kadın hareketini alay ve istihza ile saf dışı etre çabalarından sonra, kadınların da bazı haklı talepleri olduğunu sözde kabul eden bir eğilim, hakim sınıf içinde ağırlık kazandı. Böylece bir yandan kadın hareketinin önderliğini, alışılmış sınıf işbirliği biçimlerine 


uyarlamak için ısrarla çaba harcanırken, öte yanda özel 


hükümet komisyonları oluşturularak ve kadınların ilgisini çekebilecek çeşitli projeler hazırlanarak, bu konuyla ilgilendikleri intiba: verilmeye çalışıldı. 
Birçok ülkede hakim sınıf, kendisine ekonomik ve ideolojik yönden en az zararlı gördüğü bazı tavizler vermek zorunda kaldı ve daha sonra da sürekli olarak bunları geri almaya çalıştı. 


Taktik ne Olursa olsun, hedef her durunda aynı kalmıştır: Gelişen radikalleşmeyi asgari reformlarla kapitalist sistemin çerçevesinde tutmak, 


Bir çok Avrupa ülkesinde doğun izninin uzatılması, izin süresince verilen ücret yüzdesinin artırılmısı veya ücretsiz doğur izninden sonra yeniden işe alımın garanti edilmesi gibi annelerin yararına önlemler alınd. Diğer ülkelerde hükümetler eşit işe eşit ücret ya da boşanma kanunlarının O liberalleştirilmesi türünden vaatlerin haklılığını güya tartışmaya açtılar. ABD'nde, her iki kapitalist siyasi parti de kadınların eşitliği konusunda bir ek anayasa maddesi görüşüne sahip çıkarken, ayn) zamanda böyle bir anayasal gerçekleşebilmesi için gerekli oyun sağlanmasında her girişimi pratikte sabote etmektedirler. 


Ancak, gerçek bir ekonomik yararı olacak çocuk bakın . 


evleri ve yuvalarının yaygınlaştırılması gibi sosyal programlara gelince, bu konuda kazanılan haklar yok gibidir. — 


Uluslararası kadın hareketinin, ortaya çıkışının ilk on yıllık döneminde koparabildiği en önemli kazanım, yasal kürtaj hakkının önemli bir ölçüde yaygınlaştırılmasıdır. 
Yirmiden fazla ülkede kürtaj yasaları gözle görülür şekilde liberalize edilmiştir. 


i SGi akımi ardan gelen tepkiler 


değişikliğin 


gelişen toplumsal bilinci ve politik mücadeleciliğiyle | kenetlenmeğe devan etniştir. Hakim sınıfın ekononik, politik, ve ideolojk saldırısına karşı kadınların direnişi, feminist bilinçle daha da güçlenmiştir. 
Onların mücadelesi toplumsal muhalefetin ve siyasal radikalizasyonun etkin bir motor gücüdür 


hareket i 


Kadınların kürtaj hakkının tanınmasına ilişkin ciddi ilerlemeler katettikleri her ülkede, aslında bu hakkın kapitalizmde hiç bir zaman gerçekten güvence altına alınmadığı hızla anlaşıldı. Nerede kadınlar doğurma fonksiyonlarını kontrol hakkı için mücadeleye girişse, 


. orada kadının kurtuluşunun ön şartı olan bu temel hakkı 


engellemek için kapitalist sistemin en gerici savunucuları derhal seferber olmuşlardır. Kadınların kendi bedenlerini kontrol hakkı, ezilmelerinin ideolojik temeline muazzam bir tehdit oluşturmaktadır. 


"Laissez les vivre" (bırakın yaşasınlar), "Qui ala 


vie"(Hayata evet), "Right to life" (Hayat hakkı) ve 


"Society for the protection of the unborn child" (doğmamış çocukları koruna derneği) gibi yabancı düşmanı, dinci, ırkçı ve açık faşist akımlarla bağlantısı olan aşırı sağcı örgütlerin, resmi hükümet politikalarınca beslendiğini açıkça görmek önemlidir. 
Bunlar, işçi sınıfı ve küçük burjuvazi içindeki en gerici onyargılara hitap edip, onları harekete geçirmeye çalışarak, statükonun fanatik savunucuları olarak bir işlev görürler ve bununla hakim sınıflara çok değerli bir hizmeti gerçekleştirirler. Beri yanda unutmamak gerekir ki hakim çevrelerin el altından ve bazan de tananiyle açık desteği olmasaydı çok daha az etkili bir rol oynayabilirlerdi. 


2. Kadın kurtuluş hareketinin ortaya çıkışı, isçi sınıfının çıkarlarını temsil ettiğini iddia eden bütün politik akımların önünde ciddi sorunlar çıkarmıştır. 


özellikle stalinistler ve sosyal demokratlar hızla 


gelişen ve kendi önderliklerine ihtiyaç göstermeyen bu esaslı radikalleşme karşısında şaşkınlığa uğradılar. 


İşçi sınıfı içindeki bu iki kitlesel reformist akının tepkileri bir ülkeden diğerine, bulundukları ülkedeki sayısal güçlerine, işçi sınıfı ve sendika bürokrasisi içindeki tabanlarına ve kendi kapitalist devletlerinin hükümetlerindeki (sorumluluk payına bağlı Olarak 


farklılıklar göstermiştir. Fakat her seferinde her stalinistler hemn sosyal demokratların tepkilerini 


belirleyen, bazan birbirleriyle çelişen, iki hedef 


Olmuştur. Bir yanda aile de dahil olmak üzere sınıf 


hakiniyetinin temel kurumlarına olan bağlılıkları, diğer yanda işçi sınıfı mücadesi kapitalist mülkiyet 


ilişkileri sınırları içinde tutabilmek için işçi sınıfı içindeki etkilerini devan ettirmek ve güçlendirmek zorunluluğu. 


Kadın kurtuluş hareketinin yükselişi, hen stalinistleri hen sosyal demokratları değişen duruma uyum göstermeye zorladı. Özellikle (1975 yılında (burjuvazinin “Uluslararası Kadın Yılı"na ilişkin insiyatiflerine belli ölçüde bir tepki olarak peş peşe tavırlar almağa koyuldular. za 


3. Sosyal demokrat partiler, kendi tabanlarının baskısı sonucu, yükselen feninist harekete genelde komünist partilerden daha hızlı karşılık verdiler. Bağımsız kadın hareketinin varlığını resmen tanıma konusunda çekimser davranmakla birlikte bu partilerin kadın üyelerinin birçoğu, ortaya çıkan bu yeni örgütlenmelerde aktif olarak çalıştılar ve çalışmağa devam ediyorlar. 


Sosyal demokrat partilerin resni tavırları, özellikle de 


kürtaj (hakkı konusunda çoğu kez stalinist partilerinkinden daha ileri olmuştur. Sosyalist partiler, nerede kürtaj yasalarının 


liberalleştirilmesine taraftar görünerek (imajlarını ucuza cilalamak imkanı bulmuşlarsa, Orada buna tereddütsüz baş vurmuşlardır. Avusturya'da Kreisky, Batı Almanya'da Brant başlangıçta böyle bir O yönten benimsediler. Avusturalya'da işçi Partisi, gelişen kadın hareketi karşısında kadın sağlık merkezleri gibi, kadın hareketinin başlattiğı birçok küçuk projeyi maddi yönden odestekliyerek politik destek kazanmayı denedi. Bu adımlar sosyal demokratlara mali açıdan ucuza mal olduğu gibi, Avusturalya İşçi partisi'nin kadınların dikkatini 


genel politikasının yetersizliğinden, (örneğin, kürtaj 


ve çocuk bakımı sorunları konusunda) başka bir yöne çekmeye ve kendini "kadın dostu" bir hükümet olarak sunmasına yardımcı oldu. 


Fakat burjuvazinin daha ilk tepkileriyle karşılaşır karşılaşmaz sosyal demokrat partiler, hızla geriye çekildiler. 


ingiliz işçi Partisi isteğe bağlı kürtaj hakkı yanlısı bir tavır almakla birlikte, kürtaj hakkının 1967 öncesi statüsüne götürülmesini amaçlıyan gerici öneriler 
parlenentoya geldiğinde sesiz kalmıştır. tik olarak 1975 
te bir ingiliz işçi Partisi miletvekili tarafından sunulan yeni tasarı, kadınların kürtaj yaptırabilne sürelerini sınırlamayı, göçmen kadınlar için bu olanakları kısıtlamayı ve bu yasayı çiğneyenlere ağır cezaların uygulanmasını içeri: :du. 


işçi Partisi, ancak 1977 de bağımsız kadın hareketinin Ulusal Kürtaj Kampanyası (NAC) aracılığıyla örgütlediği devasa kampanyanın ve kendi tabanından gelen baskının zoruyla 1967 yasasını savunan bir kararı benimsedi. - 


Sosyal -denkratlar, özellikle işçi sınıfının hayat 


standardını düşürmek üzere kemer sıkma önlemlerinin alınması söz konusu olduğunda, patronlar için yararlı 


o olduklarını kanıtlamışlardır. Kendilerini işçi sınıfı 


hafifletmeye (adadıklarını hükümette i olduklarında sosyal hizmetlerde burjuvazinin talep 


kadınlarının yüklerini gürültülü bir şekilde ilan ederken, 


ettiği kısıntıları uygulamakta hiç bir tereddüt 


göstermediler. Örneğin, Danimarka'da sosyal demokrat hükümet, çocuk bakımında çalışan 5000 işçiyi bir kalende | devlet kadrosundan silerek işten atabildi. 


A. Stalinist bürokrasinin Sovyetler Birliğinde 1930 


lardan itibaren kontrolünü Sağlamlaştırmasından ve 


3.Enternasyonal partilerini Kremlin'in karşı devrimci 


politikasının özürcüsü partiler haline dönüştürnesinden 


sonra, ailenin insan ilişkilerinin en ideal çerçevesini 


oluşturduğu görüşü, bütün dünyada stalinist partilerin 


çizgisi haline geldi. Bu görüş sadece Sovyetler Birliğindeki bürokratik kastın ihtiyaçlarına hiznet etmekle kalmadı; diğer yerlerde de kapitalist statükonun korunmasına denk düştü. Fransız Komünist Partisinin aile 
konusundaki açıkça gerici teorileri ilk defa, 1934 


yılında Sovyetler Birliği'nde yeni aile yasası 


getirildiğinde ve 1936 da kürtaj yasaklandığında ifade edilmiştir. 


Kadınların çifte sömürüsüne ilişkin yaptıkları tün demagojiye (rağmen, Komünist (Partilerin bugün yükselttikleri talepler, genellikle kadınların evde üzerlerine (düşen görevleri daha kolaylıkla yapabilmelerini (Sağlayacak düzenlemeleri önermekle sınırlıdır. Kadınlar için daha uzun doğum izninden, daha kısa iş gününe ve daha iyi çalışma şartlarına kadar bir 


dizi alanda mücadele, çoğu kez ev işlerinin 


toplunsallaştırılmasını oo sağlayarak kadınların 


- özgürleşmesini amaçlamak yerine, kadınların ev işlerini 


hakkıyla yerine getirebilmeleri için daha özgür olmaları gerektiği anlayışıyla gerekçelendirilmektedir. Bazan 


önerdikleri diğer bir çözüm ise, ev işinin daha adil bir 


şekilde (erkeklerle (paylaşılmasını talep etnek 


olmaktadır. 


Fakat kadın hareketinin gelişimi, burjuvazinin bundan yararlanma çabaları, işçi hareketi içindeki diğer akımların tavırları ve kendi tabanlarından gelen basınç sonucunda komünist partileri, çizgilerini değiştirmeye ve yeniden düzenlemeye mecbur kaldılar. Kremlin'in Amerika Komünist Partisi gibi en bağnaz izleyicileri bile sonuçta, kadınların eşitlik haklarına ilişkin 


anayasa (değişikliğine karşı olmak gibi gerici tutumlarını terk etmek zorunda kaldilar. 


| Radikal leşme derinleştiği ölçüde komünist partileri daha 


“bir hünerli nahevralara giriştiler: harekete sarılmak ve radikal bir Jafazanlığa başvurmak nu 


Komünist partileri, kadın üyelerinin açık tartışmalarda yer almalarına, kadının içler acısı konumuna ilişkin kapitalizmin sorumluluğuna yönelik sert suçlamalarda bulunmalarına izin verdiler. Fakat iş program ve eylene 


gelince, kadınların kurtuluşuna karşı tavırları, sadece 


işçi sımfımın çıkarları için etkin bir sınıf nücadelesisnin yürütülmesine karşı muhalefetlerinin bir tekrarı oldu. Belirli bir anda hangi sınıf işbirlikçi ittifak için çalışıyorlarsa, onu korumak ve Onu sağlamlaştırmak uğruna her türlü mücadeleyi rayından çıkarmaya yada her türlü talebi rafa kaldırmaya hazırdırlar. Bu nedenle, İtalyan Komunist Partisi'nin resmi tavır değişikliğine ve kürtaj © yasas 
liiberalleştirilmesini destekleme kararına rağmen, 1976 
da Komunist Partili parlenenterler "tarihsel uzlaşma" ye = varmada bir engel teşkil ettiği gerekçesiyle kürtaj reform yasasını çökertmek üzere hırıstiyan denokratlarla bir blok oluşturdular. 


= Bunlardan başka, komünist partilerinin ya olarak aldıkları tavırlarla -kì bazan çocuk bakın merkezleri, yada kürtaj doğun kontrolü klinikleri için mücadeleleri desteklediklerni ifade etmektedirler- bu tür toplumsal içerikli programlarda kısıntıları içeren kemer sıkma önlemlerini (desteklemek (gibi ulusal (düzeydeki politikaları sık sık çelişmektedir. 


Komünist Partilerin resni tavırları ile sınıf mücadelesi pratiğindeki (ihanetleri arasındaki uyumsuzluk, bu partilerin kendi içlerinde ve etkin oldukları sendikalarda ciddi gerilimler ortaya çıkarmıştır. Birçok kadın için kendi partisinin çizgisi ile bağlı olduğu kadın hareketi arasındaki çelişkileri görmeye başlaması özellikle parti içi demokrasinin yokluğu koşullarında, artan bir hayal kırıklığına yol açtı. 
Kendi örgütlerinin görüşlerini etkileme olanağına sahip değildirler. Bu nedenle, ispanya Komünist Partisi sınıf işbirlikçi “Moncloa Paktı"ını imzaladığında, kadınlar partinin Madrit şubesinde parti içi demokrasisi için mücadele etmek üzere bir muhalefet grubu oluşturdular. 


Fransa Komünist Partisi'nde 1978 de muhalefet grupları 


oluşmaya başladığında kadın üyeler Elles Voient Rouge 


dergisi etrafında orgutlendiler. Partinin kürtaj ve 


benzeri konularda, diğer politik guruplarla ortak cephe 


eylemini reddeden sekter politikasıyla mücadele etmeğe ve kendi görüşlerini savunmaya giriştiler. 


Stalinistler örgütsel olarak da kendilerini yeniden düzenlemek zorunda kaldılar. 2.Dünya Savaşı Sonrasında bazı ülkelerde stalinistler kendi kadın örgütlerini kurdular. Kadınların yeni radikalleşmesi karsısında bu örgütleri işçi sınıfının gözünde tek gerçek kadın 


olmuştur. O Örneğin, 


yasasının 


>kavramaktan 


hareketi olarak göstermeğe çalıştılar. İşçi sınıfı kadınlarının haklarını savunan parti olma iddialarını tehdit eden bağımsız kadın hareketine karşı ilk tepkileri, sekter tavırlarını dahada artırmak yönünde ispanya'da Komünist Partisi kontrolündeki MDM (Kadınların Demokratik (Hareketi), kendini kadın hareketinin tek temsilcisi, Komunist Parti de kendini kadınların kurtuluşunun partisi olarak ilan etmişti. Ancak Komünist Partisinin bütün gücüne rağmen, MDM, İspanya'nın her yerinde ve çeşitli düzeylerde gelişen kadın gruplarıyla kendini ortaya koyan kadın hareketine hakim olamamıştır. Tepeden inme kararlarla NDN nin önderliğini gerçekleştiremeyen komünist parti, 


diğer gurupların varlığını tanımak ve Onlari ii zorunda e 


5. Kadın hareketi ile ilişkiler sosyal demokrat partiler içinde de benzer çelişkiler yarattı. Fakat aynı zamanda, radikalleşen kadınların yükselitiği bazı taleplere uyun gösterme yetenekleri sayesinde hen stalinistlerin hen sosyal demokratların kadın hareketinin genel gidişatını etkileme imkanı doğdu. Son zamanlarda bazı ülkelerde kürtaj sorununda yaptıkları gibi bu partiler, şu veya bu kitle hareketini desteklemeye karar verdiklerinde, 


reformist politikaları da kadın kitlesi üzerinde © 


derece etkili olmuştur. D nedenle bu partilerin politik 


ağırlıklarını küçümsenek hata olur. 


b. Maoist ve merkezci örgütler kadın kurtuluş hareketini 


küçük burjuva ve kendi işçi hareketi anlayışlarını ters 


düşer gördüklerinden, ona karşı çoğu kez sekter ve 


© ekonomist bir tavır takındılar. Gösterdikleri tepki 


temelde ikiye ayrılabilir: bazıları kadın kurtuluş 


- hareketinin bağımsız örgütlerine ve faaliyetlerine katılmayı reddettiler. Bu sekter gurupların bir çoğu yaşayan kadın hareketinin karşısında kendi küçük kadın 


guruplarını oluşturdular ve bu tavırlarının tek gerçek komünist tavır olduğunu savunageldiler. 


Diğer bazı maoist ve merkezci akımlar ise kadın hareketi içinde yer almaya yöneldiler. Fakat, sınıf mücadelesi ile kadın kurtuluşu için mücadele arasındaki ilişkiyi uzaktırlar. Birleşik cephe eylemini reddetmekte ve sadece kadın hareketinin kuyruğuna 


. takılmaktadırlar. Bu tavır, 1970 lerin sonunda bu tür 


gurupların bir çoğunun parçalanmasına neden olan krizin 


önemli bir unsurunu oluşturmuştur. 


J]. Kadınların radikalleşmesi, sendikal hareketi de etkilemiş ve sendika bürokrasisi sendikal hareketin 


içinden ve dışından gelen kadınların baskısıyla, tavır almak zorunda kalmıştır. 


Stalinistler ve sosyal demokratlar gibi sendikalar da, en fazla sendikanın kadınların talepleriyle ilgili sorumluluğunu, doğum izni ve eşit ücret gibi sırf 


ekonomik sorunlar ile sınırlamayı denerler. Mümkün olduğunca işçileri kürtaj gibi sorunlar için mücadeleye katmamaya özen gösterirler. Ancak, sendikaların kitle örgütü olma özelliği, saflarındaki kadın sayısının artması ve bu kadınların bir çoğunun kadın komisyonlarında gittikçe artan etkinlikleri, sendika 
bürokratlarının bu tavrını güçleştirir. Bu, 1979 
ekiminde İngiliz Sendika Kongresinin kendi tabanından gelen artan baskıya kürtaj hakkının savunulması için ulusal bir gösteriyi çağırmasında açıkça görüldü. 
Gösteriye 50,000 kadın ve erkek katıldı. Çocuk bakın ve ev işlerinin toplumlaştırılması, yarım gün Çalışan işçilerin sorunları ve kadınları gözeten eylen programları gibi sorunlar bugün sendikal hareket içinde daha büyük bir yoğunlukla tartışılıyor. Bazı hallerde, kadınlar bu talepleri açıkça kadınlarla erkekler 


arasındaki geleneksel işbölümünü yıkmaya yönelik bir 


perspektifin genel çerçevesinde ortaya koyuyorlar. 


Bu Sorunları gündeme getirerek kadın işçiler, reformistlerin ekonomik ve politik sorunları birbirinden ayırma ve her gelişen mücadeleyi sınırlama çabalarını sorguluyorlar. Ünlar, işçi sınıfına daha geniş bir toplumsal perspektifle düşünmesine yardımcı oluyorlar ve sendika saflarındaki işçileri tüm talepleri uğruna temel sınıf örgütlerini kullanmaya teşvik ediyorlar, 


Talepleri için sendika tabanını ve önderliklerinin desteğini kazanmaya çalıştıklarında, kadınlar sendikal demokrasi sorununu da ele almak zorunda kalıyorlar. 
Düşüncelerini serbestçe ifade edebilmek, kendi sendikal kadın komisyonlarını kurmak, sendika yönetiminde temsil edilmek ve kadınların işçi sınıfı örgütlerinde tan anlamıyla aktif çalışmalarına (imkan (sağlayacak 


Sömürge ve yarı 


-toplantılar esnasında çocukların bakımı gibikolaylıkları gerçekleştirmek için mücadele etnek zorundadırlar. 


Bazı sendikalar, kadınlar için özel yayınlar çıkardılar, kadın komisyonlarını yeniden canlandırdılar, sendikalı kadınlar için toplantılar örgütlediler, kadın sendika yöneticileri için özel eğitim kursları düzenlediler. Bir çok ülkede sendika yönetimleri, ulusal, bölgesel ya da yerel düzeyde özel sendikalar arası kadın koniteleri oluşturdular. Başka yerlerde tabanın baskısıyla komiteler oluşturuldu. Kadınların radikalleşmesi ve ekonomik krizin artan ağırlığı bazı gelişmiş kapitalist ülkelerde sendikalarda örgütlenmiş kadınların sayısında bir artışa yol açtı. 


Kadın komisyonlarının yaratılması, genelinde sendika bürokratlarının onayı altında gerçekleşti. Onlar, bu sayede sendika içinde kadınların radikalleşmesini sınırlamayı ve kadınların enerjilerini -sendika yönetim kademelerinin erkeklerin tekelinde olmasından, bürokrasi. 
ve patronlar arasında işçi kadınların özel ihtiyaçlarını tanınmaması konusundaki ortak anlayışa kadar- statükoyu hiçbir alanda tehlikeye düşürmeyecek bir şekilde yönlendirmeyi (umuyorlar. Fakat bu gelişme, kadın kurtuluş hareketinin örgütlü işçi hareketi üzerinde daha şimdiden yarattığı önemli etkiyi yansıtır. Sendikalar içindeki kadın komisyonları, bugün işçi hareketinin bir parçası olduğu kadar kadın hareketinin de bir ürünüdür. 
Bunlar, her iki hareketin kesişme noktasındadırlar ve eğer doğru yönlendirilirse, her iki hareketin de ilerlemesine yardımcı olabilirler. 


sömürge ülkeler de 


kadının kurtalusu 


1. Kadınların kurtuluşu sadece, nisbeten yüksek bir eğitim ve yaşam düzeyine sahip ileri kapitalist ülkelerin kadınlarını ilgilendiren bir konu değildir. 
Tersine, bütün dünyadaki kadın kitlesi için hayati öneme sahip bir sorundur. Sömürge ve yarı sömürge ülkeler bu bakımdan bir istisna teşkil etmezler. 


Sömürge ve yarı sömürge ülkelerin kültürel gelenekleri ve Sosyo ekonomik koşulları arasında büyük farklılık ve çeşitlilik vardır. Bu çeşitlilik, bazı bolgelerdeki son derece ilkel koşullar, örneğin Porto Riko ve Arjantin gibi oldukça yüksek sanayileşme düzeyine erişmiş ülkelerle karşılaştırılınca açıkça görülebilir. Yine de, bütün sömürge ve yarı sömürge ülkeler, © kimiyetine boyun eğdikleri emperyalizmin etkilerinden muzdariptir. 


Bu hakimiyet söz konusu ülke kadınlarını özgül 


biçimlerde etkiler, 


Emperyalist hakimiyet, kapitalist üretin ilişkilerinin arkaik, prekapitalist toplumsal ilişkiler ve üretin tarzlarının üzerine oturarak ve onlarla birleşik bir niteliğe bürünerek, bu ilişki ve üretim tarzlarını dönüştürmesi ve kapitalist ekonomiye entegre etmesi anlamına gelmiştir. Batı Avrupanın en gelişmiş ülkelerinde kapitalizmin ortaya çıkışı, eski hakin feodal sınıfların ekonomik ve siyasi iktidarını kırmayı başaran burjuva demokratik devrimlerinin damgasını taşır. Üysa sömürge ülkelerde emperyalizmin ülkeye 


girişi, çoğu kez prekapitalist hakim sınıfların gerici geleneklerini, hiyerarşisini ve ayırıcalıklarını daha da güçlendirmiş, emperyalizm, sömürüyü artırmak ve istikrarı Sağlamak için münkün olduğunca bu sınıflara 


yaslannmıştır 


iskence,cinayet, ırza geçmek ve başka şiddet biçimlerini 
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2. Sömürge ülkelerde kapitalist üretimin 


kitlesel boyutlarda uygulayan ve hatta Afrika'nın yerli 


halkını açıkça köleleştiren Avrupa kapitalizminin yayılması, ifadesini Latin Amerika'nın ve (Asya ile 


Afrika'nın bazı bölgelerinin sömürgeleştirilmesinde bulmuş ve bu ülkeler dünya pazarına o sokulmuşlardır. Avrupalı ve daha sonra Anerikalı fetihlerle birlikte bu ülkelere giren hıristiyanlık, çoğu kez boyunduruk zincirinin kilit bir 


halkasını oluşturmuştur. 


Sömürge ve yarı sömürge ülke kadınları açısından kapitalist pazar ekonomisinin ülkeye girişinin çelişkili bir etkisi olmuştur. Bir yandan, geçerlilik kazanan yeni ekonomik ilişkiler kadınların yüzyıllardır maruz kaldıkları baskıyı aşmalarının temellerini atarken, öte yandan da arkaik gelenekleri, dinsel kuralları, kadın düşmanı önyargıları benimser ve kullanır. Bunları cinsiyet ayrımının ve aşırı sömürünün yeni biçimlerini yaratarak güçlendirir. 


Genel olarak kadınların konunu var olan sanayileşme düzeyine (doğrudan bağlıdır. Ama bazı toplumlarda birleşik ve eşitsiz gelişme çarpıcı çelişkilerin ortaya çıkmasına neden Olmuştur. Örneğin Afrika'nın bazı bölgelerinde, hala çok ilkel bir aşamada olan tarımda sorumluluk sahibi olan kadınlar bazen görece de olsa ekonomik bağımsızlıklaına sahip olabilmektedirler. 


gelişmesi emperyalizmin ihtiyaçlarına göredir. Bu yüzden de sanayileşme yavaş ve çoğu kez de dengesiz ve çarpık bir biçimde (gerçekleşir. Yarı-sönürge ülkelerin çoğunda toplumun büyük bölümü hala kırsal (o kesimlerde yaşamaktadır; son derece geri tarımsal yöntemlerle tenel gıda maddeleri üretimine bağlı olarak yaşayan bu toplumlarda, genellikle teyze, anca, hala, yeğenler ve büyükanne ve dedeleri de içeren aile, küçük tarın işletmesinin temel biriridir. 


Kadınlar belirleyici bir ekonomik role sahiptirler. 
Sadece tarlalarda uzun saatler boyunca çalışmakla kalmaz, gelecekte işlerin yükünü paylaşarak yaşlıların ekononik güvenliğini sağlayacak Olan çocukları doğururlar. Kadınlar ergenlik çağında evlenir ve genellikle de olabildiğince çok çocuk doğururlar. Çoğu kez kendilerine doğurdukları çocuk sayısı kadar değer biçilir. Kısır kadın, toplumsal bir utanç kaynağı, ekononik bir felakettir; ve kısırlık çoğu kez boşanma nedeni sayılır. 


Üretici işlevi dolayısıyla ailenin, tüm üyeleri üzerindeki ama özellikle kadın üzerindeki baskısı ağırdır. Bunun ilkel ekonomik gelişme düzeyi ile 


birleşmesi, tarın bölgelerinde yaşayan köylü kadınları 


derin bir mahrumiyet ve aşağılanmaya maruz bırakır. 
Pratikte ister hukuki, ister sosyal planda olsun bireysel olarak hemen hemen hiç bir hakları yoktur; çoğu 


acınasızcà önce erkeklere ayrılır; kız çocukları 


dayı, 


Ailelerindeki erkek kontrolü altında 


ailenin zaten az olan kaynakları oğlanlardan daha az yiyecek ve bakıma layık görüldüğünden, daha zayıftırlar ve yetersiz beslenme nedeniyle erken ölürler kız çocukları arasında daha yaygındır. Birçok yerde 


zaman insan bile sayılmazlar. 
bireylerin mutlak hakimiyeti ve yaşarlar. Çoğu kez, 


doğrudan ya da bilinçli olarak bakımsız bırakma yoluyla 


kız çocuklarının öldürülmesine (gününüzde bile rastlanmaktadır. Kadınlar arasındaki okuma yazma bilnene oranı bir çok kez yüzde yüze yakındır. 


3. Sömürge ve yarı sömürge ülkelerin dünya kapitalist pazarına girişinin, kırsal bölgeler açısından kaçınılmaz sonuçları vardır. Enflasyon ve daha üretken yöntenler kullanan (büyük üretin (birimleriyle (o rekabetin imkansızlığı, kırsal bölgelerden (şehirlere (göç dalgalarına yol açmaktadır. Göç çoğunlukla ailenin erkeklerinin gitmesiyle başlar. Böylece kadın, çocuk ve yaşlılar varlıklarını sürdürebilmek için toprakla uğraşmak ve eskisinden daha ağır bir yükün altında ezilmek durumunda kalırlar. 


Bir iş bulabilmek unudu, anayurtlarını terkedip ileri kapitalist ülkelere göç etmeye zorlar. İş bulma şansına erenler de genellikle aşırı sömürü koşullarının sefaletini kabul etmek zorunda kalırlar. 


milyonlarca işçiyi 


bölgelerin 


Kırsal yalıtılmışlığı ve geri kalmış gelenekleri (sadece göç yoluyla değil, radyo ve televizyon gibi kitle iletişim araçlarının kırsal 


bölgelere girmesiyle de giderek çözülmeye başlar. 


4. Şehirlere göç ile birlikte yeni yaşan ve iş koşulları, geleneksel normları ve kadının rolüne ilişkin gerçek dışı yargıları sarsmaya başlar. 


Şehirlerde küçük burjuva aile, üretim birimi olmaktan çıkar çoğu kez. Ailenin her bir üyesi iş gücünü bireysel olarak satmak zorundadır. Yine de, son derece istikrarsız iş koşulları ve şehirlerdeki yarı proleter kitlelerin köyde kalan akrabalarına karşı sorumlulukları göz önüne alındığında aile birimi, ana baba ve çocukların yanı sıra teyze, amca, hala, dayı, kuzenler, erkek ve kız kardeşler ve onların çocuklarını da içermeye devan eder. 


burjuvazisi kesimlerinde 


Buna karşılık kent orta proleteryanın daha istikrarlı birimi küçülme eğilimindedir. 


içinde ve ise aile 


Şehre göç eden kadınlar, eğitim, daha geniş toplumsal ilişkiler olanağı ve belli bir ekonomik bağımsızlık elde etme şansına sahip olurlar. Giderek artan oranda kadını ailenin (O yalıtılmışlığından çıkarmaya zorlayan kapitalizmin ihtiyaçları, kadının rolü hakkına sahip 


olduğu eski şemalarla çelişkiye girer. Sanayi ya da hizmet sektöründe işçi olan kadınlar, daha önce çesitli önyargılar ve gerici geleneklerin kendilerine yasakladığı işlere girmiş olurlar. Gerekli eğitimi elde ederek öğretmenlik, hemşirelik (gibi mesleklere girebilenleri ise, çalışmayan kadınların gözünde bile geleneksel değerlerle çelişen örnekleri oluştururlar. 
Kadınların erkekten aşağı bir yaratık Olduğunu sorgulayan bu gerçeklik, aynı zamanda kadının çağlar boyunca erkeklere tabi oluşunu da sarsmaya başlamıştır. 


Eğitim olanağı ya da ev dışında iş bulma fırsatını bulamayan kadınlar açısından ise, şehirlerdeki yaşama koşulları, hiç olmazsa kırsal kesimde yaşayan ailenin yalıtılmışlığının yarattığı manevi hapishaneden kaçma şansını Sağlar. Bir yandan kitle iletişim araçlarının etkisi, diğer yandan siyasal yaşamın ve mücadelelerin 


yakınlığı ve modern ev aletlerinin, çamaşırhanelerin vs. - 


varlığı bu kaçışa zemin hazırlar. 


9. Sömürge ve yarı-sönürge ülkelerde kadınlar, emperyalist ülkelere nazaran işgücünün çok daha düşük bir oranını temsil ederler. ileri kapitalist ülkelerin yüzde 30-40'a varan oranının yanında, bu ülkelerdeki oranlar yüzde 8-15, çok uç örneklerde ise yüzde 20'dir. 


Kadınlar en niteliksiz, en düşük ücretli ve iş koşulları, asgari ücret garantisi ve işçi emniyeti gibi koşullar açısından en korumasız işlerde çalışırlar. Bu özellikle, kadınların işgücünün esasını teşkil ettiği tarım işleri, evde yapılan parça başı işler ve ev 


hizmetleri sektöründe böyledir. Kadın işçilerin ortalama 


ücreti erkek işçilerinkinin yaklaşık üçte biri ya da yarısı kadardır. Eğitim gören ve belli bir nitelik kazanan kadınlar, ileri kapitalist ülkelerdekilerden daha belirgin bir biçimde, hemşirelik, öğretmenlik gibi *tipik kadın işleri" ne mahkumdurlar. 


Ana dokuma, giyim, besin, Sanayi ve elektrik sanayiinin bazı kesimlerinde de kadınlar yoğunlaşmıştır; ve buralarda çoğu kez işgücünün çoğunluğunu (meydana getirirler. Sanayileşmede daha ileri olan sönürge ülkelerde bile hakim sanayinin hafif sanayi olduğu göz önüne alınırsa, işgücünün bütünü içindeki oranları düşük olmakla beraber, kadınların belirleyici bir stratejik 


yere sahip olabilecekleri görülür. örneğin Porto Riko'da 


kadınlar, ülkenin temel iki sanayi dalı olan ecza ve elektrik sanayiinde çalışanların çoğunluğunu oluşturmaktadır. 


Kadınların böyle sanayi sektörlerinde çalıştırılması emperyalist aşırı karlar açısından çok önemlidir. Çünkü kadın işgücü hem ucuz hen de kadınların daha düşük ücretli işlerde çalıştırılması kapitalistlere işçi sınıfını zayıflatmak ve böylecede ücretleri en düşük düzeyde tutma olanağını verir. Emperyalist birikim 


sürecinin tam olarak anlaşılması, ancak yarı-sönürge 


ülkelerdeki kadın işçilerin aşırı sönürüsünun rolü açığa 


çıkarılırsa mümkündür. 


Sömürge ülkeler dünyasının bütününde, işsizlik ve düşük istihdam düzeyi, sürekli olarak bir bunalım döneminin boyutlarında seyretmekle bu durumun acısını da en çok kadınlar çekmektedir. Ailenin varlığını sürdürmesine yardım edebilmek için güvencesiz ve geçici gelir getiren işlere yönelmektedirler: işportacılık gibi, evde pişirilmiş hazır yemek satışı ya da evde çamaşırcılık gibi. Bir çok kez fahişelik tek çıkar yol olmaktadır. 
Düzenin kronik hastalığı olan işsizlik, insanların alkolizme (ve uyuşturuculara (sığınma eğilimini artırdığından kadınlara karşı uygulanan şiddet de artmakta, öte yandan da giderek daha umutsuz bir yoksulluk durumu ortaya çıkmaktadır. | 


b. Sömürge ve yarı Sömürge ülkelerin bir çoğunda 


“ kadınlar, ileri kapitalist ülke kadınlarının 19. ve 20. 


yüzyıllarda elde ettiği en temel demokratik haklara henüz (O kavuşamamışlardır. Bir çok ülkede yasalar, kadınları hala erkeklerin hukuki denetimine tabi kılmaktadır. Bunlara örnek, kadının çalışabilmesini kacasının iznine mahkum eden yasalar, kocanın karısının maaşına el koyma hakkını tanıyan yasalar ve kacalara otomatikman çocukların vesayetini almak, karısının ikamet yerini belirleme hakkını veren yasalardır. Bazı ülkelerde kadınlar evlilik kurunu içinde hala satılmaktadır. Kocalarının "onurunu" zedelediklerinde ise, öldürülmeleri caizdir. 


Yasalarda reformlar yapılıp kadınlara daha fazla hak verildiğinde bile bu değişiklikler, çoğu kez biçimsel olmaktan öteye gitmez. Kadının yaşamının sınırlarını çizen geri gelenekler, ekonomik bağımlılık, kötü . 
beslenme, okur yazarlık oranının ve yoksulluğun ağır yükü, pratikte kadınların bu yararlanmalarını olanaksız kılar. Dolayısıyla can çekişen emperyalizm, sömürge dünyasının kadınları için en temel demokratik hakların elde edilmesine bir engeldir. 


Sömürge ve yarı sönüge ülkelerde dinin etkisi ve gücü, ekonomik gerilik nedeniyle son derece şiddetlidir ve emperyalizm dini hiyerarşiyi koruma ve güçlendirmeye yönelir. Birçok ülkede din kurumları ile devlet kurumları ayrışmamıştır. Bu iki kurunun resmen ayrı olduğu ülkelerde de, dinsel dogmalar ve gelenekler, güçlerinden hiç bir şey yitirmenektedir. Birçok yasa, özellikle kadınlara karşı en barbar — yasalar, kaynaklarını dinden alır. Yasalarca artık onaylanmasa da Hindu dini tarafından desdeklenen Hindistan'daki kast sistemi, milyonlarca kadının sefaletini artırmaktadır. 


| Müslüman ülkelerde halen geçerlilikte olan kadının 
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haklarından 


çarşaflı dolanması geleneği, kadınları kamu yaşamından dışlamakta (ve bireysel yaşan hakkından yoksun bırakmaktadır. Katolik ülkelerde de boşanma hakkı, çoğu kez sınırlandırılmakta ya da düpedüz reddedilmektedir. 


8.Kadınlara (karşı siddet kullanımı emperyalist 
hakimiyetin yarattığı çelişkilerle daha da artar. 0 
siddet ki, sınıflı toplumun çesitli gelişme aşamalarında kadının ekonomik, toplumsal ve cinsel bakımdan boyun eğdirilişinin içkin bir bileşeni olagelmiştir. Kadının eğitim ve çalışma yaşamına ulaşmasını ve dolayısıyla genel anlamda topluma katkıda bulunmasını sağlayan kolaylıklar, nisbeten daha kamuya açık, daha az yalıtılmış ve geleneklerle, eski değerlerle bağını koparmış bir yaşantıya olanak sağlar. Ne var ki kadınların bu Olanakları kullanma ve geleneksel kalıplarını kırma denemelerinin sık sık kocalarında ve 


ailelerindeki erkeklerde yol açtığı tepkiler kadının. 


aile çevresinden uzaklaştırılmasına, dövülmesine, hatta öldürülmesine kadar varabilir. Kadınların böyle vahşete ve şiddete maruz bırakılması Çoğu zaman yasa tarafından da onay görür. Ya da yasa dışı sayılsa bile pratikte O kadar kabul görür ki cezalandırılmaz bile, 


9. Sömürge ve yarı-sönürge ülkelerde kadına tanınan 


eğitim olanakları, ileri kapitalist ülkelerdekilerle karşılaştırıldığında son derece sınırlıdır. Dolayısıyla kadınlar arasındaki okur yazarlık Oranı düşüktür. 
ilkokuldan üniversite düzeyine kadar kız öğrenci oranı son derece düşüktür ve erkek örenci ile kız öğrenci arasındaki uçurum, özellikle eğitim derecesi yükseldikçe genişler. 


Sömürge ve yarı-sönürge ülkelerdeki eğitim sisteni bütünüyle ve emperyalist ülkelerdekinden daha bariz bir biçimde, kadını .toplumsal yaşamının her alanının dışında tutmak ve kızlara kadın-ana-ev kadını rolünü enpoze etmek üzere işler. Karma eğitim kurumu seyrektir ve kız okullarına daima daha az bütçe ayrıldığı gibi daha az sayıda öğretmen ve daha kötü öğrenin koşulları ile karşıkarşıyadırlar. Karma öğrenim olduğunda da kızlara ayrı olarak dikiş, yemek, ve ev işleri dersleri verilir. 


Bu ayrımcılığa rağmen, dünya pazarının baskısıyla kadınların eğitiminde bir dizi değişiklikler meydana gelmiştir. Daha nitelikli teknisyenlere olan ihtiyaç, üst düzey eğitim kurumlarının kapılarını -sayıları yine “de sınırlı olmak üzere- kadınlara açmıştır. i 


10. Sömürge dünyasının kadınları üreme işlevlerinin denetimi konusunda da emperyalist ülke kadınlarından daha az olanağa sahiptir. Eğitimsizlik, eğitimde dinin sahip olduğu etkiyle birleşince kadınların üreneye ve cinselliğe ilişkin bilimsel bilgiye ulaşma şansının ne kadar az olduğu, ekonomik planda hiç olmadığı kolayca 


görülebilir. Hem toplumsal, hem ekonomik planda kadınlar 


üzerindeki baskı daha az değil daha çok çocuk yapma doğrultusundadır. Doğum kontrolü ve bunun yöntemleri üzerinde bilgi sahibi olduklarında da, bu bilgi henen 


o hemen daima emperyalizmin zorladığı ırkçı bir nüfus 


kontrol siyasetinin çerçevesinde yer alır. Bazı ülkelerde hükümet, kadınları zorla kısırlaştırma programları yürürlüğe koymaktadır. Porto Riko'da çocuk sahibi olacak yaşa gelen kadınların üçte biri, Amerikan hükümetinin tavsiyesiyle (girişilen O kısırlaştırma programının kurbanı Olmuştur. Zorla kısırlaştırma 


. programları bazen de Bolivya'daki kızılderililere olduğu 


gibi ezilen azınlıklara karşı uygulanmaktadır. 


lorla (O kısırlaştırmanın resmi (politika olarak uygulanmadığı ülkelerde bile ırkçı nüfüs kontrolü propogandası tüm topluma yayılmakta, bütün bunlar kadınların kendi vücutları üzerinde denetim sahibi olmak için yürüttüğü mücadeleye ciddi bir engel teşkil etmektedir. 


Sönürge ve yarı-sönürge dünyasının kadınları, doğun kontrol yöntemleri geliştirilirken yapılan deneylerde kitlesel olarak kobay niyetine kullanılmıştır. Kürtaj da bir seçim olarak değil bir zorunluluk olarak çıkmaktadır kadınların karşısına. Her yıl sönürge ülkelerde milyonlarca kadın, yasa dışı olarak en kötü koşullarda kürtaj olmakta ve bu sırada ölen kadınların sayısını hesap etmek olanaksızlaşmaktadır. 


Her durumda çocuk sahibi olmayı isteyip istememe kararı 


da, ne zaman çocuk doğuracaklarının kararı da kadınlara 


ait değildir. 


Ekonomik kriz koşullarında, nüfus kontrolü siyaseti giderek yaygınlaşacak (ve Porto Riko örneği genelleşecektir. “Nüfus patlaması" iddiası, sömürge ve yarı Sömürge ülkelerdeki yoksulluğu teşvik eden ve süregitmesini (Sağlayan emperyalizmin sorumluluğunu gizlemek için kullanılacak, ekonomik sorunların nedeni olarak bu patlama gösterilecektir. | 


Irkçılık ve seksizm (cins ayrımcılığı) da sömürge ülkelere bu ülkelerin geleneklerine yabancı birtakın kültürel şemaları öne çıkaran propaganda aracılığıyla enpoze edilir. Kozmetik sanayiinin enpoze ettiği "güzellik" normları, sadece Avrupalı ve Kuzey Amerikalı kadınlar için bir baskı kaynağı değildir; söz konusu normlar Sömürge ve yarı sömürge ülke kadınlarına reklamlar, filmler ve diğer propaganda araçlarıyla zorlanarak daha da ağır bir baskı ve ezilmenin kaynağını oluşturmaktadır. 


11, Dinin güçlü etkinliği, cinsellik açısından dehşet verici bir geriliğe neden Olmakta, kadınlar aşağılanmaktadır. Kadınları cinsiyetsiz ama öte yandan da eşlerinin cinsel ihtiyaçlarının kölesi olarak gören 


genel inanış, Sönürge ve yarı Sömürge ülkelerde enperyalist ülkelerden daha çok yaygındır. Yine bu inanış geleneklerde, yasalarda, ve kız çocuklarının vücutlarına uygulanan vahşette ifadesini (bulur. 
Kadınlar, eşleri için bekaretlerini saklamak zorundadırlar. Çoğu kez kocasını cinsel bakımdan tatnin 


edemeyen kadın ya da evlilik anında bakire olmamakla 


© suçlanan kadın, kocasına boşanma için yeterli neden 

sağlamış sayılır. Kadın ve erkekler için geçerli olan bu çifte standartlı cinsel ahlak, Söz konusu ülkelerde emperyalist ülkelere nazaran çok daha katı biçimde uygulanır. Bunun örneği poliganidir. 


Cinsellik açsından geriliğin bir başka görününü,kadın olsun erkek olsun bu ülkelerde eşcinsellere uygulanan baskıdır. 


12. Oo Sömüge (dünyasındaki kapitalist prekapitalist ekonomik ve toplumsal ilişkileri bağrında eritmesi (ki bunların çoğu çarpık biçimlerde varlıklarını sürdürürler), kadınları kurtulabilmek için, bütün ezilen ve sömürülen toplum katmanları gibi, içiçe geçmiş (Sorunlara (karşı kavga vermek zorunda bırakmaktadır. Emperyalizmin hakimiyetine karşı verilen mücadele ile kapitalist sömürüye karşı verilen kavga çoğu kez, çözümlenmeniş ulusal bağımsızlık, tarın reformu ya da demokratik hakların elde edilmesi gibi sorunlardan kalkar. 


Kadınların kocaların denetiminden kurtulmuş ayrı =- bireyler olma hakkı gibi temel demokratik talepler, sömürge ülkelerdeki kadınların kurtuluş mücadelesinde belirleyici role ve ağırlığa sahip olacaktır. Ama aynı zamanda bu talepler, başka ekonomik ve toplumsal sorunlarla, çözümlenmesi ancak tüm toplumun sosyalist teneller üzerinde yeniden örgütlenmesi ile mümkün olacak sorunlarla birlikte ortaya atılacak ve birlikte çözümü aranacaktır. Enflasyon, işsizlik,konut ihtiyacı, yetersiz Sosyal sigorta ve eğitim Sorunları bu talepler arasında sayılabilir. tleri kapitalist ülkelerde kadın kurtuluş hareketlerinin ortaya attığı genel talepler, yani kreş, kadınlara kendi üreme işlevleri üzerinde denetim sahibi olanağını veren tıbbi araçlara ulaşabilme hakkı, iş bulma ve eğtim görme hakkı vs.gibi talepler de bunlara dahildir. Ama bu taleplerin hiçbiri, hatta en temel demokratik haklarla ilgili olanları bile, böyle mücadeleleri sonuna kadar götürüp zafer kazanabilecek tek toplumsal güç olan işçi sınıfının örgütlü mücadelesi ve seferberliği sağlanmaksızın münkün olamaz. 


13. Sömürge ve yarı Sömürge ülkelerde kapitalizmin ve hakim sınıfın nisbi zayıflığı nedeniyle, insan hakları, eğer varlarsa, genellikle sınırlı ve geçicidir. Siyasi baskı son derece yaygındır. Toplumun diğer kesimleri gibi kadınlar da mücadeleye başladıklarında, çoğunlukla hemen baskıyla karşılaşırlar; bu yüzden Siyasi 


gösteri 


gelişmenin, 


özgürlükler için, kendi kurma hakkı, 


yapmak 


toplanma hakkı, örgütlerini 


için mücadele etmek zorundadırlar. 


gazete ve başka yayınlar çıkarmak ya da 


Kadınların kurtuluşu için mücadele, siyasi özgürlükler | 


için daha genel anlamdaki mücadeleden ayrılamaz. 


Kadınların giderek artan oranda toplumsal ve siyasi 


mücadelelere katılması Sonucu, sömürge ve yarı sömürge ülkelerdeki siyasi mahkumlar arasında kadın Oranı artmaktadır. Kadınların hapishanelerdeki durumlarını açığa cıkarmak için verilecek mücadele, bu ülkelerdeki kadın kurtuluş mücadelesinin önemli bir parçası olmuştur ve olacaktır. 


Bu mücadelenin çok açık bir enternasyonal boyutu vardır. 
Siyasi tutuklular sadece sömürge dünyasında değil ileri kapitalist ülkelerde de mevcuttur. Bu (tutukluların serbest bırakılması için verilecek mücadele kadın hareketi içinde bir uluslararası dayanışma odağı olmaya devam edecektir. 


14. Kadınların kurtuluşu için mücadele, daima ulusal kurtuluş mücadelesiyle sıkı sıkıyı bağlı olmuştur. Ne yaparlarsa yapsınlar emperyalizmin iktidarıyla karşı 


karşıya geleceklerdir. Ve bu hakimiyetin zincirlerini - 


kırmak bu ülkelerin tüm ezilenleri için acil ve sürekli bir görevdir. iran ve Nikaragua örnekleri bunu bir kez daha açıkça göstermiştir. Çok sayıda kadın, ilk kez ulusal kurtuluş hareketlerine katılmaları aracılığı ile siyasi eyleme girmiştir. HMücadelelerin gelişmesi sürecinde, zafere ulaşabilmek için kadınların giderek artan bir rol oynayabileceği ve oynaması gerektiği açığa çıkmaktadır. Kadınlar eski gelenek ve alışkanlıkların yasakladıklarını yaparak dönüşüme Ouğramaktadırlar. 
Savaşçı, yönetici, örgütleyici ve siyasi düşünceleri olan tekil bireyler haline gelmektedirler. Yaşadıkları derin çelişkiler, bir cins olarak yaşadıkları baskıya karşı isyan etmelerini teşvik etmekte, devrimci hareket içinde de daha büyük bir eşitliği zorlamaktadır. 
Vietnam, Cezayir, Küba, Filistin, Güney Afrika'da, Sahra'da ve başka yerlerde kadınların maruz kaldıkları en vahşi ezilme biçimlerine son vermek için verdikleri mücadele, gelişen anti emperyalist mücadelelere sıkıca 
bağlıdır. 2 


Nikaragua'da AMPRONAL (Ulusal Sorun Karşısında Kadınlar 


Birliği) içinde O örgütlenen (kadınlar (Sonoza diktatörlüğüne karşı girişilen son ayaklanmanın hazırlanmasında belirleyici bir rol oynadılar. FSLN 


güçlerinin yüzde 30'u, diğer birimlerin yanısıra kadın 


tugayları olarak olarak örgütlenen kadınlardan oluşmaktaydı. 


iran'da kadınların Şah” devirme mücadelesine katılışı milyonlarca kadını ilk kez toplumsal ve siyasi hayata soktu; (böylece kadınlarda kendi konumlarını da 


MK, Yİ 


değiştirme isteği uyandı. Son derece gerici dinsel fikirlerin ağırlığına ve kadınlara karşı alınan tün tedbirlere rağmen, iranlı kitleler arasında yaygınlaşan anti emperyalist bilinç ve mücadele, kadınların özgürlük ve (eşitlik için mücadelelerinin koşullarını geliştirebilecektir. 


Kadınların ulusal kurtuluş hareketlerine katılması, erkeklerin, kadınların rolü ve kapasitesi hakkında sahip olduğu bilinci de değiştirmeye başlamıştır. Sömürü ve baskıya karşı mücadele çerçevesinde erkekler, kadınların ezilmesine daha duyarlı; buna karşı karşı yürütülecek mücadeleye daha bilinçli yaklaşabilecek ve mücadelede kadınları müttefik olarak kazanmanın öneni konusunda daha akılcı olabileceklerdir. 


15. Sömürge ve yarı sömürge ülkelerde bir de ezilen ulusal azınlıklar sorunu vardır. Örneğin İran'da ezilen nilliyetler, nüfusun yüzde 60'ını oluşturmaktadır. Latin Amerika'da yerli kızılderili halk ezilen bir azınlıktır. 
Bu azınlıkların kadınları çifte bir ulusal baskıya maruz kalmaktadır. Bir kez harekete geçtiklerinde mücadeleleri patlama noktasına gelebilir. 


Kadınların ve ezilen azınlıkların talepleri çoğu kez ilintilidir ve çoğu kez birbirlerini güçlendirirler. 
Örneğin, kadınların eğitim talebi, ezilen azınlıkların erkek ve kadınlarının kendi dillerinde eğitim yapma hakkı talebiyle birleşir. 


16. Yüzyılın başında sömürgelerde: patlayan devrinlerde kadınlar, anti emperyalist ayaklanmalara katılmıştır. 
Ana kadınların kendi aralarında, kendi özgül talepleri etrafında ve bu mücadelenin içinde ayrı bir bileşen olarak örgütlenmesi yolunda bir gelenek olmarıştır. Buna karşın, Dünya kapitalist sisteminin 2.Dünya Savaşı'ndan bu yana gelişmesi, Sömürge ve yarı sömürge ülkelerde ekonomik, toplumsal ve siyasi çelişkileri artırmıştır; bu da kadınları gelecekte ii kendi özgül talepleri için mücadeleye itecektir. İ 


a. 2.Dünya Savaşı'nı izleyen dönemde, sömürge ve yarı 


sömürge ülkelerde sanayileşmenin ölçüsü, her ne kadar | 


bu gelişmenin derecesi farklı ülkelere göre ve emperyalist (güçlerin ihtiyaçlarına göre değişse de artmıştır. Bu, kadınların iş ve eğitim olanaklarına ulaşma şansının da arttığına işaret eder. 


b. Ev işleri ve doğum kontrolü konusundaki teknolojik gelişmeler, gelişmiş ülkelerdeki kadar yaygın olmasa da, artık bilinmekte ve kadınlara can sıkıcı ev işlerinden kurtulmanın ve ürene işlevi üzerinde denetime sahip olmanın yollarını açmaktadır. 


c. 1974-1975 uluslararası kriziyle açığı çıkan dünya 


kapitalizminin ekononik krizi sônürge dünyasına daha da 


“büyüyerek (yansıdı. Çünkü emperyalistler, krizin 


etkilerini Sönürge ülkelerin kitlelerine ödetnmeye çalıştılar. Bu krizin etkilerinin orantısız bir bölümü tiyat artışları, eğitim ve sağlık sistemlerinin zaten az olan bütçelerinde kesintiler yoluyla ve kırsal kesinde sefaletin artışı biçiminde kadınların sırtına yüklendi. 
Böylece, kadınlar için mümkün olanla var pran arasındaki uçurun giderek büyümektedir. 


d. Bu çelişkinin, kadınların bilinçlenişine etkisi bugün uluslararası kadın kurtuluş hareketinin yankılarıyla güçlenmektedir. Söz konusu hareket, bütün dünyada kadınların taleplerini yaygınlaştırmış ve bunları neşrulaştırnmıştır. 


Tüm bu öğelerden, kadınların mücadelesinin gelecekte söRürge ve yarı-sönürge (ülkelerdeki devrimci 


mücadelelerin giderek önen BAZ ANN bir yönü olacağı 


sonucunu çıkarabiliriz. 


Kadınların bu mücadelesi, varolan normlar ve arkaik değerlerle, kapitalizmin teknolojik gelişmesinin kadının kurtuluşu açısından önünüze serdiği olanaklar arasındaki derin uçurum nedeniyle, patlamalara yol açacak bir boyut kazanabilir. Benzer şekilde, emperyalistlerin ve uşaklarının korumaya çalıştığı dinsel ve geleneksel değerler ve normlar, bir çok kadının sürdürdüğü yaşan biçimiyle sürekli çelişki içindedir. Demek ki bir kez kadınlar ezilişlerini sorgulamaya başlarlarsa, bu sorgulama basit bir düzeyde bile olsa arayışlarını diğer toplumsal sömürü biçimleriyle birleştirecek ve çok çabuk radikal, anti kapitalist yönelimli mücadelelerde kadınların kitleler halinde hareketini sağlayabilecektir. 


17. Sömürge ve yarı-sönürge ülkelerde kadınların ihtiyaçlarını ve taleplerini ilgilendiren tavırlar ve politikalar, emperyalizme karşı mücadelenin başını çekmeye niyetlenen her örgütün programının ve perspektiflerinin (devrimci (karakterini O Ssınamada belirleyici imtihanlardan biri olacaktır. Bu ülkelerde kadının kurtuluşu mücadelesine atfettiğimiz önen ve rol, bu amaçla ileri sürdüğünüz program, ulusal kurtuluş mücadelesinin yönetimine göz dikmiş proleter olmayan güçlerden bizi ayırmaktadır. Bu tavır, devrimci marksistlerin programını diğerlerinden her zaman ayırmış olan ve Komünist Enternasyonal 'in III. ve IV. kongre kararlarına yansıyan bir özelliktir. 


Bu kararlar 1925-1927 deki ikinci Çin devrimi öncesinde kadınlar hareketini örgütleyen ve yöneten Çin'li komünistlerin (örnek (çalışmasına özellikle öner vermektedir. 


Eğer devrimci marksist parti kadınları örgütlenmenin ve 


harekete geçirmenin, kadın kurtuluşu mücadelesinde başı çekmenin önemini kavrayamazsa, burjuva ve küçük burjuva akımlar bu hareketlerin başına rahatça geçecek, onu reformist hatta açıkça işçilere karşı bir doğrultuya çekeceklerdir. 


18. O Yarı-sönürge ülkelerdeki kadın kitlelerinin yaşamında niteliksel bir dönüşün yolunu ancak Sosyalist devrin açabilir. Küba, Vietnan ve Çin örnekleri Asya, Afrika ve Latin Amerika kadınları açısından önerli örneklerdir. Bu sosyalist devrimler, işçi sınıfı köylülükle ittifak içinde emperyalist hakimiyetin zincirlerini kırdığı andan itibaren münkün olan hızlı değişimlerin açık kanıtlarını vermektedir. Kapitalist birikim (yasaları, (yerlerini üretimin anahtar sektörlerinin devletleştirilmesine (dayalı (planlı ekonomiye bıraktığında, yarı-sönürge dünyasının yoksul 


ülkelerinde bile geniş kaynakları eğitimin ve kreşlerin, 


sağlık ve konut hizmetlerinin gelişmesine ayırmak münkün olacaktır. 


Kapitalizm bir kez yıkıldıktan sonra, işsizlik ve düşük 


t şçi 


istihdam geçmişe gömülür. Tersine, emeğe olan ihtiyaç 


kadınları evden çıkarıp kitlesel olarak tür üretken sektörlere girme olanağı verir. Prekapitalist ve 


- kapitalist üretim tarzlarında köklenen toplumsal gelenek 


ve görnekler, bu dönüşün gerçekleştikçe ve işçi sınıfı 


genişleyip güçlendikçe giderek ortadan kalkar. 


19. Maruz kaldıkları aşırı ezilme nedeniyle ve kapitalist sistem çerçevesinde yaşamlarını iyileştirecek bir perspektif bulunmadığı görüldükçe, sömürge ve yarı 


sömürge ülke kadınları toplumsal değişme mücadelesinin 


öncüleri arasında yerlerini alacaklardır. Parti okulları ve benzer eğitin yöntemleriyle Dördüncü Enternasyonal seksiyonları, sistematik olarak kendi üyelerini kadınların kurtuluşu mücadelesinin önemini kavramaya hazırlamalıdırlar. (Kısa vadede herhangi bir kitle mücadelesi olasılığı görülmediği hallerde bile). 
Kadınları (Sosyalizm için mücadeleye kazanmak ve aralarında en kararlı olanları eğiterek hareketinize önderler olarak katmak için bilinçli bir yonelini benimseneniz gerekir. 


devletler inde kadınlar: 


ihanete uğrayan Kurtul LA 


i. 1917 Ekim Devrimi ve onu izleyen diğer başarılı sosyalist devrimler kadınlara, demokratik hakların elde edilmesi ve üretici işgücüne dahil edilmeleri gibi önemli (kazanımlar sağlamıştır. Lenin ve Troçki'nin “önderliğinde bolşeviklerin aldıkları önlemler, proleter devriminin kadınlar (için anında bir ilerleme sağlıyacağını açıkça göstermiştir. 


1917 ile 1927 arasında Sovyet Hükümeti, erkeklerle 
kadınlar arasında yasal planda eşitliği ilk defa sağlayan bir dizi yasa çıkardı. Evlilik, tarafların karşılıklı onayına dayanan basit bir formalite haline geldi. Gayrimeşru kavramı ortadan kaldırıldı. Yasal ve parasız kürtaj her kadının hakkı oldu. 1927'de evlilikleri kayda geçirmek zorunluluk olmaktan çıkmış ve boşanma taraflardan birinin talebiyle münkün hale gelmişti. Eşcinsellere karşı yasalar da kaldırılmıştı. 


16 yaşına kadar erkek-kız çocukların eğitiminin bedava 
ve zorunlu Olması yerlestirildi. Kadın işcilere hamilelik dönemlerinde özel avantajlar sağlandı. 


1919 Komünist Partisi programı şöyle diyordu: "Partinin 
Şu andaki öncelikli görevi, özellikle proleteryanın ve köylülüğun geri kalmış katmanları arasında yaygın olan eski ön yargıları ve eşitsizlik izlerini tamamen ortadan 


kaldırmak amacıyla, düşün ve eğitin alanına müdahale 


etmektir. Parti, eylemini kadınların biçimsel eşitliğiyle sınırlamaz; komün evleri, halka açık 


lokantalar, çamaşırhaneler, kreşler vs. açarak kadınları 


artık bu çağda anlamsızlaşan ev işlerinin ağır maddi yükünden kurtarmaya çalışır". Bu program, yeni Sovyet Cumhuriyeti'nin ekonomik geriliği ve yoksulluğu, on yıla yakın Süren Savaşın ve iç savaşın yol açtığı yıkım ile belirlenen koşullarının münkün kıldığı ölçülerde hayata geçirilmiştir. 


Nüfusunun çoğunluğu hala köylü olan, kadınların iş gücünün nisbeten düşük bir Oranı temsil ettiği, geleneklerin ve feodal alışkanlıkların toplumun tümü üzerinde ağır bir yük olarak çöktüğü bir ülkenin gerçeklerini yansıtan, kadınlara karşı gerici tavırlara ve normlara karşı bilinçli bir mücadeleye başlandı. 

Tabii ki böylesi koşullarda, kadınlara karşı gerici tavırlar Bolşevik Parti'de de, hatta parti yönetiminde 


de mevcuttu. Partide 1919 programının gerçekleşmesini 


sağlamak için geçerli olan somut ve ciddi önlemlerin alınması ve uygulamaya konulması konusunda yeterli bir fikir birliği yoktu. 


i Savaş yıllarında işçi sınıfı önçüsünün büyük kayıplar 


vermesi ve bitap düşmesi, dünya savaşı ertesinde Batı Avrupa'da başgösteren devrimci ayaklanmaların bastırılması, 1920'li yıllarda, başında Stalin'in bulunduğu karşı devrimci bürokratik kastın zaferine taban hazırladı. Yeni işçi devletinin ekonomik temelleri yok edilmemekle birlikte, ayrıcalıklı bir toplumsal tabaka Rusya'nın yoksulluğunun kendilerine sağladığı elverişli ortamda hızla gelişerek, yeni ekonomik düzenin sağladığı avantajların bir çoğuna el koydu. Bu yeni 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ayrıcalıklarını koruyabilmek ve artırmak amacıyla bürokrasi, Lenin ve Troçki'nin siyasetini hemen tün alanlarda, sovyet demokrasisine dayanan hükümetten, işçilerin planlı ekonomiyi denetlemelerine, ezilen ulusların kendi kaderlerini belirlenme hakkından, dış politikanın enternasyonalist ve proleter oluşuna kadar her yerde tersine çevirdiler. 


1930'lu yılların sonunda karşı devrim Bolşevik yönetimden hayatta kalanların hepsini fiziksel olarak yok ederek, günümüze kadar süregelen ve yüzbinlerce mahkumu kamplarda, akıl hastanelerinde ve sürgünde tutan, en ufak bir muhalefet eğilimi gösterenleri acımasızca bastıran bir diktatörlük kurdu. 


Kadınlar için Stalinist karşı devrim, aile sisteminin tekrar (o canlandırılmasında ve O güçlendirilmesinde ifadesini bulmuştur. Troçki bu süreci şöyle anlatır: "Kadının gerçek kurtuluşu, ekonomik ve kültürel düzeyi genel anlamda yükselmeden, küçük burjuva aile ekononik birimi yok (edilmeden, (besinlerin (hazırlanışı toplumsallaştırılmadan mümkün Olmaz. Buna karşın, bürokrasi kendini koruma iç güdüsüyle ailenin 'çözülmesinden' korkmuştur. Aile yemekleri, aile çamaşırının yıkanması üzerine, yani kadının ev işlerine köleliği üzerine (yüceltici (o teraneler başlamıştır. Bunlar yetmiyormuş gibi, bürokrasi kürtaja karşı adli cezaları yeniden yürürlüğe koyarak kadını resmen eski yük hayvanı konumuna indirmiştir. Komünizmin ABC'sine ters düşecek şekilde hakim kast, böylece sınıflı toplumun en gerici ve en yobaz çekirdeğini, yani kücük bur juva ailenin restorasyonunu gerçekleştirmiştir." ("Writings of Leon Trotsky", 1937-38, ikinci Basın, 1976, 5.129) 


3. Bu geriye dönüşü kolaylaştıran ana öge, yeterli 


sayıda kreş, konut ve çamaşırhane inşa edecek gerekli miktarda (kaynağa, kadınların (o ezilişinin (maddi temellerini ortadan kaldıracak, beslenme ve ev işleri 


alanında mutlaka gerçekleştirilmesi gereken hizmetleri 


finanse edecek olanaklara sahip olmayan Rus toplumunun, maddi ve kültürel geriliği oldu. Bu gerilik çarlık döneminden miras kalan toplumsal işbölününün korunmasına katkıda bulundu. 


Ana bu objektif sınırların ötesinde, gerici Stalinist bürokrasi, kadınların Omuzlarındaki (ağır yükü hafifletmeye olanak verecek bir toplunsallaştırna doğrultusundaki her türlü bakış açısını bilinçli olarak reddederek, tersine aile sistemini yüceltmeye, yasal sınırlamalar ve ekononik baskılarla aileyi güçlendirmeye çalışıyordu. | 


Troçki'nin İhanete Uğrayan Devrin'de altını çizdiği gibi "Bu geri adım sadece mide bulandırıcı bir iki yüzlülük biçimi Olmakla kalmamakta, ekonomik zorunlulukların 


okunmaya 


gerektirdiğinin de çok ötesine geçmektedir”, 


Bürokrasinin aile sistemini güçlendirmesinin nedeni kapitalist toplumun aileyi koruma nedenleriyle aynıdır: amaç otoriteye boyun eğmeyi beyinlere yerleştirmek ve bir azınlığın imtyiyazlarını sürdürebilmektir. Troçki, "Şu andaki aile kültürünün varlığının en önemli nedeni, hiç (kuşkusuz bürokrasinin istikrarlı hiyerarşik ilişkilere duyduğu ihtiyaç, gençliği otoritesi ve yetkisi altında disipline sokmak üzere, kırk milyon 


- dayanak noktası oluşturmaktır". 


Bu karşı devrinin bir parçası olarak da eşcinselliğe karşı çıkartılmış olan eski yasalar, tozlar arasından çıkartılıp yeniden yürürlüğe kondu. 


Ailenin güçlenmesi, bürokrasiye işçi sınıfı o içinde önemli bir bölünmeyi, yani "ailenin şefi ve ekmek parası kazanan üyesi" olan erkekle, dışarıda sürdürdüğü aktivite ne olursa olsun evdeki işlerin de sorumluluğunu yüklenen kadın arasındaki bölünmeyi ilelebet sürdürme olanağını verdi. Daha genel olarak bu, özel yaşamla kamu yaşamı arasındaki ayrının sürdürülmesi demekti ve sonuç hen kadın hem erkek için toplumdan yalıtılmaktı. 


Çekirdek ailenin güçlenmesi bürokrasiyi de güçlendirmiştir; (O çünkü (işçilerin ihtiyaçlarının tatminini esas almayan genel planlama siyaseti 


çerçevesinde her ailenin kendi içine kapanması, bürokrasiye sosyal hizmet masraflarını kısma fırsatı vermektedir. 


Sovyetler Birliği'nde proleter devrini ve stalinist karşı devrimle yaratılan durun, Doğu Avrupa ve Asya'daki çarpık (deforme) işçi devletlerinin hepsinde mekanik bir şekilde tekrarlanmadı. Bir ülkeden diğerine hatta bölgeler düzeyinde tarihsel, kültürel, ekonomik veya toplumsal planda varolan farklılıkların yansımaları belirgindir. Ancak, kadınların üretim sürecine katılma derecesinde, kreşler ve diğer toplumsal hizmetlerin yaygınlık düzeyinde farklılıklara rağmen, kadınların toplumsal ve ekononik eşitsizliğinin korunması da, ev işinin kadınlarca yapılmasını güçlendiren ve haklı gösteren uygulamalar da tün bu çarpık işçi devletlerinin resmi politikası olarak geçerliliğini korumaktadır. 


4. 1970'de Sovyetler Birliği'nin istatistiklerine göre şehirlerde yaşayan 16-54 yaş arasındaki kadınların yüzde 90'ı ev dışında çalışmaktaydı. Ancak Sovyet kadınları, ücretli olarak çalıştıkları sekiz saate ek olarak ve de ortalama olarak 4-7 saat kadar ev işinde çalışmaktadır. 


Çocukların yetiştirilmesi, yemek, temizlik, bulaşık, çamaşır yıkama ve ailenin diğer üyelerinin bakımı dahil olmak üzere kadınların sorumluluğundaki ev işleri, kadınlar hakkındaki ön yargıların ve karşılaştıkları dezavantajların, iş ve ücret konusunda kadınlara 


- çalışmalarının bir yansımasıdır. 


uygulanan ayrınların altında yatan ekononik ve toplumsal temellerdir. Bu kadınların bizzat kendilerinin 


toplumdaki rollerini ve amaçlarını algılayış biçimini 


derinden etkiler. . 


Çekoslavakya'da (60'lı yılların sonunda yapılan bir anket, kendileriyle konuşulan kadınların yüzde 80'e yakınının, çocukları üç yaşına gelinceye kadar, kocalarının onayı ve kocanın naaşı ailenin ihtiyaçlarını - karşılamaya yetmek şartıyla, evde beninsediklerini göstermiştir. 


Aynı (dönemde yapılan diğer bir ankette, çalışma yaşamında belli bir sorunluluğa sahip 500 kadından yarısının, evdeki işlerin hepsini (günde 4-5 saat harcayarak) yaptıklarını söylediklerini düşünürsek, . yukarıdaki aomi hiç de şaşırtıcı ni 


Sovyetler Birliği “nde ücretlilerin yarısı kadın olduğu 


halde kadınlar, büyük ölçüde düşük ücretli, hiye olmayan ve sanayi ya da hizmet sektörlerinde "kadın işi" tabir edilen işlerde çalışmaya itilmektedir. Örneğin çalışan kadınların yüzde 43,6'sı hala tarımda, bir çeyreği de dokuma Sanayiinde çalışmaktadır. İlk ve orta okullarda öğretmenlerin yüzde 80'i, © ana okullarındakilerin hepsi kadındır. 1970'de sanayi kuruluşlarının yönetiminde bulunanların sadece yüzde 6,6'sı kadındır. 1966 istatistiklerine göre SSCB'deki ortalama kadın ücretleri erkeklerinkinin yüzde 69,3'ü = kadardı. Bu rakkam 1924'de yüzde 64,4 idi! 


1970'de Doğu Avrupa ülkelerinin bütününde, bu ülkelerde onlarca yıldır. yürürlükte olan eşit ücret yasalarına rağmen erkek-kadın ücretleri arasındaki fark yüzde 27-30 civarındaydı. Bu kadınların erkeklerle aynı işlerde Sadece daha düşük ücretli “kadın işleri” ne yönlendirilmekle kalmazlar, çoğu kez yaptıkları işin gerektirdiğinin çok üzerinde niteliklere sahip Olmaları da yetmiyormuş gibi, özellikle ağır sanayide daha yüksek ücretli ve yüksek vasıf gerektiren işlere girmek üzere eğitilen kadınların sadece küçük bir kısmı bu sektörlerde çalışmaya devan . edebilmektedirler. Aile sorunlulukları belirli bir - uzmanlık dalındaki yeni gelişmelere ayak uydurabilmeyi zorlaştırmaktadır. Kadınlar için özel iş koşullarını belirleyen koruyucu yasalar da çoğu zaman ayrımcılığa 


yol açmakta, erkeklerle aynı işlerde çalışmalarını engellemektedir. BE 
1976'da: Sovyet Birliğinin bilim adamlarının yüzde 


4O'ından fazlası kadındı; ama SSCB Bilimler Akadenisi'nin 243 tam üyesinden sadece 3'ü kadındı. 
Siyasi alanda Komünist Partisi Merkez Komitesi'nin 287 
üyesinden sâdece sekizi kadındı. Politbüroda ise hiç 

kadın yoktur. po oa TE 


kalnayı 


eğilimini tersine önerildi: üç yaşından küçük bir ya da iki çocuğu olan annelere "ev kadını maaşı” ödenmesi. Çekoslovakya'da bu 


Sovyetler Birliği'nde ve doğu Avrupa. ülkelerinde,ileri kapitalist 


ülkelerde olduğu gibi maddi refah ve teknoloji, kadınların cmuzundaki çifte yükü yeterince hafifletecek düzeye varmıştır. Ne var ki üretin üzerinde çalışanlarca (denetimin olmayışı ve . ayrıcalıklı bürokratik kastın hakimiyeti, üretin sürecinde ve ekonomik planlamada çarpıklıklara neden olmakta ve hoşnutsuzluk yaratmaktadır. Bu açıdan, ekonomik plandaki çarpıklıkları telafi etmek üzere bir günde iki işgünü çalişmak zorunda Olanlar kadınlar olduğu için, bürokrasinin yükünü de erkeklerden daha çok çekerler, 


Son yıllarda bir patlama aa potansiyeli gösteren bu hoşnutsuzluk, çeşitli bürokratik kastları hen sosyal hizmetleri genişletme hem de tüketin malları üretimini 


artırma yönünde planlamaya zorladı. Ana tüketim malları, 


ihtiyaçların ve giderek artan beklentilerin çok altındadır. Sosyal (hizmetler de çok yetersiz kalmaktadır. Resmi istatistiklere göre 1978'de 5SCB'de kreş sayısı ileri kapitalist ülkelere nazaran daha yüksek olmakla beraber, ülkedeki ilkokul öncesi yaştaki 
3) milyon . çocuğun ancak 13 Oo milyonunu barındırabilmektedir. a, 


1970'li yılların başında Çekoslovakya'da ve Polonya'da 


üç yaşından küçük çocukların ancak yüzde 10'una ana 


okullarında yer bulunabiliyordu. Bu oran, 3-6 yaş arası çocuklar için yüzde 37 ile 45 arasındaydı. Bu bahsettiğiniz ülkelerde aktif iş gücünün yüzde 40-45'ini çalışan anneler oluşturmaktadır. Böyle bir durunun 


çalışan kadınlar için yarattığı bütün zorluklara rağmen, bu ülkelerdeki bazı 


Stalinist devlet görevlileri 


erkeklerle kadınlar arasındaki ("doğal işbölümü" teorisini yeniden canlandırmağa (o yönelmiştir. 
Çekoslovakya ve Macaristan'da sosyal (O hizmetlerdeki 


boşluğu kapatıp bir yandan da doğum oranındaki düşme çevirebilmek için bir "çözün 


sistem, üç ve dört çocuklu ailelere yapılan yardımların artırılması, doğum primlerinde (yaklaşık bir maaşa eşit) önemli artışlarla birlikte yürütülmektedir. Bu 


çeşit önlemler, kadınlar üzerinde evde kalmaları yönünde 


baskı yapmaktadır; çünkü evden çıkan kadın bir de evdeki ikinci işi yanat zl 


Kanı. ye me sayısı Saeni? denecek kadar azdır; Çekoslovakya, Polonya ve SSCB'de. e yüzde 


5-10'unu ancak kar şılanaktadır. 


Buna paralel .olarak — lokantalarında yenek yiyen 


erkek ve kadın sayısı, 1950'lerden bu yana son derece azalmıştır. Fiyatların yüksekliği ve yemeklerin kötülüğü sonucu Çek nüfusunun sadece yüzde 20'si ev dışında yemek 
yenektedir. Oysa bu oran daha önce yüzde 50 
civarındaydı. S 


Bütün bu öğeler kadını eve kapanma yönünde etki yapmakta ve bu eğilim, kadınlar için yarım günlük işten yana olan bürokrasi tarafından da teşvik edilmektedir. Örneğin Doğu Almanya'da kadınlara ev işlerini yapabilsinler diye ayda bir gün izin verilir. Elbette bu "özel ayrıcalık" sadece kadınlara tanınmaktadır. m. 


Ekim 1977'de aynı gerici anlayışlar, yeni Sovyet Anayasasının sözde kadınlara hak eşitliği sağlayan 35. 
maddesinde yapılan bir değişiklikle anayasaya dahil edildi. Yeni anayasa "küçük yaşta çocukları olan kadınlar için iş gününün aşamalı olarak kısaltılması'nı getiriyordu. Sovyet yöneticileri Anayasa'daki bu yeni düzenlemenin "kadının işçi, anne, çoçuklarının eğiticisi ve ev kadını olarak" konumunu düzeltmeyi hedefleyen parti ve Sovyet devletinin çizgisini (yansıttığını söylenekteydiler. 


Kadın ve erkek arasındaki toplumsal (işbölümünü pekiştirme çabaları işgücü eksikliğini karşılamak amacıyla doğum oranını artırmak isteyen ülkelerdeki hükümet politikalarında da kendini göstermekte (Doğu Almanya bu konuda Şu anda tek istisnadır.) Kürtaj olanaklarının kapitalist (ülkelerde (yaygınlaşmağa başladığı (dönemde, nüfus artışını hızlandırma girişimlerinin bir sonucu olarak bütün Doğu Avrupa'da kürtajı sınırlayıcı tedbirler getirildi. . | 


Gerçekte stalinist bürokrasiler, Lenin'in ve Rus devriminin öteki önderlerinin, Sınırlamasız kürtaj hakkını kadının en temel demokratik bir hakkı olarak kabul eden görüşlerini reddetmişlerdir. Kürtaj, SSCB ve Doğu Avrupa'da genel olarak yasal olduğu halde, yönetici kast bu hakkı, gerek kürtaj talebinde bulunan kadınları sık sık aşağılatıcı durumlara sokarak, gerekse onlara 


ekonomik bir tür cezalar uygulayarak (örneğin, kürtaj 


için ücretli izin talebinin reddi ya da kürtajın parasız tıbbi müdahalelerden Sayılmaması) sürekli olarak kısıtlanmaktadır. | 


Polonya dışında Doğu bloku ülkelerinin çoğunda, çok yakın bir zamana kadar cinsel eğitim ve doğum kontrolü yöntemleri üzerine kadınların bilgilendirilmesinden 


© özellikle sakınılmaktaydı. Aile planlaması merkezleri 


yok denilecek kadar azdı, doğum kontrol hapları ya da 


kısırlaştırma gibi doğun kontrol yöntemlerinden yararlanabilme olanakları son derece sınırlıydı. (1970'lerin başında Çekoslovakya'da bu ceşit yöntemlerden kadınların sadece yüzde J'i 


yararlanıyordu.) Ancak bu tedbirlerden hiçbiri ne doğun 


oranınındaki düşme eğilimini tersine çevirmeye ne de kürtaj Sayısısında bir azalmaya yol açabilniştir. Bu “sorun” karşısında, bürokratlar kadınları daha fazla çoçuk sahibi olmaya teşvik edici yöntemler bulmakta çok 


yaratıcı (o davranıyorlar. Kuşkusuz, ev işlerinin toplunmsallaştırılması dışında her yola başvurdular. 


Polonya'da "ev işleri için ücret” verilmesini, çocuk 


sahibi olmak istemeyen kadınlara ek bir vergi yüklemeyi, 


analık yardım fonuna yardım olsun diye kadınların 


emeklilik yaşını 60'dan 65'e çıkartmayı ya da küçük çocukların bakımını üstlenmeleri için kadınların emeklilik yaşını 55'e düşürmeyi tartışmaktalar, 


Diğer taraftan Çin'de stalinist bürokrasi, nüfus artışını önlemek için ikiden fazla çoçuğu olan ailelere özel ekonomik cezalar uyguluyor. Ancak temel ilke aynıdır. Kadınların seçme hakkı, bürokrasinin aldığı iktisadi kararlara bağımlı kılınmıştır. 


Tüm Doğu Avrupa ülkelerinde ve Çin'de, bürokrasinin politikası cinsel baskıyı artırma eğilimindedir. Konut bulmadaki (muazzam güçlükler, çoçuklara daha küçük 


- yaşlarından itibaren verilen eğitimin niteliği, evli 


olmayan çiftlere otelde oda verilmemesi, insanların geç evlenmeleri için baskılar, bütün bunlar toplumsal alanda egemen olan gelenekleri sergilediği gibi, aynı zamanda bürokrasinin her türlü cinsel özgürlüğe karşı olduğunu da göstermektedir. Bu baskıcı değer yargılarının ve politikaların altında ilk ezilenler, elbette ki aile içindeki konumları nedeniyle kadınlar olmaktadır. 


9. Yozlaşmış işçi devletlerinde yaşayan kadınların tan kurtuluşu, bürokratik kastı iktidardan düşürerek işçi demokrasisini yeniden kurabilecek olan bir politik devrimle mümkündür. Her ne kadar kadınların ezilnmeleri 


konusunun daha bilinçli olarak kavrandığının belirtileri bugün az olsa da, kapitalist ülkelerle işçi 


devletlerindeki kadınlar arasında aşılmaz bir engel yoktur. işci devletlerindeki kadınlar, kaçınılmaz olarak 


- diğer ülkelerdeki kadınların radikalleşmesinden ve ileri 


sürdükleri taleplerden etkileneceklerdir. 


Ayrıcalıklı bürokratik rejimlere karşı mücadelede ve bu rejimlerin yıkılarak sosyalist demokrasinin gerçekleştirilebilmesinde, kadın kurtuluş mücadelesinin önemli bir yeri olacaktır. özellikle ev işlerinin toplumsallaştırılmasına ilişkin talepler, politik devrime yönelen bir geçiş programının önemli unsurları arasında görülmelidir. 


ileri kapitalist ülkelerle kıyaslandığında, işçi 


o devletlerindeki kadınların ekonomik bağımsızlıkları ve 


statüleri bazı yönleriyle olumlu bir örnek teşkil etmektedir. Ancak, Sovyetler Birliği'nin tarihine baktığımızda, âile kurumunun kadınların ezilmesinde belirleyici bir yeri olduğu açıkça görülür. Kadınların evdeki kölelikleri, iktisadi ve siyasi kararlarla sürdürüldükçe ve ailenin işlevlerinin yerini daha yüksek sosyal kurumlar almadıkça, kadının üretici yaşana ve tün 


toplumsal faaliyetlere tam anlamıyla eşit bir şekilde 

katılması olanaksızdır. Ev işlerinin sorumluluğunu 

yüklenmeleri kadınların günlük hayatta, eğitimde, işte ve siyasette karşılaştıkları eşitsizliğin kaynağıdır. 


sonra kadın ve aile devrinin getirdikleri, 
Birligi'nde kadınlar için sözkonusu olan derin eşitsizlik, günümüzde diğer ülkelerde radikalleşen kadınların devrimci nmarksizme kazanılmasında bir engel oluşturmaktadır. Diğer birçok konuda (oolduğu gibi burada da, â staliniznin politikalarının gerçekte leninizmin reddi olduğu 


6. Ekin konusunda 


Devrini'nden 60 yıl stalinist (karşı özellikle de Sovyetler 


II. 


Dör düm cil En er-nasyonal 


görülmeyip, tersine leninizmle bir tutulmaktadır. 
Kurtuluşları için mücadele eden kadınlar, SSCB ve diğer bürokratik işçi devletlerindeki duruma baktıklarında 


. çoğu kez. “sosyalizmin kadınlara getirdiği buysa buna bir 


ihtiyacınız yoktur" denektedirler. Birçok anti-nmarksist, kadınların bu ülkelerdeki (durumunu, kadınların kurtuluşuna giden yolun sınıf mücadelesinden geçmediğini "kanıtlamak" için kullanmaktadır. Bu nedenle, dünyanın diğer ülkelerindeki feministlerin önderliğini kazanmanın yolu, yozlaşmış ya da deforme işçi devletlerindeki politik devrime olduğu kadar, gerçek marksistler'in uğrunda mücadele ettikleri sosyalizmin farklı bir nitelikte olacağının gösterilebilmesine de sıkı sıkıya bağlıdır. 


nr EED 


Kadınların Kurtalas Mücadelesi 


YoOnel isler i mi z 


i. Dördüncü Enternasyonal, kadınların yüzyıllardır süregelen ezilmelerine son vermek üzere yürütükleri mücadelenin yeniden yükselişini 1l destekler ve bu mücadelede yerini alır. Bu kavganın ön saflarında dövüşerek, Sosyalist devrimin Dünya partisinin kadın kurtuluş mücadelesini sonuna kadar götürebilecek bir önderliği (| Ssağlayabileceğini O göstermeye çalışır. 
Amacımız, program ve Sınıf savaşı anlayışımızın proleter devrimi ve toplumun sosyalist temellerde yeniden insası sürecinde, kadınların ezilmesinin ortadan kalkmasına yol açacağını göstererek, kadın kitlesinin güvenini ve önderliğini sağlamaktır. 


devrimci teneller 


2. Dördüncü Enternasyonal'in perspektifleri marksist geleneğin bir parçasıdır ve Ri üzerinde kurulmuştur: 


a. Kadınların ezilmeleri sınıf öncesi toplumdan sınıflı topluma geçişte ortaya çıkmıştır. Genelinde sınıflı toplumun, özelinde ise (o kapitalizmin ayakta durabilmesinde belirleyici bir işlevi vardır. Bu nedenle, kadın kitlesinin ezilmelerine baş kaldırmaları, kapitalist düzene karşı verilen mücadelenin bir parçasıdır. 


b. Kadınlar, hem işçi sınıfının önemli bir kısmını teşkil ederler hemn de kapitalizme karşı mücadelesinde işçi sınıfı için güçlü bir potansiyel müttefik oluştururlar. Sosyalist devrim olmaksızın kadınlar, kurtuluşları için gerekli önkoşulları yaratanmazlar. 
Kendi (Okurtuluşları için mücadeleye atılan kadın yığınları olmadan da işçi sınıfı yerine (getiremez. Burjuva devletinin yıkılması, kapitalist mülkiyetin kaldırılması, toplumun iktisadi temellerinin ve önceliklerinin dönüştürülmesi, işçi sınıfı ve müttefiklerinin demokratik örgütlenmesine dayalı yeni devlet iktidarının sağlanlaştırılması, 


çelişki 


tarihsel görevlerini 


toplumsal ilişkilerde sınıflı toplumdan miras kalan her türden baskı biçimlerine karşı mücadelenin sürdürülmesi, bütün bunlar bağımsız bir kadın kurtuluş hareketinin bilinçli katılımı olmaksızın başarılamaz. 


Bağımsız bir kadın kurtuluş hareketinin inşasını, işçi sınıfının devrimci partisinin stratejisinin bir parçası olarak ele alıyoruz. Bu, kadınların ezilmesinin karakteristiğinden, kapitalizmin yarattığı toplumsal bölünmelerden ve bunların sınıflı topluma bir son verme 


mücadelesinde (işçi (sınıfını ve müttefiklerini zayıflatmak ve bölmek için yararlanılmasından kaynaklanır. | 


c. Bütün kadınlar, kadın oldukları için ezilmektedirler. 
Kadınların ezilmelerinin bazı özgül yanları konusunda verilen mücadeleler, ister istemez farklı sınıflardan toplumsal tabakalardan kadınları da içerecektir. Hatta, bazı burjuva kadınlar bile kadın olarak ezilnmelerine karşı çıktıklarında, kendi sınıflarıyla olan bağlarını koparabilir ve kurtuluşları yolunda devrimci işçi hareketinin saflarına kazanılabilirler. 


Lenin'in Clara Zetkin'le olan konuşmalarında belirttiği gibi, kadınların ezilmelerinin çeşitli yönlerine karşı yürütülen eylemlerin sınıf düşmanını en can alıcı yerinden vurma potansyeli vardır: "burjuvazi ve reformist dostlarının kampında huzursuzluğu, endişeyi, ve çatışmaları tahrik eder ve derinleştirir... 
Düşmanın herhangi bir zayıflaması ise bizim tarafımızın 


| kuvvetlenmesi dernektir." 


Devrimci marksist parti bir noktada, kadın olarak karşılaştıkları baskılara 


karşı tepkinin çoğu kez küçük burjuva kadınların belirleyici kesimlerinin bilinçlenmesinde bir başlangıç noktası oluşturabileceğidir. Bunların desteğini kazannak ise işci Sınıfı için zorunludur. 


açısından daha da önemli olan 


d. Her ne kadar tüm kadınlar eziliyorsa da, bu ezilmenin farklı sınıftan kadınlar için etkileri değişiktir. En büyük ekonomik sömürüye uğrayanlar, kadın olarak en siddetli baskıyı yaşamaktalar. işte bu nedenle kadın kurtuluş hareketi, işçi sımfının mücadeleleri tarafından kolay kolay etkilenemeyen en çok ezilen ve sömürülen kadınlara ulaşmada yeni bir olanak sağlar. 


e. Hernekadar bütün kadınlar kadın olduklarından ötürü ezilmekte iseler de, bizim inşa etmeyi hedeflediğimiz kitlesel kadın kurtuluş hareketi bileşimi, yönelişi ve önderliğiyle esas olarak proleterdir. Ancak kökleri işçi sınıfının en ezilen kadın tabakalarına inen bir hareket, sınıf çıkarları kadınlarınkiyle paralel olan ya da kesişen toplumsal güclerle bir ittifak sağlayarak, kadınların kurtuluş mücadelesini sonuna kadar ve uzlaşmadan götürebilir. Yalnızca böyle bir hareket sınıf 


mücadelesinin keskinleştiği koşullarda ilerici bir rol | 


oynayabilir. 


f. Bu uzun erimli bakış açısından kadınların sendikalarda ve iş yerlerindeki mücadelesinin özel bir önemi vardır. Çünkü bu mücadele, kadın hareketiyle işçi hareketi arasındaki hayati bağı ve karşılıklı ii yansıtır. 


Bu durum, günümüzde işçi sınıfı kadınlarının gittikçe artan bilinç düzeyinde, kadın kurtuluş hareketi içindeki güçlerin çalışan kadınların mücadelelerine yönelme gerekliliğini her geçen gün daha fazla anlamalarında ve bazı ülkelerdeki sendikal bürokrasilerin belirli kesimlerinin kadınların talepleri doğrultusunda bazı inisyatifler almaya başlamalarında görülmektedir. Bütün bu gelişmeler, bir yanda kadın kurtuluş hareketinin ilerdeki karakterine ve bileşimine, diğer yandaysa 


hareketi yönetmek üzere öne çıkacak güçlerin sanal 


niteliğine ilişkin işaretlerdir. 


g. Kadınların cinsiyetleri nedeniyle ezilmekte oluşlarına karşı mücadelesi, işçilerin bir sınıf olarak mücadelesiyle sıkı bir ilinti içindedir. Bununla birlikte kadınların bu mücadelesi, işçi Sınıfının mücadelesine ne bütünüyle bağımlıdır ne de onun aynıdır. 
Kadınlar, işçi sınıfının örgütlü gücü ile birlikte davranmaksızın kurtuluşlarını elde edemezler. Ancak bu 


tarihsel (zorunluluk, hiç bir şekilde kadınların mücadelelerini ertelemeleri ya da bugünkü işçi bürokrasisinin yerini kadınların kurtuluş bayrağına 


sahip çıkacak devrimci bir önderliğin almasına kadar 


beklemeleri anlamına gelmez. Ne de kadınlar, ezilmelerini ortadan kaldıracak maddi koşulların yaratılması için sosyalist devrinin gerçekleşmesini 


beklemelidirler. Tam tersine, kurtuluşları için mücadele eden kadınların, kendilerine yol gösterilmesi için 


je Örgütlü işçi hareketinin kadınların 


kimseyi (beklemeye ihtiyaçları yoktur. Mücadelenin 


© başlamasında ve ilerletilmesinde başı çekmek onlara 


düşmektedir. Bunu yaptıklarında, işçi hareketinin bütününde önder bir rol oynayacaklar, tün cephelerde ilerleyebilmenin bir gereği olan sınıf önderliğinin yaratılmasına katkıda bulunacaklardır. 


h. Seksizm, işçi sınıfını bölmek ve zayıflatmak için hakim sınıfların kullandığı en güçlü silahlardan biridir. Sadece erkekleri ve kadınları bölmek ve karşı karşıya getirmekle kalmaz; tutucu etkilerini cinsiyet ayırımının ötesinde kadınlar için olduğu kadar erkekler üzerinde de gösterir. 


Bu etki bizzat toplumun sınıflı niteliğinden ve burjuva ideolojisinin çeşitli biçimlerde küçük yaşlardan itibaren (her bireye aşılanmasından kaynaklanır. 
Patronlar işçi sınıfının her kesimini diğerlerine karşı kışkırtmağa çalışır; Kadınla erkeklerin eşitliğinin ancak erkeklerin zararına sağlanabileceği, erkeklerin işlerini (o kaybedecekleri, ücretlerinin (düşeceği, evlerindeki rahattan olacakları fikrini yayarlar. Elbet, 


“isçi hareketinin reformist bürokrasisi de, kontrolü 


elinde tutabilmek için sınıf içindeki bu bölünmelerden yararlanmaktadır. 


Kadın-erkek işçi yığınlarını propaganda, ajitasyon ve kadınların ihtiyaçları doğrultusunda eylemle eğitmek, işçi sınıfını gerici bur juvà ideolojisinin boyunduruğundan koparma kavgasının belirleyici bir yanını oluşturur. Bu işçi hareketinin politize olmasında ve devrimci eğitiminde vazgeçilmez bir unsurdur. 


i. İşçi sınıfının topyekün gücü ancak işçi hareketinin kendi içindeki derin bölünmeleri aşmağa başlaması ile kendini ortaya koyabilir. Bu noktaya varabilmek için işçilerin, aralarında daha yüksek ücretli olanların sahip oldukları göreli maddi avantajları diğerlerinin ayırıma uğramaları, ve özellikle de ezilmeleri sayesinde elde etmediklerini kavramaları gerekir. Tersine bu tür kademeleşme ve ayırımdan yararlanan patronlardır. Bütün işçilerin sınıfsal çıkarları, sınıflarının en ezilen ve sönürülen kesimlerinin -kadınlar, ezilen milliyetler, göçmen işçiler, gençler, sendikasız olanlar ve işsizler- talepleri ve ihtiyaçları ile birdir. Kadın hareketinin işçi sınıfının bu gerçeği kavramasında oynayacağı önemli bir rolü vardır. | 


taleplerini benimsemesini ve bunlar için mücadele etmesini sağlanmak için yapılan çalışmalar, işçi sınıfının toplumsal ve siyasi eğitiminin bir parçasını oluşturur. Bu da, sendikaları tür işçi sınıfının çıkarı için işleyen devrimci mücadele araçlarına dönüştürme mücadelesinde temel bir yer tutar, 


işverenlerin, işçi sınıfının bölünmüşlüğünü sürdürmeye yönelik girişimleriyle mücadele ederken, sendikaların tabanını, özellikle de mücadeleci genç işçileri kazanmaya çalışırız. Bu mücadelede başarılı olduğunuz ölçüde sendika bürokrasisinin bölüneceğini göreceğiz. En çok ezilen ve sömürülenlerin çıkarlarını savunmayı reddedenler, giderek bir kenara itileceklerdir. 


Devrimci partinin işçi sınıfının içinde hegemonya ve önderliği (kazanma mücadelesi, işci sınıfı ve örgütlerinin kadınların mücadelesini kendi öz mücadelesi olarak benimsemeleri ve desteklenmeleri için verilen mücadeleden ayrılamaz. 


k. Kadınların ezilmelerine karşı mücadele etmek ikincil ya da marjinal bir sorun değildir. özellikle sınıf 


mücadelesinin keskinleştiği bir dönemde işci hareketi İ 


için bir ölün kalım sorunudur. 


Kadınların sınıflı toplumdaki konumlarının çeştli endişe ve korkulara yol açması ve kadınları aşağı bir statüde gören ideolojinin özellikle işçi sınıfı dışındaki etkinliği nedeniyle, kadınlar, dinci, gerici ve faşist örgütler için temel bir hedef oluştururlar. İster hıristyan demokratlar ya da falanjistler olsun, ister kürtaj hakkına karşı olanlar olsun, hepsi kadınların desteğine başvururlar. Kadınların kapitalizm altındaki ekonomik bağımlılıklarından yararlanarak (kadınların kendilerine özgü ihtiyaçlarına hitap ettiklerini ileri sürerler ve toplumsal kriz dönemlerinde kadınların daha da ağırlaşan yüklerini haffifleteceklerini vaad ederler. 


Nazilerin "Kinder-Kirche-Kueche" (Çocuk-Kilise-HMutfak) propagandasından, 1971 de hıristyan demokratların Şili'de orta sınıf kadınlarını "boş tencere” yürüyüşü için harekete geçirmelerine kadar birçok örnekte analığın ve ailenin gerici mistifikasyonunun, egenen güçlerin elindeki en güçlü silahlardan biri olduğu tarihte birçok kez kanıtlandı. 


Şili deneyi trajik bir biçimde bir kez daha göstermiştir ki, işçi hareketi kadın yığınlarının ihtiyaçlarına yanıt veren bir program ve devrimci perspektif ileri sürüp 


savunanazsa, birçok küçük burjuva ve hatta işçi 


sınıfından kadınlar ya gerici cephenin saflarına 


çekilirler ya da proletaryanın potansiyel mütteffikleri olarak nötralize edilirler. 


Bir yanda kadınların iktisadi ve toplumsal rolündeki nesnel (değişiklikler, diğer (yanda (oradikalleşen kadınların davranışlarında ve bilinçlerinde kendini gösteren değişiklikler, bütün bu gelişmeler gericiliğin egenen olmasını güçleştirmektedir. Bu durum, işçi Sınıfı için yeni bir devrimci iyimserlik nedenidir. Franko sonrası dönemde, kadınlar arasında feminist (görüşlerin hızla yayılması, yükselen sınıf mücadelesinin önemli yanlarından birini oluşturmuştu. Bu aynı zamanda, kilise ve devletin ideolojik egemenliğinin en etkili olduğu toplum kesimlerinde bile, devrimci bir dönemde ne denli hızla çözülmeğe başlayabileceğini göstermektedir. 


l. Her ne kadar proleter devrimin zaferi, ev işlerinin 


toplumsallaştırılabilmesi için gerekli maddi temelleri 


hazırlayarak kadınların iktisadi ve toplumsal alanda tan anlamıyla eşit olmalarının koşullarını yaratsa da, tün insan ilişkilerini yeni esaslara oturtacak olan toplumun sosyalist yeniden örgütlenmesi hemen ya da otomatik olarak gerçekleşmeyecektir. Sosyalizme geçiş döneri boyunca, sınıflı toplumun mirası, her tür baskının kökünü kazımak için mücadele devam edecektir. Mesela erkek ve kadın işi olarak bölünen toplumsal işbölümü, günlük hayattan fabrikalara kadar her faaliyet alanında ortadan kaldırılmalıdır. Sınırlı Olan kaynakların kullanımı için kararlar almak gerekecektir. Kadınların sosyal ihtiyaçlarını göz önünde tutan ve ev işlerinin en hızlı bir şekilde sosyalizasyonuna yol açacak iktisadi bir planın hazırlanması gerekecektir. Kadınların özerk örgütlenmelerini korumaları, yerinde iktisadi ve sosyal kararlara demokratik olarak varmanın ön koşulu olacaktır. Bu nedenle, devrimden sonra da özerk kadın hareketinin, işçi sınıfının, erkek-kadın bir bütün olarak, bu toplumsal süreci başarıya ulaştırma mücadelesinde önemli bir yeri olacaktır. 


Kadınların ezilmesine karşı mücadelede, sınıf savaşı stratejimizin ve işçi sınıfını kadınların yanında, kadın kitlesini de işçi sınıfı saflarında mücadeleye çekne 


sorununa (yaklaşımımızın üç yönü vardır: siyasi talepleriniz, mücadele yöntemimiz ve sınıf bağımsızlığınız. 


Taleplerimiz 


öne sürdüğünüz talepler siyasi örgütlenme özgürlüğünden, işsizlik ve enflasyona kadar, kürtaj, çocuk bakımı, işçi kontrolü ve proletaryanın silahlanması dahil tün sorunları kapsar. Böylelikle işçi kitlesinin bugünkü ihtiyaçları, mücadeleleri ve bilinç düzeyi ile sosyalist devrin hedefi arasındaki köprüyü kurmağa çalışırız. Bu geçiş programının bir parçasını kadınların karşı kars;ya 


geldikleri özgün baskılara karşı olan talepler oluşturur. l 


Progranınız, kadınların üzerlerindeki baskı kıskacını çözmeye ve egemen sınıfın otoritesine meydan okumaya yönelik bir mücadeleye girişebilecekleri sorunları hedef alır. Progranınmız, kadınların ezilmelerini 


yasal iktisadi, (toplumsal ve cinsel her yönüyle tanımaktadır ve bu sorunlara yanıt getirmektedir. 


Bu talepler, kadınların ezilmnelerinin kaynaklandığı iktisadi ve (toplumsal (koşulların sorumlularına yöneliktir: Burjuvazi, hükümetleri ve tün aygıtlarına. 
Kadın kurtuluş hareketini net siyasi (hedeflere yönlendiririz. Taleplerimizi ve propagandamızı özel mülkiyet, sömürü ve baskı üzerine kurulu olmayan bir toplumda, kadınların yaşamlarının her alanda nasıl kökten bir değişikliğe uğrayacağını gösterecek şekilde sunarız. 


Bir bütün oluşturan bu hedef ve sloganlar, acil, demokratik ve geçiş taleplerini kapsar. Bunlardan bazıları sosyalist devrim için mücadelede bur juvaziden zorla koparılabilinir ve koparılacaktır. Bu tür zaferler umut, artan bir öz güven ve güç kazandırır. Dijer bazı taleplerse ancak kısmen kazanılacaktır. En köklü taleplere mülkiyet ve zenginliği ellerinde tutanlar sonuna kadar (direneceklerdir. Bu talepler ancak 


iktidarın ele geçirilmesi ve toplumun sosyalist yeniden 


inşası sürecinde gerçekleşebilir. 


Kendi özgün talepleri için olduğu kadar, ezilen ulusların ve bir bütün olarak işçi sınıfının talepleri için de verilecek mücadeleyle, kadın kitlesi sınıf egemenliğinin bir sonucu olarak ortaya çıkan ezilmelerinin çok yönlü bağlarını kavrayacaklardır. 


Kadınların ezilmelerini ortadan kaldırmaya yönelik özgün taleplerimiz aşağıdaki noktalarda toplanabilir: 


“1. Kadınlar için tam yasal, siyasal ve toplumsal eşitlik. 


Cinsiyet üzerine kurulmuş tüm ayırınlar ortadan kalkmalı. Bütün kadınlara seçme, toplumsal etkinliklerde yer alma, siyasi örgüt kurma ve bunlara katılma, istedikleri yerde yaşama ve seyahat özgürlüğü ve iş alanlarını serbestçe seçme hakkı. Kadınları özel olarak ayıran bütün yasa ve düzenlemelere son verilmelidir. 
Erkeklerin elde etmiş oldukları bütün demokratik haklardan kadınların da yararlanması. 


2. Kadınların kendi bedenleri üzerinde mutlak kontrolleri, 


bebeliği önleme yada sona erdirme konularında karar hakkı sadece kadınınıdır. Bu, sınıflı toplumun yarattığı sorunları işçi ve köylü kitlelerinin üzerine yıkmağa çalışan ırkçılığın ve sınıfsal önyargıların araçları olan nüfus planlaması programlarının reddedilmesini de içerir. 


à. Kürtaj ve doğum kontrolü konularinda bütün yasal 


sınırlamaların kaldırılması, Reşit olmayanlar, göçnen 


işçiler ve ülke vatandaşı olamayanlar da bu haklardan 


istifade etmelidir. 


b. O Serbest ve parasız kürtaj hakkı. Zorla 


kısırlaştırmaya hayır! Kadınların çoçuk (doğurup doğurmamalarına (O hükünet hiçbir şekilde müdahale etmemelidir. Kadınlar istedikleri kürtaj ya da doğun kontrolü yöntemini serbestçe seçebilmelidirler. 


| ce Doğum kontrolü parasız olmalı ve bu konularda yaygın 


bir şekilde bilgi verilmelidir. Okullarda, mahallelerde, hastahanelerde ve işyerlerinde devlet tarafından doğun kontrol ve cinsel eğitim merkezleri kurulmalıdır. 


d. Tıbbi araştırmalarda erkek ve kadın için yüzde yüz etkili ve tamamiyle tehlikesiz (doğun (kontrol yöntemlerinin geliştirilmesine öncelik tanınmalıdır. 
izinleri alınmadan ve yeterince bilgi verilmeden kadınlar üzerinde yapılan bütün tıbbi ve ilaçlarla ilgili denemelere son verilmelidir. 


3. Burjuva ve feodal aile yasalarının iki yüzlülüğüne, 


-aşağılayıcılığına ve zorbalığına son. 


a. Din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması. 


b. Bütün mecburi ya da para karşılığı yapılan evliliklere son. Zinayla ilgili olan, erkeklere eşleri üzerinde “evlilik hakları” tanıyan tüm yasaların iptali. 
Erkeklerin "namusuna" karşı sözde suç işleyen eşlere, kız kardeşlere ve kız çocuklara karşı cezaları, fiziksel şiddeti ve hatta öldürülmeleri tasvip eden medeni ya da dinsel tüm yasalara son. 


c. Değişik ırk, din ve milliyetten kadın ve erkekler arasında (o evliliği yasaklayan (bütün yasaların kaldırılması. i 


d. Serbest, isteğe baglı evlilik ve medeni kayıt. 


e. Taraflardan herhangi birinin isteği üzerine otomatik olarak boşanma hakkı. Boşanmış kadınlar için devletin parasal yardın ve meslek eğitiminin sağlanması. 


f. "Gayri meşruluk kavramının kaldırılması. Evli olmayan annelere ve çocuklarına karşı ayırır yapılmaması. Evli olmayan anneler ve oturacak yeri olmayan kadınlar için sağlanan barınaklardaki cezaevine benzer uygulamalara son verilmesi. 


g. Çocukların yetiştirilmeleri, sosyal refahları ve eğitimleri anne-babadan çok toplumun bir sorumluluğu olmalıdır. Anne-babaya çocukları üzerine mülkiyet ve tan kontrol hakkı veren bütün yasaların iptali. Çocukların. 


istismar edilmelerine karşı kesin yasalar konulması, 


h. Fahışeleri cezalandıran bütün yasalar kaldırılmalıdır. Cinsel konularda kadın-erkek arasındaki iki yüzlü ayırımları güçlendiren tüm yasaların iptali. 
Gençleri cinsel davranışlarından dolayı mağdur durunda bırakan bütün yasaların iptali. 


i. OEnfüblasyon ya da kadınların sakatlanmasının engellenmesi. 


j. Eşcinsellere karşı olan bütün yasaların iptali. Iş, konut ve çocuk bakımı konularında escinsellere yapılan ayırımlara son verilmesi. Kimi kitaplarda ve kitle iletim araçlarında eşcinsellerin aşağılayıcı bir bir şekilde karikatürleştirilmesine ya da eşcinsel ilişkilerinin gösterilmesine son verilmesi. 


k. Çoğu kez gerici aile yasalarının tasvip ettiği 


kadınlara karşı kaba kuvvete başvurulması olgusu her kadının yaşadığı günlük bir gerçektir. Tecavüz ya da dayak gibi çarpıcı şekillerde olmasa bile, kadınlara karşı üstü kapalı cinsel saldırı, her bir yana ulaşan pornografik (yayınlarla, kadınların sokakta ve işte sürekli olarak maruz kaldıkları açık saçık sataşma ve sarkıntılıklara kendini her zaman açığa vurmaktadır. 


Tecavüze uğramRış (kadınların suçlu (oldukları varsayımından hareket eden yasaların kaldırılmasını talep ediyoruz. Dövülen, tecavüze uğramış, cinsel şiddete maruz kalmış kadınları kabul eden, onlara yol gösteren ve yardım eden, polisten ve adliyeden bağımsız merkezlerin açılmasını is..yoruz. Tek başlarına dışarı çıktıklarında (kadınların (güvenliğini daha iyi sağlayabilmek için kamu taşımacılığının, sokak aydınlatmasının ve diğer (kanu hizmetlerinin geliştirilmesi gerekir. 


Kadınlara karşı şiddet kullanma, sınıflı toplunun genel toplumsal ve iktisadi koşullarının çirkin bir sonucudur. 
Toplumsal kriz dönemlerinde kaçınılmaz bir şekilde artar. Kadınların iktisadi, toplumsal ve cinsel olarak aşağılanmasına neden olan temeller değiştirilmeksizin, cinsel şiddetin kökünün kazınamayacağını kadın ve erkeklere açıklamakla yükümlüyüz. Tecavüzle ilgili yasaların ezilen uluslardan erkekleri mahkum etnek amacıyla kullanılmasının ırkçı ve sınıf düşmanı niteliğini sergileriz. Suçlu bulunan mütecavizlere çok ağır cezalar verilmesini ya da (polisleri kadınlara karşı gaddarca davranışları ile tanınan) devletin baskı aygıtlarının güçlendirilnesini isteyen bazı teninistlerin bu taleplerine katılmıyoruz. 


Pornografi ile mücadele bahanesiyle getiriliyorsa bile her türlü sansüre karşıyız. 


klitorektomi yöntemleriyle 


sapıklık ve doğaya aykırı Olarak 


4. Kadınlar için tan iktisadi bağımsızlık, 


a. Çalışmak isteyen bütün kadınlar için sendikanın saptadığı ücretle iş garantisi. Enflasyona ve işsizliğe karsı mücadele açısından ücretler ve iş Saatleri tün çalışanlar için oynak merdiven sistemine bağlanmalıdır. 
Herkez için daha kısa bir işgünü. 


b. o Kadınların kendi ücretlerini ve mülklerini istedikleri gibi kullanabilmelerini engelleyen ayırıncı yasaların iptali. 


C. Eşit işe eşit ücret. Asgari ücretin sendikaların saptadığı kriterlere göre hesaplanması. 


d. Hiçbir meslek, zanaat, iş kateogorisi, çıraklık ya da stajda kadınlara karşı bir ayırım uygulanmamalıdır. 


e. oYüzyıllardan beri maruz kaldıkları sitematik ayırımın Sonuçlarını telafi etmek için, kadınların ve iş gücünün aşırı sömürüye uğramış diğer kesimlerinin ise alımında, eğitimlerinde, kıdem ve terfilerinde tercihli tedbirler uygulanmalıdır. Geleneksel olarak kadınların çalıştıkları meslek ve sanayi dallarında erkekler (in tercihli tedbirler alınmamalıdır. 


of. iş ve kıdem kaybı olmaksızın baba ve anne için 


ücretli doğum izni. 


g. Çocukları hastalandığında bakımları için annelere olduğu gibi babalara da ücretli izin verilmelidir. 


h. Kadınlara zel çalışma Şartları sağlayarak sağlıklarını korumaya yönelik uygulamaların, erkekleri de kapsayacak biçimde, kadın-erkek herkes için çalışma koşulları düzeltecek ve bu koruyucu tedbirlerin kadınlara karşı bir ayırım nedeni olarak kullanılması engelleyecek tarzda genişletilmesi. 


i. Erkek ve kadın için tek bir emeklilik yaşı. Emekli olup olmana konusunda herkese özgürlük tanınmalı. 


j. Tam-gün çalışmayanlara tam-gün çalışanlarla eşit saat 


ücreti ve aynı haklar sağlanmalıdır. 


k. Kadın, erkek ve daha işe başlayamanış gençler için, medeni halleri ve daha önceki çalışma sürelerine bakılmaksızın işsizlik süreleri boyunca sendikaların belirlediği işsizlik tazminatının ödenmesi. işsizlik tazminatının enflasyon karşısında otomatik artışlarla korunması. | 


 ö.Bğitinde fırsat eşitliği, 


a. Kadınların, tün eğitim kuruluşlarına, eğitin 


kurslarına ve iş başında yürütülen mesleki eğitin programlarına serbestçe ve parasız olarak kabul edilmeleri. Geleneksel olarak erkeklerin çalıştığı dallara girebilmelerini ve daha önceden kendilerine kapalı olan meslek ve vasıfları öğrenebilmelerini kolaylaştırmak için kadınlar lehine tercihli tedbirlerin alınması. 


b. Kadınları, ev kadını, sekreterlik, hemşirelik ve öğretmenlik gibi “kadın işi" türünden işlere iten her çeşit baskının ortadan kaldırılması. = 


c. Çalışma hayatına yeniden giren kadına yardımcı olmak üzere özel eğitim ve yenileme kursları. 


d. Ders kitaplarında ve kitle iletişim araçlarında kadının cinsel bir nesne, akılsız, zayıf ve duygusal olarak savunmasız bir yaratık şeklinde tanıtılmasına son verilmelidir. Kadınların baskıya karşı mücadelelerinin gerçek tarihini vermeye yönelik olan kurslar açılmalıdır. Kadınların kuvvetlerini geliştirebilmeleri ve atletik yeteneklerinden gurur duyabilmelerini Sağlamak amacıyla beden eğitimi kursları düzenlenmelidir. 


e. Hanile öğrencilerin ya da evlenmemiş annelerin eğitin kuruluşlarından atılmalarına ve özel merkezlerde istihdam edilmelerine son verilmelidir. 


b. Kadınların ev işlerinde kölece çalışmalarının sona 

ermesi için toplumun yeniden düzenlenmesi, 

Ekonomik bir birim olarak ailenin ortadan kaldırılması kararnamelerle gerçekleştirilemez. Sosyalist devrinin amacı günümüzün aile kurumundan daha üstün olan ekononik ve toplumsal alternatifler yaratmaktır. Bu çözünler, günümüzde yetersiz bir şekildede olsa ailenin yerine getirdiği fonksiyonları daha iyi bir şekilde karşıladığında kişisel ilişkiler de artık bir ekononik zorunluluk sorunu olmaktan çıkıp serbest bir seçimin ürünü olacaktır. Ailenin "ilgası" yönündeki aşırı sol propaganda ve ajitasyona karşı Şunları getiriyoruz: 


a. Bebeklikten ergenliğin ilk yıllarına kadar, ailelerinin gelir, iş durumu ve medeni hallerine bakılmaksızın bütün çocuklara parasız ve günün 24 saati boyunca açık Olan kreş ve Okulların devletce sağlanması. Bu yerlerde bu iş için eğitilmiş erkek ve kadın personelin istihdamı, eğitimde her türden seksist uygulamalara Son verilmesi, çocuk bakımı politikasının bu merkezleri kullananlarca belirlenmesi. 


b. Sağlık hizmetleri parasız olmalı ve hasta çocuklar için özel çocuk bakım olanakları sağlanmalıdır. 


ce Ucuz ve kaliteli sosyal hizmetlerin sistemli olarak geliştirilmesi: Kafeterya, lokanta ve hazır yenmek 


omerkezleri; toplu çamaşır yıkama merkezleri; ev 


temizleme hizmetinin bir iş kolu olarak örgütlenmesi, vb. 


d.Herkese sağlıklı ve ferah bir konutun sağlanabilmesi için acil bir konut insaat programının hükümetce finanse edilmesi. Hiç bir kira miktarı gelirin yüzde 10'unu aşmamalıdır. Yalnız yaşayan kadınlar ya da çocuklu annelere ayırın yapılmamalıdır. İ 

Kadınların kurtuluşlarını Sağlamak için mücadele edecekleri belli başlı sorunlara yönelik bu talepler, bu 


mücadelenin, toplumun ezilen öteki sınıflarının talepleri ve bir bütün olarak da işçi sınıfının gereksinimleriyle ne denli içiçe (geçtiğini göstermektedir. Ancak bu zeminde dövüşerek işçi 


sınıfının Sseksizmin ne olduğunu kavraması ve seksizmin her türden ifadesine karşı çıkması sağlanabilir. 


Kadın kurtuluş hareketi birçok Sorunu ortaya çıkarmıştır. Hareketin gelişimi, daha şimdiden, bütün bu sorunların herhangi bir anda aynı ağırlıkla ön plana çıkmayacağını göstermiştir. Bir mücadelenin belirli bir anında hangi taleplerin ileri sürüleceğiş bu özgün talepleri kitleleri en iyi çekecek ve barekete geçirecek biçimde formüle etmenin yolları; mücadeleyi ileriye götürmek için yeni taleplerin öne sürülme zamanı; işte bütün bu taktik sorunların yanıtını vermek, devrimci partinin işlevidir; siyaset sanatının özü de bunda yatar. 


Mücadele yöntemlerimiz 


į. Bizler, bu talepleri gerçekleştirebilmek için proleter hareket ve eylen yöntemlerinde yararlanırız. 
Yaptığımız her şey, bilinç düzeyleri ne olursa olsun, yığınları mücadeleye sevketmeye yöneliktir. Yığınlar yeni görüşlerle karşı karşıya gelmekle ya da başkalarının örnek eylemleri ile basit bir biçirde öğrenemezler. Ancak doğrudan kendi katılımlarıyla yığınların politik bilinci gelişecek, büyüyecek ve dönüşüme (uğrayacaktır. Ancak kendi (o deneyleriyle milyonlarca kadın, devrimci mücadelenin müttefikliğine 


kazanılacak ve sömürü üzerine kurulu bir ekononik sistemden kurtulmanın gereğini anlayacaktır. 
Amacımız,  yığınlara (kendi (birleşik (güçlerine 


güvenmelerini öğretmektir. Mümkün olan en geniş sayıda işçilere programımızı açıklıkla sunabilmek için burjuva demokrasisinin seçin ve (diğer (kurumlarından yararlanırız. Ana biz, seçimlere, lobilere, parlamentoya, yasama kurumlarına ve bunlara tapan burjuva ve küçük burjuva partilerine dayanmak yerine, gösteriler, toplantılar, grevler, işgaller gibi parlamento dışı kitle eylemlerini öneriyoruz. 


Bizim sınıf mücadelesi yöntemlerimiz, kadınların büyük bir çoğunluğunun insiyatifini canlandırmaya yöneliktir: Onları bir araya getirmeyiş evlerdeki tecrit konumlarına 


son vermeyi ve kendi yeteneklerine, zekalarına, bağımsızlıklarına ve güçlerine olan güvensizliklerini yıkmayı hedefleriz. Onlarla birlikte mücadele ederek, sınıf Sömürüsünün kadınların ezilnişliklerinin kökü olduğunu ve tek kurtuluş yolunun sınıf sönürüsünü ortadan kaldırmak olduğunu göstermeyi amaçlarız. 


Kadınların kurtuluş hareketinin sınıf bilincini geliştrmeye çalıştığımız gibi, kadınların ezilmesinin her yönüne karşı mücadele vermesi için işçi hareketini de kazanmaya çalışırız. 


Her mücadelede kadınları, en şiddetle sömürülenlere karşı baskıyı oağırlaştıran  sımf Oo eşitsizliğini kavramaları için eğitmeğe çalışırız. Hareketi, önce ve en başta işçi sınıfı ve ezilen ulusların kadınlarına seslenmesi (doğrultusunda yönlendirmeye uğraşıyoruz. 


ileri sürdüğünüz talepler bütünüyle ve propagandamızla, 


mücadeleyi anti kapitalist bir yönde ilerletmeye çalışırız. Bu taleplerin toplumsal içeriklerini vurgulayarak ve hakim sınıfın pratikte kendisinden mücadeleyle koparılan tavizleri bile yerine getirme kapasitesini sınırlayan sınıflı toplum koşullarını ve kar mantığını açığa vuruyoruz. 


2. Kadınların bir cinsiyet olarak ezilmeleri, kadınların kendi örgütleri aracılığıyla mücadelede yer almalarının objektif temelini teşkil etmektedir. Bu yüzden, Dördüncü 

Enternasyonal, kadınların kurtuluş hareketini destekler ve inşasına yardımcı olur. 


Biz kadın hareketi derken, bu toplumun kadınların üzerine dayattığı baskıya karşı Şu ya da bu düzeyde mücadele etmek için örgütlenen bütün kadınları kastediyoruz: Kadın kurtuluş grupları, bilinç yükseltme gurupları, mahalle gurupları, öğrenci gurupları, iş yerlerinde örgütlenen guruplar, sendika komisyonları, ezilen milliyetlerin kadın örgütleri, lezbiyen-feninist guruplar, belirli talepler etrafında oluşturulan eylen birlikleri. Kadın hareketi, heterojen bir nitelik gösterir. Toplumun bütün tabakaları içine girmiştir ve içinde değişik Siyasal akımların aktif olmasına rağmen, tek bir politik örgüte bağlı değildir. Ayrıca bazı guruplar ve eylem birlikleri kadınlarca yönetilmesine ve kadınların ağırlığını taşımasına rağmen, Amerika Birlesik Devletleri'ndeki Ulusal Kadınlar örgütü ya da ingiltere'deki Ulusal Kürtaj Kampanyası 'nda olduğu gibi erkeklere de açıktır. i 


ilk başlarda kadın gurupları işçi sımfı kitle 


örgütlerinin dışında gelişirken. derinlesen radikalleşme gittikçe daha fazla sayıda işçi sınıfı kadınlarının kendi sınıf örgütleri içinde örgütlenmelerine yol açtı. 
İspanya'da çok fazla sayıda kadın işçi Komisyonları'ına katılarak kadın komitelerine güç kattı. Fransa'da, 


binlerce kadın şimdi Aile Planlama örgütlerine ve kadın guruplarına olduğu kadar sendika komisyonlarına da katılıyor. Bolivya'da madenci eşleri (0B'a (Bolivya işçiler Federasyonu) bağlı ev kadınları komiteleri kurmaktalar. | 


Ancak bütün bu biçimler bağımsız ya da özerk kadın hareketi diye adlandırılan, çalkantılı ve hala büyük ölçüde bir yapılanma oluşturmanış bir hareketin gerçekliğidir. 


Bağımsız ve özerk derken, sınıf mücadelesinden, yada işçi sınıfının Oo gereksinmelerinden (bağımsızlığı kasdetmiyoruz. Tersine ancak kadın hareketinin hedefleri » ve istemleriyle işçi sınıfının mücadelesinin kaynaşması sayesinde (kadınların aMaçlarına ulaşabilmeleri için gerekli güçler bir araya getirilebilecektir. | 


Bağımsız ve özerk kadın hareketi derken şunları kasdediyoruz: Hareket kadınlar tarafından örgütlenecek ve yönetilecektirş kadın hakları ve gereksinmeleri icçin mücadeleye -bu mücadelenin başka çıkarlar için bir Savaşa tabi olmasını reddederek- öncelik tanıyacaktır; herhangi bir siyasi eğilimin ya da toplumsal gurubun kararlarına (ve politik gereksinmelerine (tabi olmayacaktır; hangi araçlarla ve gerekli görülen hangi güçlerle olursa olsun kavgayı sürdürmeye kararlı olacaktır. 


Şurası açıktır ki, hareket içindeki her gurup tan anlamıyla bu ölçütlere uymamaktadır, ama bizim inşa etmeyi amaçladığımız bağımsız kadın kurtuluş hareketinin niteliği budur. eo o 


3. Kadın hareketinin egemen örgütsel biçini sadece kadınlardan Oluşan guruplardır. Bunlar, okullar ve kiliselerden, fabrikalar ve sendikalara kadar az çok her alanda ortaya çıkmışlardır. Bu, kadınların erkeklerce sindirilmek endişesine kapılmadan ya da ta başından 


onlarla rekabete (girne zorunda kalmaksızın örgütlenebilecekleri, gelişebilecekleri ve yönetebilecekleri kendi örgütlerini O(yaratmadaki 


kararlılığını göstermektedir. 


Kadınlar, başkalarına önderlik edebilmeleri için önce, kendi değersizlik ve aşağılık duygularını atmak zorundadırlar. Önce kendilerine önderlik etmeyi öğrenmelidirler. Erkekleri bilinçli olarak ve açıkça dışlayan feminist guruplar, birçok kadının köle mantalitesinden kurtulmasında ve politik bir varlık olarak davranmak için cesaret ve güven kazanmaya doğru ilk adımı atmasında yardımcı olmaktadır. 


Yeni radikalleşmenin en yaygın biçinleri olarak her yerde ortaya çıkan küçük "bilinç yükseltme" grupları, 


kadınların Sorunlarının (kişisel eksikliklerinden kaynaklanmadığını, toplumsal olarak yaratıldığını ve bu durumun tüm kadınlar için de geçerli olduğunu birçok 
kadının anlamasına yardımcı olmaktadır. 0 


Ancak bu gruplar başkalarıyla birlikte davranma yerine 


kendilerini tartışma çevreleri olarak sınırlandırırlar olarak kalırlarsa harekete katılan 


ve içe dönük kadınların politik gelişmelerinde bir engel haline gelebilirler. Fakat gene de bu gruplar, genellikle (kadınların ilk kez tecrit kırmaları, güven kazanmaların ve eyleme geçmeleri yönünde bir işlev görürler. i i 


Kadınların salt kadınlardan oluşan gruplarda örgütlenme arzuları, cinsel ilişkileri baskı altında tutmak ve kadınların daha aşağı düzeyde olduğu yolundaki klişeleşmiş cinsel davranış biçimlerini pekiştirmek amacıyla ayrı ayrı erkek ve kadın gençlik örgütleri örgütleyen birçok stalinist (kitle partisinin uygulamalarına ters düşmektedir. Bugün ortaya çıkmış olan ve salt kadınlardan oluşan bu bağımsız kadın grupları, birçok radikalleşen kadının kadınların 


gereksinmeleri için mücadele etmede bu denli yetersiz 


kalan işçi sınıfının reformist kitle örgütlerine duydukları güvensizliği de ifade etmektedir. 
Bağımsız — kadın O kurtuluş desteklememiz ve onun için 
Enternasyonal'in ilk dört kongresinin kararlarını kendilerine özgü birinde (yorumlamakla Marksist ortodoksluk temeline dayandıklarını iddia eden birçok sekter gruptan Dördüncü Enternasyonal 'i ayırmaktadır. Bu gruplar, doğrudan kendi partilerine bağlı ve onların politik denetimi altında olmadıkça, hangi türden olursa olsun kadın örgütlerinin kurulmasını reddetmektedirler. 


hareketinin inşasını çalışmanız, O Üçünçü 


Yalnızca kadınlar temeli üzerinde örgütlenen kadın kurtuluş (gruplarının işçi sınıfını, cinsiyet farkı çizgisinde böldüğünü iddia eden “"marksistlere" diyoruz kis (Oo Bölünmeleri yaratan ve devan ettirenler, ezilmelerine karşı kavga verenler değildir. İşci sınıfını bölen kapitalizmdir; bunu, ırk, cinsiyet, yaş, milliyet ve vasıf düzeyiyle ve mümkün olan bütün diğer araçlarla sağlamaktadır. Bizim göreviniz, sınıfın tümünün çıkarlarını temsil eden talepleri yükselten ve sosyalizm için mücadelenin başını çekecek olan en fazla 


“ezilen ve sömürülen kesimlerin mücadelesini desteklemek 


ve örgütlemektir. Köhnemiş olandan en çok çekenler, yeni olan için en büyük azimle kavgaya atılacak olanlardır. 


4. Çalışma biçimleriniz, örgütlerimizin kendilerini içinde buldukları somut koşullara bağlı olarak büyük değişiklikler gösterecektir. Taktiklerimizi belirleyen stratejik hedefimizdir. Bizlerden daha geniş alanları kucaklayan güçleri, özellikle de işçi sınıfının belirleyici güçlerini eylemde eğitmek ve yönlendirmek, kitlesel bir kadın kurtuluş hareketinin inşasına yardımcı olmak, kadın hareketinin sınıf mücadelesi kanadını güçlendirmek ve en ileri kadroyu devrimci 


çoğu kez çemberini 


parti içinde örgütlemek hedeflerimizin başlıcalarıdır. 

Hesaba katılması gereken faktörler arasında bizim kendi gücümüz, kadın kurtuluş hareketinin gücü, niteliği ve siyasal düzeyi, çatıştığımız liberal, sosyal-denokrat, stalinist ve merkezci güçlerin gücü ve içinde çalıştığımız ortamın genel politik Oo niteliği 


bulunmaktadır. Kadın kurtuluş hareketinin geniş bir sosyalist program etrafında örgütlenmesi, kadın kurtuluş 


hareketinin mevcut örgütlerinde çalışılması, özgül konularda geniş eylemsel birlikler oluşturulması, sendika komisyonları veya diğer örgütlerin komisyonları aracılığıyla bu faaliyetlerin birçoğunun birleştirilmesi 


oya da tamamen farklı çalışma biçimlerine başvurulması 


taktik bir sorundur. 


Hangi örgütsel biçimi uygularsak uygulayalım, karar verilmesi gereken temel sorun hep aynıdır: kadınları ve onların müteffiklerini en etkin biçimde harekete geçirebilmek için mevcut durumda hangi özgül sorunlar ve talepler öne çıkarılmalıdır? 


9. Kadınların kurtuluşu için ya da kadınların ezilmelerine ilişkin özgül talepler için Savaşacak, sadece kadınlardan oluşan örgütleri destelemek ve inşa etmekle,aynı (talepler için gerek erkeklerin gerekse kadınların katılacakları kitlesel eylen birlikleri kurmak arasında bir çelişki yoktur. Kürtaj hakkı için kampanyalar, buna en güzel bir örnek teşkil etmektedir. 
Kadınlar bu tür kampanyaların esas dayanağını oluşturacaktır, fakat mücadele bir bütün olarak çalışan yığınların çıkarları için Olduğundan, (bizin perspektifimiz, harekete işçi sınıfının ve ezilenlerin bütün örgütlerinden destek sağlamaktır. 


6. Kadın yığınlarını eyleme geçirme perspektifimiz, Şu içinde bulunduğumuz dönemde en iyi biçimde, somut talepler etrafında mümkün olan en geniş desteği harekete geçirecek olan birleşik cephe tipi eylen kampanyaları yoluyla gerçekleşebilir. Bu (özellikle Dördüncü Enternasyonal (o seksiyonlarının nisbi zayıflığı ve liberal, reformist, sınıf işbirlikçi muarızlarınızın nisbi gücü koşullarında daha da geçerli olmaktadır. 
Birçok kadın ve erkek için bu tür kampanyalar yoluyla 


örgütlenen eylemlere katılma, bunların kadın kurtuluş hareketinin politik amaçlarını . desteklene doğrultusundaki ilk adımları olmuştur. Çok sayıda ülkede kürtaj hakkı için birleşik cephe tipi kampanyalar, bu tür eyleme örnek teşkil ederler. 


Bu tür birleşik cephe tipi eylemlerle, çok büyük bir güç, kapitalist hükümete karşı çevirebilir, kadınları ve işçi sınıfını kendi güçleri konusunda eğitebiliriz. 
Kadınların liberal "dostları", stalinistler, sosyal -demokratlar ve sendika bürokratlarına gelince, bunlar kadınların gereksinmeleri uğruna yapılan bu tür kampanyaları desteklemeyi reddediyorlar. Bunlar kendi eylemsizlikleriyle ya da kadınların gereksinmelerini hakin sınıfın Sözde “ilerici” sektörleri ile ittifak aranma çabalarına tabi kılma arzusuyla, kendilerini açığa vuracak ve tecrit edeceklerdir. Ve eğer kitle baskısı, 


onları bu tür eylemleri desteklemeye zorlarsa, bu sadece kampanyaların kitlesel niteliğini yükseltebilir ve reformist ve liberal güçler içindeki çelişkileri artırabilir. 


Kürtaj sorununda açıkça gördüğümüz gibi böyle birleşik cephe tipi kampanyalar, bağımsız kadın hareketiyle işçi hareketi arasındaki karşılıklı etkilenmenin derinleşmesi açısından Özel bir önen taşımaktadır; çünkü bu kampanyalar, işçi bürokrasisi, üzerinde onu bir tutun almaya zorlayan büyük bir baskı oluşturmaktadır. 


7. Bileşim ve önderlik itibariyle esas olarak işçi sınıfından oluşan bir kadın hareketi inşa etmek yönelişinde olduğumuzdan ve kadınların kurtuluşu uğruna kavga ile, sendikaların tüm sınıfın çıkarlarını etkin olarak savunma araçlarına dönüştürülmesi arasında içsel bir bağıntı bulunması nedeniyle, kadınların sendika ve iş yerlerindeki mücadelesine özel bir önem vermekteyiz. 


Amacımız, kadınların sendikalarına ve kadın kurtuluş 


hareketine aktif olarak katılmalarını örgütlenmektir. 


Kapitalist toplumda pek doğal olduğu gibi, kadınlar erkek egemenliği altındadır; "doğal yerleri'nin dışında, aşağı bir cins olarak ayrımcılığa maruz kalmaktadırlar. 
Fakat işgücündeki kadın sayısındaki büyüme ve kadınların çifte baskıya karşı ortak bilinçleri, çalışan kadınların tavırlarında şimdiden önemli değişiklikleri de beraberinde getirerek, kadınların örgütlenme, sendikalaşma ve hakları uğruna savaşma eğilimlerini güçlendirmektedir. Kadın işçiler, bütün işçilerin ekonomik gereksinmelerine ve iş koşullarına ilişkin genel talepler için bir dizi mücadeleye katılnaktalar; ve eşit ücret, annelik hakları, çocuk bakımı kolaylıkları ve eğitimden geçme önceliği tanınması konusunda kadın işçilerin özel ihtiyaçlarına ilişkin talepleri sık sık öne sürmektedirler. Bütün bunlar, kadınların kurtuluş mücadelesi için olduğu kadar, genel olarak işçi Sınıfı için de temel konulardır. Kadın işçilerin bu türden mücadeleleri ve talepleri ekononik krizin etkisi altında sınıf mücadeleleri derinleştikçe, daha da büyük bir ağırlık kazanacaktır. Ve bunların kadın kurtuluş hareketi üzerinde gittikçe daha büyük bir etkisi olacaktır. 


Bu tür mücadeleye giren birçok kadın, kendilerini teninist olarak düşünmemektedir. Onlar sadece erkeğin yaptığı işle bir kadının yaptığı aynı işe eşit ücret ödenmesinin hakları Olduğunu ya da genel olarak "erkeklere ait" düşünülen bazı iş alanlarına kadınların da girebilme hakları olduğuna inanmaktadırlar. Hatta sık sık Oo feminist olmadıklarını sert (protestolarla açıklamaktadırlar. i 


iş için, çalışmak için mücadeleye giren kadınlar, sonunda bağımsız bir kadın hareketinin yükselişine yol 


açacak olan aynı sorunlar ve koşullarla karşı il) 


bulunmaktadırlar. 


Kadınlar genellikle, formen, ustabaşı O vb'lerince düzenlenen ve körüklenen cinsel saldırı ve sarkıntılıklarla karşılaşmaktadırlar. Bu tür davranışlar birlikte çalışılan işçilerden bile gelse, genellikle işverence yaratılan bir ortamın sonucu olarak ortaya 


çıkmaktadır. Kadınlar zaman zaman, yönetici personelin 


saldırı ve haksızlıklarına karşı kendilerini savunması için, sendikayı inandırmaya uğraşmak gibi zor bir işle de karşılaşmaktadırlar. Yine kadınlar kendilerine iş sırasında zorluk çıkaran erkek iş arkadaşlarını, aslında sadece patronun işini gördüklerine ve onun böl ve yönet taktiklerine alet olduklarına inandırmak zorundadırlar. 


Kadınlar aktif rol oynamaya, liderlik sorumunlulukları almaya, kendilerine (ve başkalarına önderlik kapasitelerini isbat etmeye, güven kazanmaya ve bağımsız bir rol oynamaya başladıkça, kadın kurtuluş hareketinin neyin uğruna kavga ettiğini daha iyi anlıyorlar. 


Yaşamak için iş hayatına atılmak zorunda kaldıklarında karşılaştıkları (problemlerle bilinçli politik gelişmeleri de başlayacak olan milyonlarca çalışan kadına ulaşmada ve onları harekete katmada, feminist hareketin araçlarının ve açık ve somut taleplerinin doğru olarak savunulması gerekli bir koşuldur. 


8. Kadınların işçi hareketi içinde artan ağırlık ve rolleri, onları özen gösterilmesi ve korunulması gereken zayıf yaratıklar olarak değil, mücadelenin eşit elemanları olarak görmeye başlayan birçok erkek işçinin bilincinde de önemli bir etki yaratmaktadır. | 


Bu bakımdan, ekonomide geleneksel olarak erkeklerin egemen oldukları sektörlerde, iş bulmada ve meslek eğitiminde öncelik ve meslekte yükselme özel bir önen taşımaktadır. | 

a. Kadınlar, cinsiyet çizgisi ile sınıf içindeki bölünmelere, işçi sınıfını zayıflatmak ve tüm sınıfın ücretini ve çalışma koşullarını altta tutmak için patronlarca beslenen ve sürdürülen bölünnelere karşı 


durmaktadırlar. 


b. Kadınlar, kendilerine karşı uygulanan ayrımcılığın 


maddi (sonuçlarının ve yüz yılların pekiştirdiği 


tabiliğin yarattığı etkilerin üstesinden gelebilecek bilinçli tedbirlere duyulan gereksinmenin değerlendirilebilmesi için, hem kadın ve hem de erkek işçilerin eğitilmesine yardımcı olmıktadırlar. 


c. Kadınlar, cinsiyet temeli üzerindeki geleneksel enek ayrışımını kırmaya ve "erkek" işlerinde erkekler kadar yetenekli olduklarını ve işe alınma konusundaki eşit haklarını kabul ettirmeye başladıkça, işçi sınıfı içindeki seksist tavırlar ve varsayımlar azalmakta ve işçi sınıfının bölünmesine bütün alanlarda karşı durulmaktadır. 


Daha önceleri erkeklerin egenen oldukları eğitim, iş ve yöneticilik alanlarına kadınların da girmesi © için kapıları açan mücadeleler, kadınların düşük toplumsal 


statülerini silmede münkün olan en açık seçik yolu ortaya koymaktadır. Çocuk bakımının genişletilmesi ve 


iyileştirilmesi türünden, kadınlara ait ev işlerinin 


sosyalleştirilmesine (yönelen taleplerin yanısıra, onların demokratik haklarını savunan taleplerinin de işçi sınıfı içinde güçlü bir eğitici etkisi vardır. 


9. Bu tür taleplerin, sendikaları sınıf mücadelesinin devrimci araçlar haline (dönüştürme ve işçi bürokrasisinin cinsiyet konusundaki önyargılarına karşı çıkma kavgasının bir parçası olarak özel bir öneni vardır. Sendika bürokrasisi, genellikle kadınların öncelik hakkı konusundaki taleplerini, kendi öncelikli konumları için acil bir tehlike olarak gören erkek işçilerin en imtiyazlı tabakalarına dayanmaktadır. 
Bürokrasinin en bilinçli unsurları bu nedenle, sınıf içindeki derin ayrışımları silip atmayı hedefleyen ve işçi Sınıfının en ezilen ve Sönürülen kesinlerince yükseltilen bu taleplere şiddetle karşıdırlar. 


Sendika hareketinde, Sınıf mücadeleci sol kanat oluşturmayı amaçlayan stratejik yönelişimizin en önemli bir parçası da, kadınların kurtuluş hareketi gibi gittikçe (büyüyen güçlerden yararlanmaktır. İşçi hareketi, bu hareketin öne süreceği önemli toplumsal ve politik konularda önderlik rolünü yerine getirmek zorundadır. 


Sendika saflarında bu tür mücadeleleri desteklemek için taraftar kazandıkça, işçi bürokrasisinin gerici, kadın düşmanı, dolayısıyla işçi sınıfı düşmanı siyasetleri açığa Çıkacak ve önderlik için yeni güçler ortaya çıkacaktır. i 


10. Kadın işçileri örgütlemede birçok zorluklar vardır. 
En başta kadın olarak ezildikleri için, sendikalaşmaları veya güçlü bir sınıf bilincine sahip olmaları daha da zordur. İş gücüne katılmaları genellikle daha dağınık olmaktadır. Kadınların çifte sorumluluk yükleri ve ağır ev işleri yorucu ve zaman körletici olduğundan, Siyasi ve Sendikal çalışma için çok az enerjileri kalmaktadır. 
Özellikle çocuk bakımı  olanaklarındaki büyük yetersizlik, kadınların toplantılara katılmalarını özellikle zorlaştırmaktadır. 


Bu nedenlerden sendikaları, kadınların özel taleplerini ele almaları yolunda ikna etme mücadelesi, sendika demokrasisi uğruna mücadeleden ayrı değildir. Sendika 


demokrasisi, sadece bütün sorunlarda oy kullanmak için 


üyelik hakkı, bütün yönetici organların ve personelin seçimi ve eğilim oluşturma hakkı gibi konuları içermenektedir. Sendika demokrasisi aynı Zamanda, 


toplantı sırasında O sendikaca çocuk bakımı kolaylıklarının O örgütlendirilmesi, özel olarak kadınların gereksinmeleriyle uğr aşan sendika 


komisyonlarına kadınların tan bir eşitlikle katılmaları, gerektiğinde kadın grupları temsilcileriyle toplanna hakkı, iş. saatleri Sırasında toplantı için özel 

tedbirler ve bütün yönetici organlarda kadınların 


yeterli bir biçimde temsil edilmelerini garanti edecek olan tedbirleri de kapsamaktadır. İşçi hareketi içinde seksist . tavırlar ve uygulamalara karşı durmak, sendika demokrasisi ve sınıf dayanışması uğruna kavganın ayrılmaz bir parçasıdır. | 


fi. Eğer bizler ev dışında çalışan kadınların mücadelesine özel bir önem veriyorsak, bu ev kadınlarının ezilmesini o küçümsediğinizden değildir. 
Tersine, ev kadınlarının karşılaştıkları derin sorunları anlıyor ve bunlara yanıt veren bir programı ortaya koyuyoruz. Bu (O kadınların ezici çoğunluğu, ev sorumluluklarının yanı sıra, yaşamlarının bir bölümünü iş pazarında geçirecek olan işçi kadınlardır. Ev işlerinin düşünce köreltici ağırlığından, tek tek hen kadına dayattığı tecritten, ev kadınlarının düştükleri ekononik bağımlılıktan ve bunun yarattığı korku ve güvensizlikten sıyrılış için bir perspektif sunmaktayız. 
Biz, gericilik tarafından sunulan alternatiflerle -ev işlerinin ve anneliğin göklere çıkarılması; ev işleri için ücret ödeyerek ev köleliğinin karşılanması ya da buna benzer yapay ve göz boyayıcı öneriler- eşit temelde olan ve ev işlerinin toplumsallaştırılması, kadınların üretici iş gücüyle bütünleştirilmesi yolundaki kendi karşı programınızı sunuyoruz. 


Kriz içindeki kapitalizm, tek tek ailelerin omuzlarına daha fazla yük yükledikçe, temel ihtiyaçların giderilmesi için aile gelirinin sıkı tutulmasından genellikle sorunlu olan ev kadınları, gıda maddeleri yetmezliği ve yükselen enflasyona karşı (protestoyu caddelere taşımaktadırlar. Bu tür hareketler binlerce kadın için politik bilince ve kollektif eyleme doğru atılan ilk adım olabilir. Onlar işçi hareketine katılmak ve onun yönlendirmeyi almasına yardımcı olmak için bir 


açılım ve karşı çıkış sunmaktadırlar; ki bu Sıçramalı 


bir hızla gelişebilir. Birleşik işçi-tüketici fiyat gözetim komiteleri için talepler, işçi hareketi ve protestoda bulunan ev kadınlarıyla diğer tüketiciler için ortak bir temel teşkil etmektedir. 


Ev kadınlarından farklı olarak çalışan kadınlar iŞ gücü 


pazarınca yarı örgütlü hale getirilmişlerdir bile, Çalışan kadınların işçi sınıfı içindeki, işçi hareketi içindeki statüleri, onları kadınların ve bir bütün olarak işçi sınıfının mücadelesinde önemli bir önderlik rolü oynayacak bir konuma getirmektedir. | 


12. Bağımsız kadın kurtuluş hareketi inşa etmekle, sendikalar kurmak ve kadınların ve erkeklerin devrimci marksist partisini inşa etmek arasında hiç bir çelişki yoktur. 


Sosyalizm uğruna mücadele, bunların her üçünü de gerektirir. Her birinin değişik görevleri vardır. 
Feninist kitle hareketi, kadınları kendi gereksinmelerine ilişkin mücadelede ve kendi bağımsız örgüt biçimleri yoluyla harekete geçirir. Sendikalar, işçi sınıfının temel ekonomik Savunma örgütleridir. 


Devrimci marksist kitle partisi, progran ve eylemiyle, kadınlar da dahil olmak üzere işçi sınıfına önderlik eder ve işçi hükümeti kurmak ve kapitalizmi tasfiye etmek için bütün alanlarda sınıf mücadelesini uzlaşmaz bir biçimde yönlendirir. 


Diğer taraftan, devrimci marksist bir kadınlar örgütü 


için objektif temel yoktur. Ancak bütün ezilenlerin ve sönürülenlerin çıkarlarını temsil eden siyası bir progran ve eylemlerin geliştirildiği bir partide, kadınlar ve erkekler üyelik ve yöneticilik hak ve sorumluluklarını eşit olarak paylaşmadıkça, parti, işçi sınıfının tarihsel görevini yerine getirmek üzere asla yönetemez. 


Bizler, özel olarak, tek başına "kadınların meseleleri" 


olmadığını savunuyoruz. İnsanlığın yarısını oluşturan kadınlara ilişkin her sorun, işçi sınıfı için aynı şekilde hayati önemde daha geniş bir toplumsal sorundur. 
Kadınların özel olarak ezilmelerine ilişkin taleplerde bulunmakla beraber, kadınların kurtuluşu için ayrı bir programımız yoktur. Bizim taleplerimiz, sosyalist devrin için geçiş programımızın bütünsel bir parçasıdır. 


13. Devrimci partinin program, ekonomik ve toplumsal sömürü ve baskının bütün biçimlerine karşı mücadelelerin derslerini bir sentezidir. Parti proleteryanın tarihi çıkarlarını program ve eylemi yoluyla ifade eder. Bu yüzden parti sadece üyelerinin kadınların kurtuluş hareketine katılmasıni önermez, yerine getirmek zorunda olduğu bir rolü de vardır. Bağımsız bir kadın kurtuluş hareketi inşa çalışmasını Oo yürütmekle, partinin kadınların ezilmesi yolundaki anlayışını ve buna karşı mücadeleyi derinleştiriyoruz. Ve kadınların kurtuluşu için etkin bir stratejiye, yani sınıf mücadelesi 


perspektifine daha fazla güç kazandırmak için çaba 


harcıyoruz. 


Bağımsız bir kadın hareketi inşası için programınızın kabulünü bir ön koşul olarak dayatmıyoruz. Tersine, ancak demokratik bir tartışma çatısı altında, içinde geniş (boyutlu (kişisel (deneyler ve politik 


perspektiflerin karşı karşıya gelebileceği geniş temelli bir hareket, kadın hareketinin politik güvenirliğini ve 


savaşkanlığını (güçlendirecektir. Bu doğru bir perspektifin gelişme olasılığını zenginleştirir. 


Bununla beraber ne pahasına Olursa olsun kadın hareketinin bütün unsurlarının organik birliği için de uğraşmıyoruz. İşçi Sınıfının da çıkarlarına uygun bir program denek olan, kadınların objektif gereksinmelerini 


gerçekten yansıtacak talepler ve faaliyetler temeli 


üzerinde eylen içinde münkün olan en geniş bir birlik için savaşıyoruz. 


Kadınlar arasında bizin sınıf mücadelesi perspektiflerinizi paylaşanlarla münkün olan en güçlü bloku oluşturmaya çalışmaktayız. Kadın ezilmişliğinin bütün yönlerine karşı tutarlı bir mücadele, kadınların mücadelesini reformistlerin kemerleri sıkma programları çıkmazına sürme gibi ya da bireysel çözümler aranma gibi bütün çabalara karşı, kararlılıkla savaş verme anlamına gelmektedir. En bilinçli ve en savaşçı unsurları devrimci partide toplamaya uğraşmaktayız. Amacınız, kurtuluşa götürecek progran ve perspektiflerimiz olduğunu pratikte kadınlara göstererek, kadınların kurtuluş hareketinin önderliğini kazanmaktır. Bu sekter bir tavır anlamına gelmez. Bu, kitle hareketine egenen olmak ya da onu denetlemek için manevralarda bulunmanın da göstergesi değildir. Tersine bu, kadın ezilmesine karşı mücadelenin, ancak feminist hareket anti-kapitalist bir doğrultuda gelişirse kazanılabileceği konusundaki inancımızı yansıtmaktadır. 


Elbet bu tür bir evrim Otomatik olarak gerçekleşmez. 
ileri sürülen taleplere feminist hareketin yöneldiği 


sınıf güçlerine ve başvurduğu eylem biçimlerine bağlıdır. Sadece devrimci partinin bilinçli müdahelesi ve kurtuluşları için savaşan kadınların güven ve önderliğini (kazanma (yeteneğidir ki, kadınların mücadelesinin zaferinin garantisini verecektir. 


14. Kadınların ezilmelerinin bütün yönleriyle ilgilenmekteyiz. Bununla beraber, işçi sınıfının ve bütün ezilenlerin tarihsel çıkarlarını temsil eden bir programa dayanan devrimci bir parti olarak başlıca göreviniz, kadınların kurtuluş hareketini etkin bir biçimde, onların ezilmişliklerinin kök saldığı özel. 
mülkiyetin ortadan kaldırılmasına gidebilecek olan siyasi eyleme doğru yöneltmeye yardımcı olmaktır. 
Kadınların ezilmişliklerinin her yönü ile ilgili olarak, burjuvazinin toplumsal ve ekonomik politikasına karşı talepler ve eylemler geliştirmeye ve bütün toplumsal politikaların özel karları azaniye çıkarma tenelinde kararlaştırıldığı bir çerçevenin dışındaki çözümlere işaret etmeye çalışıyoruz. 


En önde gelen bir politik sorun olarak kadınların kurtuluşu için mücadeleye yaklaşımınız, bizi çoğu kez, yeni bireysel "yaşan biçinleri"nin geliştirilmesi projelerini, devlete karşı yönelen politik eyleme 


alternatif olarak çıkaran küçük-bur juva radikal-ferinist 


akımlarla çelişki içine sokmaktadır. Onlar kapitalizm yerine erkekleri suçluyorlar. Erkekleri daha az seksist hale getirmeyi deneyerek reforme etmeyi, erkeklerin üstünlüğü ve kadınların ezilmelerinden sorunlu sınıflı toplumun kurumlarını savunan ve pekiştiren burjuva hükümetine karşı örgütlenmenin karşısına dikiyorlar. 
Çoğu kez sınıflı toplumun içinde ütopik “karşıt kurumlar" yaratma çabası içindeler. 


Devrimciler olarak birçok kadının sorunlarını bu yolla 


çözme peşinde olduğu gerçeğinin ve bunun 


eleştiriniz, kapitalist toplumun üzerine (yükseldiği insafsız baskılardan kişisel bir çıkış yolu bulmaya çalışan bireylere yönelmemektedir. Biz işçi yığınlarına bireysel" çözün olamayacağını göstermekteyiz. Yığınlar, 


kafaları 
'bulandırmaya (yaradığının bilincindeyiz. Ancak bizin 


kendi (“yaşam tarzları" önemli ölçüde değişikliğe uğramadan, toplumu değiştirmek için kollektifçe savaşmak zorundadırlar. Sonuç olarak hiçbirimiz için saf bir biçimde özel çözümler yoktur. Bireysel kaçkınlık, sadece umutsuzluk ve devrimci güçlerin dağılması ile sonuçlanabilecek olan bir çeşit hayalciliktir. 


Sınmı f Dağırısızlığırmız 


1. Politik bağımsızlık, kadınların ezilmişliğine karşı savaş uğruna Sınıf mücadelesi stratejimizin üçüncü elemanıdır. Kadın mücadelelerinin ve eyleminin herhangi bir talebini burjuva veya reformist güçlerin boş tartışmaları ve seçim manevraları ile bezenmiş siyasal ihtiyaçlarına uydurmuyor, tabi kılmıyoruz. 


2. Kadın kurtuluş örgütlerini ve mücadelelerini bütün 


burjuva güçlerinden ve partilerinden bağımsız tutmak 


için Ssavaşmaktayız. Amerika Birleşik Devletleri'nde, Kanada'da ve Avusturalya'da olduğu gibi, kadınların mücadelesini (kapitalist siyasetlere yöneltme veya komisyonları kurulması 


bunların içinde kadın hedefine doğru Saptırma 


çabalarına karşı çıkmaktayız. Belçika'da olduğu ya da 


İspanya ve başka yerlerde bazı feminist gruplarca savunulduğu gibi, politik kadın partilerinin kurulmasına da karşıyız. Liberal burjuva ya da radikal küçük burjuva program üzerinde, kamu görevlerine daha fazla kadınların seçilmesi, tavır değişikliğinin bir yansıması olmasına rağmen, kadınların çıkarları için daha ileri gitme konusunda hiç bir şey Sağlayamaz. 


Kadınların kurtuluşu, işçi sınıfının kapitalizme karşı tarihsel mücadelesinin bir parçasıdır. Biz bu halkayı, kadınlar ve işçi sınıfı için bilinçli bir hale getirmeye 


o uğraşmaktayız. Ancak, bizim harhangibir talep ya da 


hedefinizle aynı görüşte olduğunu ifade eden burjuva şahsiyetler ya da politikacıların desteklerini geri 


çevirmiyoruz. Bu, onların değil, bizim saflarımızı 


güçlendirir; bizim değil onların çelişkisidir. 


Mümkün olan en geniş güçlerle, özellikle de işçi sınıfının reformist kitle partileriyle belirli talepler ve kampanyalar üzerinde birleşik cephe eylemi için 


partilere ya da burjuva 


uğraşmaktayız. Fakat stalinist ve sosyal demokrat partilerin siyasi perspektiflerini reddediyoruz. 


Bu iki akımın da işçi sınıfı içindeki siyaset ve eylemleri, kadının ezilmişliğine karşı mücadelesine her ne kadar destek oluyor görünseler de, aile de dahil olmak üzere kapitalist sistemin kurumlarını sürdürne üzerinde yükselmektedir. Bunların her ikisi de, ya İspanya'da monarşi ile, İtalya'da hristyan demokratlarla ya da Batı Almanya ve ingiltere'de burjuva muhalefetle olduğu gibi, belirli bir andaki sınıf işbirlikçiliği çizgisindeki (anlaşmaya kadınların çıkarlarını tabi kılmaya hazırdırlar. Stalinistler, kadınlara mutluluğa giden yolun "ileri demokrasi" ya da "anti-tekelci koalisyon"dan geçtiğini anlatmaktan asla bıkmıyorlar. 
Kadınlara "demokrasi nin iyani kapitalizmin) verebileceğinden daha fazlasını talep etmemelerini salık veriyorlar. Sosyal demokratlar, özellikle burjuvazi için “kemerleri sıkma” programlarını becermeyi üstlenirken, hakin sınıfça talep edilen sosyal hizmetlerdeki kısıntı uygulamasında son derece hızlıdırlar ve çoğu kez bu tedbirlerin en ağır darbesini yiyenler yine kadınlardır. 


4. Ancak burjuvazinin ve sınıf işbirliğinin bütün biçimleri ile uzlaşmaz bir programatik ve örgütsel kopuşma (yoluyla, kurtulusları için mücadele eden kadınlar da dahil olmak üzere tüm işçi sınıfı ve müttefikleri, sosyalist devrimi sonuna kadar götürme yeteneğine sahip güçlü ve kendine güvenli bir güç olarak harekete geçirilebilir. Devrimci Marksist Partinin görevi, böylesi bir sınıf mücadelesi perspektifi içinde eylen ve propaganda yolu ile, kadın hareketi de dahil olmak üzere tüm çalışan yığınları eğitecek önderliği sağlamaktır. 


P o 


Dördüncü Enternasyonal im bugünkü gör evler i 


Í. Kadınların kurtuluş hareketindeki yeni yükseliş, dünya ölçüsünde eşitsiz olarak ilerlemekte ve feminist bilinç değişen derecelerde etkide bulunmaktadır. Fakat 


bir ülkeden diğerine ve dünya devriminin bir kesiminden 


diğerine devrimci düşünceler ve mücadele derslerinin iletilmesindeki hız, kadınların kurtuluş mücadelesini sürekli olarak O yaygınlaştırmaktadır. Kadınların geleneksel rollerinin gittikçe yaygınlaşan bir biçinde 


sorguya çekilmesi, kadınların kurtuluşlarını destekleyen somut eylemleri olduğu kadar, Marksist eğitim ve propaganda için de geliştirici bir atmosfer yaratmaktadır. Yayın ve propoganda faliyetleriniz aracılığıyla Dördüncü (Enternasyonal, kadınların ezilmişliklerinin kaynağını ve niteliğini ve bu ezilmişliği, içinde kökleştiği sınıflı toplumla birlikte silip atmayı hedefleyen programımızı ve kadınların kurtuluş mücadelelelerinin devrimci dinamiğini açıklamak için gittikçe gelişen fırsatlara sahiptir. 


2. Birçok ülkede seksiyonlarımızın ve senpatizan örgütlerin Kadınların Kurtuluş hareketine katılmaları, kadınların ezilmişliklerine karşı mücadelede ileri 


sürülen konular etrafında örgütlennek ve eylen 


kampanyaları yönetmeye yardımcı olmak için, önemli bir potansiyelin var olduğunu göstermektedir. Bu tür kampanyalar, kazanmaları ve kitle hareketine önderlik sağlamaları için fırsatlar yaratmaktadır. 

Dördücü Enternasyonal'in seksiyonları ve senpatizan örgütlerinin yönelimleri, kürtaj, çocuk bakımı, iş hakkı gibi belirli konular etrafında ve programımızın diğer yönleri etrafında kadınların kurtuluş hareketinin inşası için güçlerimizi işe katmaktır. 


Kadın hareketi ile uluslararası dayanışma ve münkün olan 


yerlerde ortak konular etrafında eylem kampanyalarının uluslararası koordinasyonunu (teşvik etmekteyiz. 
Seksiyonlarımızın çğu kez belirleyici bir rol oynadıkları kürtaj hakları konusundaki uluslararası kampanya, olasılı bir uluslararası dll tipinin iyi bir örneğidir. 


3. Kadınların radikalleşmelerinin bir parçası olarak ortaya çıkan bütün değişik bağımsız örgütsel biçimlere katılmanın yanı sıra, kadın kurtuluş propaganda ve faaliyetini, sendikalardan öğrenci çevrelerine kadar bütün çalışma biçimleriyle bütünleştirmeliyiz. Ozellikle gençlik arasında -öğrenciler, genç işçiler, genç ev kadınları- düşüncelerinize ve programınıza en büyük kabulü ve eylem için hazırlığı bulacağız. 


Kadınların kurtuluşu çalışması, her ne kadar onu yönetmeleri gerekse de, tek başına kadın yoldaşların sorumluluğunda değildir. Diğer bütün sorunlarda olduğu gibi, partinin bütün önderleri ve üyeleri çalışmanız hakkında bilgilendirilnmeli, siyasi çizginin belirlenmesine kollektif olarak katılmalı ve sınıf mücadelesinin aktif olduğumuz bütün alanlarında kampanya ve Oo propagandamızı yerine getirmekte so-saluluk almalıdır. Kadın yoldaşlar kadar erkekler de de bu politikayı ileri götürmede yardımcı olacaklardır. 


4. Kadınların kurtuluşu çalışmalarını örgütlemek ve sistenlice sürdürmek için Dördüncü Enternasyonal seksiyonları, bu çalışmaya katılanlardan oluşan komisyon 


özellikle kadın yoldaşlarımızın deney 


Dördüncü 


ve guruplar kurmalıdırlar. Bu guruplar kadın yoldaşları olduğu kadar, erkekleri de içermelidir. 


“Bu komisyon ve guruplar, kendi üyelerimizin örgüt içinde 


eğitilmelerine ilişkin öneriler de dahil olmak üzere, kadınların kurtuluş hareketince ileri sürülen konu ve talepler etrafındaki (çalışmamızın bütün yönlerine düzenli olarak dikkati çekmek için gereken yönetici organlara yardımcı olmalıdırlar. Yönetici organlarla birlikte tartışmada bulunmak ve sistemli bir çalışmayı uygulamakla sorumlu olan bu tür komisyon ve guruplar kurmakla, fırsatlardan ve açılımlardan azani derecede yararlanabilir ve kadınların kurtuluş mücadelesinin siyasi öneminden kendi üyelerimizi tam olarak haberdar edebiliriz. 


9.Kadınların ezilmişliklerinin ve mücadelelerinin 


tarihine ve buna bağlı olan teorik ve politik sorunlara 


ilişkin sistemli eğitim Dördüncü Enternasyonal'in seksiyonlarında örgütlenmelidir. Bu eğitim zaman zaman 


belirli guruplarla: sınırlandırılmamalı, fakat örgütün günlük yaşamının bir parçası olmalıdır. Bu eğitin, 


devrimci marksizmin temel konularını kavrayıp, bu konudaki anlayışını derinleştirdiği ölçüde her üyenin temel politik eğitiminin bir parçası olmalıdır. 


Seksiyonların, kapitalist bataklıkta yüzen geleceğin 


sosyalist adaları olabileceği ya da tek tek yoldaşların, 


eğitimleriyle ve sınıflı toplumda yaşayabilmek için günlük hayatın © uğraşıları ile edindikleri şartlanmalardan tamamen sıyrılabilecekleri konusunda hiçbir illüzyonumuz yoktur. Seksizme yönelik tavırlar, Enternasyonal'in saflarında da bazan görülebilir ve ifadesini bulabilir. Ancak (Dördüncü Enternasyonal 'de dayandığımız prensiplerle uyum içinde olmak üyeliğin bir koşuludur. Dördüncü Enternasyonal üyelerini, kadınların ezilmişliğinin ve bunun ifadesinin zararlı yollarının tam bir kavrayışı içinde eğitmekteyiz. Tıpkı yobazca ırkçı davranış ve ifadelere izin verilmediği gibi, kadınlara karşı şövenist yobazlık ifade eden bir dile, şakalara, kişisel şiddet ve başka davranışlara karşı da tolerans gösterilmediği bir örgütü yaratmaya uğraşmaktayız. 

b. Örgütlerimizin kadın üyeleri, sınıflı toplumdaki ezilmişliklerinden kaynaklanan, gerek maddi gerekse psikolojik özel sorunlarla karşılaşmaktadırlar. Çoğu kez, özellikle çocuk sahibi iseler, diğer kadınlar gibi aynı zamanda yıpratıcı ev sorumlulukları ile karşılaşmaktalar. Bütün kadınların doğuştan itibaren eğitildikleri ve "doğal” sayılan kendine güvensizlik, çekingenlik ve önderlik korkusuyla damgalanmışlardır. 
Kadın yoldaşların üye edilmelerindeki, entegrasyonlarındaki ve önder liğe doğru geliştirilmelerindeki bu engeller parti içinde tartışılmalı ve bilinçli bir biçimde ele alınmalıdır. 


Bütün diğer sorunlarda olduğu gibi, parti önderliği Şu konularda da öncülük yapmakla sorunludur: 


Kadın yoldaşların eğitimi, siyasi gelişmeleri ve önderlik konusunda yetişmelerine bilinçli bir dikkat gösterilmelidir. Seksiyonların ve Enternasyonal'in bütün düzeylerdeki tüm önderlik organlarınca bu konuya sürekli bir ilgi gösterilmelidir. Kadınların teşvik edilmeleri ve daha da önemlisi tam olarak kapasitelerinin gelişimine yardım edecek görevler (oüslenmelerinin Sağlanmasına çalışılmalıdır. Onların örgüt içi eğitimde aktif görev almaları, makaleler yazmaları, siyasi raporlar sunmaları, hatiplik yapmaları, örgüte ve önde gelen çalışma alanlarında aday olmaları bu tür tedbirler arasında sayılabilir, Ancak bu türden düşünülmüş ve 


bilinçli tedbirler ile, kadın kadrolarınızın gelişimini 


azamiye çıkarabilir ve bütün düzeylerde yönetici organlara seçildiklerinde bu durumu güven altına almış oluruz. Gerek tek tek yoldaşlar ve gerekse bir bütün olarak örgüt için yıkıcı olabilecek yapmacık bir tedbir verine ancak yukardaki tedbirler, kendilerine güven duyan ve güçlü bir politik önder kadrosunun genişlemesini yansıtabilir. 

Böylece bir bilinçli önderlik gelişiminin genel çerçevesi içinde,  seksiyonlarıñnızın, senpatizan örgütlerimizin ve enternasyonalin yönetici merkezi organlarında kadınların sayılarının azamiye çıkması için çaba harcamaktayız. i 


Bu süreç, sanayideki işçi sınıfının bir parçası olarak, geleneksel olmayan işlere yönelme kavgası içinde olan artan Sayıda yoldaşın kadınların öncüsü haline gelmeleriyle daha da kolaylaşacaktır. Proleteryanın en güçlü ve örgütlü kesimlerinin parçası olmaktan dolayı kazandıkları kendine güven, kadın ve erkek işçilerin saygıları ve sınıfımızın önderleri olarak kazandıkları deneyin, örgütümüzün bilincini dönüşüme uğratma ve kadın parti önderi yetiştirmenin çok önemli bir parçasıdır. 


Kadın yoldaşlarımız için, devletçe finanse edilen çocuk bakımının aşırı yetersizlikleri, onların toplantılara ve diğer (Oo faaliyetlere (tam anlamıyla katılmalarını engellemektedir. Seksiyonlarımız geliştikçe ve bileşim olarak daha da işçileştikçe, çocuklu daha fazla yoldaşımızı bir araya getirebileceğiz. 


Dışa yönelik faaliyetlerimizde ve kitle hareketine müdahelemiz yoluyla, örgütlü çocuk bakımının gerekliliği konusunda daha geniş toplumsal güçleri bilinçlendirmeye çalışmaktayız. Sosyal olarak örgütlenmiş ve finanse edilmiş çocuk bakım hizmetlerine destek sağlamak ve buna öncelik tanımak konusunda işçi hareketini kazanmaya çalışıyoruz. Sendikalar gibi işçi kitle örgütlerinin toplantı Saatlerini kadınların katılımını kolaylaştırıcak şekilde seçmelerini ve çocuklar için toplantı saatlerini, boyunca bakım olanaklarını sağlamalarını talep ediyoruz. 


özellikle kadınlar ve ezilen milliyetlerden gelen yoldaşlar için, kapitalizmin yarattığı toplumsal ve ekonomik eşitsizlikten kaynaklanan ağır yükler ve 


engeller konusunda parti içinde yoldaşlar sürekli olarak bilgilendirilmelidir. Bu durumu (dikkate almak zorundayız. Bu perspektif içinde, parti önderliği, aile sorumluluğu olan yoldaşlarla birlikte, onların genel faaliyetlerini engelleyen bu sorunlara bir çözün bulmak üzere, Örneğin çocuklu bir yoldaşa tam gün görev sorulduğunda, maddi ya da başka türlü özel gereksinmeleri tartışma, çözme konusunda liderliğin sorumluluğu vardır. 


Ancak partinin yapabileceklerinin de sınırlı olduğunu kabul etmekteyiz. Partinin kendisi, yoldaşlar arasında 


sınıflı toplumun yarattığı toplumsal ve ekononik eşitsizlikleri ortadan kaldırmak üzere maddi sorumluluk 


yüklenmez. Kapitalizmin sağlayamadığı sosyal hizmetleri biz temin edemeyiz. Bütün yoldaşların kişisel durumlarını eşit hale getirmek için çocuk bakımının sağlanmasında partinin genel bir zorunluluğu olmadığı gibi, çocuk bakım görevleri de hiçbir yoldaşa yülenenez. 


Tersi bir yaklaşım, politik bir örgüt olarak partinin amaç ve niteliğini değiştirecektir. Bizi sımsıkı birbirimize bağlayan, eşitsizliği sürdüren sistemi yoketme konusundaki ortak kararlılığımız, bu hedefi gerçekleştirecek olan program üzerindeki birliğimiz ve bu program üzerinde yükselen partiye bağlılığınmızdır. 


Kendi üyelerimizi eğitme süreci, seksiyonlarımızın kadın kurtuluş (mücadelesine daha da fazla katılmalarıyla birlikte yer alacak ve bu sayede daha da kolaylaşacaktır. Bu mücadelenin bütün yoldaşların bilinci ve tavırlarındaki etkisi daha şimdiden çok derindir. Kadınların kurtuluş mücadelesine katılmamıızı yansıtan enternasyonalin kadın kadrosunun (dönüşümü tarihsel boyutlarda bir (Ogelişimdir. Dördüncü Enternasyonal 'deki kadın yoldaşların artan öz güvenleri, siyasi olgunlukları ve önderlik kapasiteleri, dünya ölçüsünde devrimci önderliğin etkin güçlerinin ciddi boyutlarda bir gelişmesini temsil etmektedir. 


Kadınların mücadelesinin Enternasyonal bir ölçüde yeni yükselişi ve iktidar için devrimci mücadeleler öncesinde güçlü bir kurtuluş hareketinin ortaya çıkması, sosyalist devrimin dünya partisinin gelişiminde büyük bir öner taşımaktadır. Bu, sadece işçi sınıfının politik gücünü değil enternasyonal devrimin sosyalist kuruluş görevini sonuna kadar götürme potansiyelini de artıracaktır. 
Kadınların kurtuluş hareketinin yükselişi, gelecekteki devrimlerin bürokratik yozlaşmaya uğramalarına karşı ek bir garanti unsuru teşkil edecektir. 


Kadınları sınıflı toplumun tutsaklık bağlarından kurtarmak için mücadele, bütün insancıl ilişkileri ekonomik (zorunluluğunun prangalarından kurtarmak ve insanlığı daha ileri bir toplumsal düzen doğrultusuna 


yöneltmek mücadelesidir. 
Kasım 1979, 
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